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			De doornenkroon
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			Christus verhoogd
Johannes 12: 32

			Christus de gekruisigde
1 Korinthe 1:23,24

			Christus voorgesteld tot een verzoening
Romeinen 3:25

			Vanaf de akker tot de dienst gedwongen
Markus 15:21

			Christus’ relatie met zondaren de bron van Zijn glorie
Jesaja 53:12

			Uitroepen vanaf het kruis
Psalm 22:2

			De doornenkroon

			‘En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd’ (Matthéüs 27:29).

			Voor we het rechthuis binnengaan en het heilige hoofd dat nu verwond is zullen bezien, is het goed om te beschouwen wie en wat Hij was, Die zo verschrikkelijk te schande werd gemaakt. Vergeet niet de intrinsieke uitnemendheid van Zijn persoon; want Hij is het Afschijnsel van de heerlijkheid des Vaders en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid; Hij is in Zichzelf God over alles, voor eeuwig gezegend, het eeuwige Woord waardoor alle dingen gemaakt zijn en waardoor alle dingen bestaan. Hoewel Hij de Erfgenaam aller dingen is, de Prins van de koningen der aarde, was Hij veracht en de onwaardigste onder de mensen, ‘een man van smarten en verzocht in krankheid’; Zijn hoofd werd schandelijk omringd met doornen die dienden als een kroon, Zijn lichaam werd bedekt met een versleten purperkleed, een armzalige rietstok werd in Zijn hand gedrukt bij wijze van scepter en toen durfden de grove soldaten het aan om Hem in het gelaat te zien en Hem te belasten met hun smerige grappen.

			Vergeet niet de heerlijkheid waaraan Hij voorheen gewend was, want voor Hij naar de aarde kwam, was Hij in de schoot van de Vader, aanbeden door cherubim en serafijn, gehoorzaamd door iedere engel, geprezen door iedere overheid en macht; toch zit Hij hier, behandeld als minder dan een misdadiger, het middelpunt van spot gemaakt voor Hij het slachtoffer werd van een tragedie. Ze zetten Hem in een gebroken stoel, bedekten Hem met een oude soldatenmantel en beledigden Hem als een spotkoning.

			Hoe diep bracht Zijn liefde tot ons Hem ertoe om af te dalen! Zie hoe laag Hij viel om ons op te richten uit onze val! Vergeet niet dat Hij op het moment dat ze Hem bespotten nog steeds de Heere van alles was, en dat Hij twaalf legioenen engelen te hulp had kunnen roepen. Er was majesteit in Zijn ellende; Hij had weliswaar de heerlijke pracht van de hoven van Zijn vader afgelegd en Hij was nu de nederige man van Nazareth, maar desondanks zou, als Hij dat gewild had, één blik van deze ogen de Romeinse cohorten hebben kunnen wegvagen; één woord van deze zwijgende lippen had Pilatus’ huis kunnen schudden vanaf het dak tot op het fundament; en als Hij het gewild had, zouden de aarzelende stadhouder en de kwaadwillige menigte samen levend ter helle zijn gevaren, zoals eeuwen daarvoor Korach, Dathan en Abiram.

			Zie, Gods Zoon, de Lieveling van de hemel en de Prins van de aarde, zit daar en draagt de gruwelijke kroon die tegelijkertijd zowel geest als lichaam verwondt – de geest door de bespotting en het lichaam door de stekende doornen. Zijn koninklijke gezicht werd ontsierd door ‘wonden die maar bleven bloeden, zwak en traag bloedend’, maar toch was dat ‘edelste en liefste gelaat’ ooit schoner dan dat van de mensenkinderen, en het was zelfs toen het gelaat van Immanuel, God met ons.

			Onthoud deze dingen en u zult Hem bezien met verlichte ogen en een teder hart, en u zult des te meer in staat zijn om gemeenschap met hem te oefenen in Zijn smart. Onthoud vanwaar Hij kwam en het zal u des te meer verbazen dat Hij zo laag is afgedaald. Onthoud wat Hij was en het zal des te verbazingwekkender zijn dat Hij onze plaatsvervanger is geworden.

			En laten we nu de rechtszaal ingaan en zien hoe onze Zaligmaker Zijn doornenkroon draagt. Ik zal u niet lang ophouden met veronderstellingen over wat voor soort doornen Hij droeg. Volgens de rabbi’s en de botanici groeiden er naar het schijnt twintig tot vijfentwintig verschillende soorten doornige planten in Palestina; en verschillende schrijvers hebben, naar hun eigen oordeel of fantasie, een van deze planten uitgekozen als de bijzondere doornen die bij deze gelegenheid werden gebruikt. Maar waarom zouden we één doorn uit vele kiezen? Hij droeg niet één smart, maar alle; iedere doorn is voldoende.

			De twijfel over de soort doornen geeft ons onderwijs. Het is heel goed mogelijk dat er meer dan één doorn in die kroon gevlochten was. In ieder geval heeft de zonde de aarde zo dik met doornen en distelen bezaaid dat het niet moeilijk was om de materialen te vinden, zoals er evenmin gebrek aan smarten was om Hem iedere dag te kastijden en Hem alle dagen een Man van smarten te maken.

			De soldaten kunnen buigzame takken van de acacia of de sittimboom hebben gebruikt, dat niet-rottende hout waarvan veel van de geheiligde tafels en vaten van het heiligdom waren gemaakt; en dat daarom symbolisch gebruikt was als dit het geval is. 

			Het kan waar geweest zijn, zoals de oude schrijvers in het algemeen overwegen, dat de plant de spina Christi was, want die heeft veel smalle en scherpe doornen, en de groene bladen ervan zouden een krans hebben gevormd zoals die waarmee generaals en keizers na een strijd werden gekroond. Maar we zullen de zaak laten liggen; het was een doornenkroon die Zijn hoofd doorboorde en die Hem zowel lijden als schande bezorgde, en dat is voldoende.

			Nu gaan we onderzoeken wat we zien als onze ogen Jezus Christus zien, gekroond met doornen. Er zijn zes dingen die me het meest treffen, en terwijl ik de voorhang optil vraag ik u om met mij mee te kijken. En moge de Heilige Geest Zijn goddelijke verlichting en licht laten vallen op het schouwspel voor onze verwonderende zielen.

			Een smartelijk schouwspel

			Het eerste wat zelfs de meest vluchtige waarnemer kan zien, voor hij onder de oppervlakte kijkt, is een smartelijk schouwspel. Hier is de Christus, de milde, liefhebbende, tedere Christus, behandeld met schande en minachting; hier is de Prins van het Leven en de Heerlijkheid een voorwerp van spot gemaakt door grove soldaten. Zie vandaag de lelie onder de doornen, de reinheid die zichzelf verheft te midden van tegenwerkende zonde. Zie hier het offer gevangen in het struikgewas en daar vastgehouden, als een slachtoffer in onze plaats om het oude zinnebeeld van de in de struiken verwarde ram te vervullen, die Abraham slachtte in plaats van Izak. In dit schouwspel van smart moeten drie dingen zorgvuldig worden opgemerkt.

			Hier worden Christus’ nederigheid en zwakheid overwonnen door de robuuste legionairs. Toen ze Jezus in de rechtszaal brachten, voelden ze dat Hij helemaal in hun macht was en dat Zijn bewering een koning te zijn zo absurd was dat het alleen maar een onderwerp kon zijn van verachtelijke spot. Hij was maar armoedig gekleed, want Hij droeg alleen de werkkiel van een landman – maakte Hij aanspraak op een purperen waardigheidskleed? Hij hield zich rustig – was Hij de man om een land op te ruien? Hij was een en al wonden en kneuzingen, vers van de zweep van de geselaar – was Hij een held om een leger geestdriftig te maken en het oude Rome omver te werpen? Het leek hun een enorme grap en ze speelden als wilde beesten met hun slachtoffer. Ik verzeker u, de Romeinse soldaten schimpten en spotten zeer ten koste van Hem en ze hadden groot plezier.

			Zie naar Zijn gelaat, hoe nederig Hij blijkt! Hoe anders dan het hooghartige gelaat van tirannen! Het bespotten van Zijn koninklijke aanspraken leek voor ruige soldaten niet meer dan vanzelfsprekend. Hij was zo vriendelijk als een kind, teder als een vrouw; Zijn waardigheid was die van kalme en stille verdraagzaamheid en van dit soort verdraagzaamheid konden deze halfbarbaarse mannen de kracht niet voelen. Daarom bespotten zij Hem.

			Laten we onthouden dat de Heere zwak werd om onzentwil. Voor ons werd Hij een lam, voor ons legde Hij Zijn heerlijkheid af. Daarom is het des te pijnlijker voor ons om te zien dat deze vrijwillige vernedering van Zichzelf het mikpunt gemaakt moet zijn van zoveel spot en schande, hoewel Hij de hoogste lofprijzing verdiende. Hij daalt neer om ons te redden en we lachen om Hem als Hij neerdaalt. Hij verlaat de troon om ons ertoe op te heffen, maar terwijl Hij genadig afdaalt, is het schorre gelach van een goddeloze wereld Zijn enige beloning. Is liefde ooit zozeer behandeld alsof het liefdeloosheid was? Zeker, de wreedheid die zij ontving was evenredig aan de eer die zij verdiende. Zo verdorven zijn de kinderen der mensen.

			O hoofd zo vol kneuzingen!
Voorhoofd dat Zijn levensbloed verliest!
O grote ootmoed.
Zijn gelaat ondergaat
kwetsende vernederingen
Hij draagt ze allen voor mij.

			Ze bespotten niet alleen Zijn nederigheid, maar ze bespotten Zijn beweringen dat Hij een koning was. ‘Ah,’ leken ze te zeggen, ‘is dit een koning? Het is ongetwijfeld vanwege de een of andere rare Joodse gewoonte dat deze arme dorpeling een kroon wil dragen. Is dit de Zoon van David? Wanneer zal Hij Cesar en diens legers de zee in drijven en een nieuwe staat opbouwen en in Rome regeren? Deze Jood, deze dorpeling, moet Hij de droom van Zijn natie vervullen en over de hele mensheid heersen?’

			Verbazend belachelijk maakten ze deze idee en we verbazen ons daar niet over, want ze konden Zijn ware heerlijkheid niet zien. Maar geliefden, het gaat mij hierom: Hij was een Koning, in de meest ware en absolute zin van het woord. Als Hij geen koning was geweest, dan had Hij als een bedrieger de schande verdiend, maar dan zou Hij die niet diep gevoeld hebben; maar omdat Hij werkelijk een koning was, moet ieder woord Zijn koninklijke ziel gestoken hebben en iedere lettergreep moet het diepst van Zijn koninklijke geest hebben geraakt. Als de beweringen van de bedrieger te schande worden gemaakt, dan beseft hijzelf terdege dat hij dat verdient, en wat kan hij ertegen inbrengen? Maar als de beweringen van de werkelijke erfgenaam van alle koninkrijken van hemel en aarde worden ontkend en als Zijn persoon wordt bespot, dan is Zijn hart doorwond en afkeuring en schande vervullen Hem met veel smart. Is het niet droevig dat de Zoon van God, de gezegende en enige Heerser, zo bespot werd?

			Bovendien was het niet enkel bespotting, maar wreedheid voegde pijn bij de belediging. Als ze Hem alleen hadden willen bespotten, dan hadden ze een kroon van stro op Zijn hoofd gezet, maar ze wilden Hem pijnigen en daarom maakten ze een kroon van doornen. Zie, vraag ik u, naar Hem, als Hij lijdt onder hun handen. Ze hadden Hem gegeseld tot waarschijnlijk ieder deel van zijn lichaam bebloed was behalve Zijn hoofd en nu moet ook dat hoofd lijden. Ach, ons hele hoofd was ziek en ons hele hart zwak en zo moet Hij in Zijn kastijding gelijkgemaakt worden aan ons in onze overtreding. Geen deel van onze menselijkheid was zonder zonde en geen deel van Zijn menselijkheid moet zonder lijden zijn.

			Als wij in zekere mate ontkomen waren aan ongerechtigheid, dan had Hij aan de pijn kunnen ontkomen, maar aangezien wij het lelijke gewaad van overtreding gedragen hebben en omdat het ons bedekte van hoofd tot voeten, daarom moet Hij de klederen van de schaamte en spot dragen, vanaf de kroon van Zijn hoofd tot aan Zijn voetzool.

			O liefde, te onmetelijk om getoond te worden
Door iemand dan alleen door de Heere!
O gekwetste liefde, die de vloek en de pijnigingen
van de brute belediger doorstaat.
O liefde, die geen ander motief kon hebben
Dan alleen het verlangen om te redden.

			Geliefden, als ik spreek over het lijden van mijn Meester, heb ik altijd het gevoel dat mijn tong gebonden is. Ik kan eraan denken, ik kan het mezelf voorschilderen, ik kan erover wenen, maar ik weet niet hoe ik het voor anderen moet beschrijven. Hebt u ooit een pen of kwast gekend die daar wel toe in staat is? Zelfs een Michelangelo of een Rafael zou kunnen terugdeinzen voor een poging dit beeld te schilderen; en de tong van een aartsengel zou kunnen verteren bij de poging de smarten te bezingen van Hem Die met schande overladen werd vanwege onze schandalige overtredingen. Ik vraag u om liever te mediteren dan te luisteren en om de Heere liever met uw eigen liefhebbende ogen te zien dan om achting te hebben voor mijn woorden. Ik kan het beeld alleen schetsen, het ruwweg uittekenen als met houtskool. Ik moet het aan uzelf overlaten om de kleuren in te vullen en om het dan aandachtig te bestuderen. Maar evenals ik zult u daarbij falen. We kunnen wel duiken, maar we zullen nooit de bodem van deze afgrond van ellende en schande bereiken. We kunnen klimmen, maar deze door stormen geteisterde heuvels van lijden bevinden zich dan nog steeds boven ons.

			Een ernstige waarschuwing

			Als ik opnieuw het voorhangsel voor dit smartelijke schouwspel vandaan schuif, zie ik hier een ernstige waarschuwing, die zacht en hartversmeltend tot ons spreekt vanuit het schouwspel van smart. Vraagt u mij welke? Het is een waarschuwing tegen ons om nooit dezelfde misdaad te bedrijven als de soldaten. ‘Dezelfde?!’ zegt u. ‘Hoezo? Wij zullen nooit een doornenkroon vlechten voor dat dierbare hoofd.’ Ik bid dat dit inderdaad nooit zal gebeuren, maar er zijn er velen die dit gedaan hebben en die dit doen.

			Zij zijn schuldig aan deze misdaad die, evenals deze soldaten deden, Zijn aanspraken ontkennen. De wijze mensen der wereld over de gehele aarde zijn op dit moment druk bezig, druk bezig met het verzamelen van doornen en het vlechten ervan, om zo de Gezalfde van de Heere te kwellen. 

			Sommigen van hen roepen: ‘Ja, Hij was een goed mens, maar niet de Zoon van God’; anderen loochenen zelfs Zijn ongeëvenaarde uitnemendheid in leven en onderwijs. Ze bekritiseren Zijn volmaaktheid en verbeelden zich gebreken waar die er niet zijn. Nooit zijn ze gelukkiger dan wanneer ze Zijn karakter aanvallen.

			Misschien spreek ik op dit moment tot een gezworen ongelovige, tot de een of andere scepticus over de persoon en de leer van de Verlosser. Ik beschuldig Hem ervan de Christus van God met doornen te kronen, iedere keer dat hij bittere dingen bedenkt tegen de Heere Jezus en honende woorden uitspreekt tegen Zijn zaak en Zijn volk. Uw ontkenning van Zijn beweringen en in het bijzonder uw belachelijk maken ervan is een herhaling van het ongelukkige schouwspel dat we hier voor ons zien. Er zijn er die hun verstand pijnigen en hun uiterste best doen, enkel en alleen om tegenstrijdigheden in de Evangeliën te ontdekken, of om verschillen te voorschijn te toveren tussen hun veronderstelde wetenschappelijke ontdekkingen en de verklaringen van het Woord van God. Heel vaak hebben ze hun eigen handen opengehaald terwijl ze doornenkronen aan het vlechten waren. Ze zullen komen te sterven, als resultaat van hun vertoon van wetenschappelijk onderzoek naar doornstruiken waarmee ze de Liefhebber der mensen wilden pijnigen.

			Het zal goed zijn als ze niet eeuwig zullen liggen op iets dat erger is dan doornen, wanneer Christus zal komen om hen te veroordelen, hen te verdoemen en hen in de zee van vuur te werpen vanwege al hun goddeloosheden jegens Hem. O, dat ze wilden ophouden met deze nutteloze en kwaadaardige bezigheid van het vlechten van doornenkronen voor Hem Die de enige hoop van de wereld is, Wiens godsdienst de enige ster is die straalt in de diepe duisternis van de menselijke smart en die de sterfelijke mens naar de poort van de vrede leidt!

			Zelfs om de tijdelijke voordelen van het christendom zou Jezus met respect behandeld moeten worden. Hij heeft de slaven bevrijd, en de vertrapte opgeheven. Zijn evangelie is het voertuig van de vrijheid, de bron van vrijheid, orde, liefde en vreugde. Hij is de grootste filantroop, de meest betrouwbare vriend van mensen. Waarom verzet u zich dan tegen Hem, u die spreekt over vooruitgang en verlichting? Als de mensen Hem maar kenden, dan zouden ze Hem kronen met de diademen van eerbiedige liefde, kostbaarder dan de parels van India, want Zijn regering zal de heerlijke eindtijd inluiden en zelfs nu al verzacht zij de ontberingen van het tegenwoordige, zoals zij de ellenden van het verleden heeft weggenomen. Het is een slechte zaak, dit vitten en haarkloven. Ik verzoek hun die zich ermee bezighouden om hun hardvochtige werk te stoppen, dat redelijke mensen onwaardig is en verwoestend voor hun onsterfelijke ziel.

			Dit met doornen kronen wordt op een andere manier gedaan door een huichelachtige belijdenis van trouw aan Hem. Deze soldaten zetten een kroon op Christus’ hoofd, maar ze bedoelden niet dat Hij koning zou zijn. Ze stopten een scepter in Zijn hand, maar dat was niet de degelijke ivoren staf die duidt op werkelijke kracht; het was alleen een zwakke en broze rietstok. Daarmee herinneren ze ons eraan dat Christus bespot wordt door onoprechte belijders. O, u die Hem niet tot in het diepst van uw ziel liefhebt, u hoort bij degenen die Hem bespotten.

			Maar u zegt: ‘Op welke manier ben ik tekortgeschoten in het kronen van Hem? Ga ik dan niet naar de kerk? Heb ik niet beleden dat ik een gelovige ben?’ Maar als uw hart van binnen niet oprecht is, dan hebt u Hem alleen met doornen gekroond. Als u Hem niet uw hele ziel gegeven hebt, dan hebt u met afschuwelijke spot een rietstaf in Zijn hand gedrukt.

			Uw godsdienst zelf bespot Hem. Uw leugenachtige belijdenis bespot Hem. Wie heeft dit van uw hand geëist, om Zijn voorhoven te betreden? U beledigt Hem aan Zijn tafel! U beledigt Hem op uw knieën! Hoe kunt u zeggen dat u Hem liefhebt, wanneer uw hart niet met Hem is? Als u niet in Hem geloofd hebt en als u zich nooit bekeerd hebt van de zonde en gehoorzaam geworden bent aan Zijn geboden, als u Hem in uw dagelijks leven niet zowel uw Heere als uw Koning noemt, dan vermaan ik u: geef de belijdenis op, die zo onterend voor Hem is.

			Als Hij God is, dien Hem dan. Als Hij koning is, gehoorzaam Hem. Als Hij noch het een noch het ander is, belijd dan niet dat u een christen bent. Wees eerlijk en breng geen kroon indien u Hem niet als Koning aanvaardt. Waarom zou u Hem opnieuw beledigen met schijnbare onderwerping, voorgewend eerbetoon en gespeelde dienstbaarheid? O huichelaars, onderzoek uw wegen. U beledigt de Heere, die machtig is Hem spoedig van Zijn vijanden te verlossen. Onderzoek uw wegen, opdat Hij dit niet spoedig zou doen. 

			In zekere mate kunnen zij hetzelfde doen die oprecht zijn, maar die vanwege gebrek aan waakzaamheid zo wandelen dat ze hun belijdenis onteren. Als ik op de juiste wijze spreek, zal ik ieder van u ertoe dringen om inwendig te belijden dat u op dit punt schuldig staat. Want telkens als we handelen naar ons zondige vlees kronen we het hoofd van de Zaligmaker met doornen. Wie van ons heeft dit nooit gedaan? Geliefd hoofd, waarvan iedere haar kostbaarder is dan fijn goud, toen we ons hart aan U gaven, dachten we dat we U altijd zouden aanbidden, dat ons hele leven één lange psalm zou zijn, U prijzend, lovend en kronend. Ach, hoezeer zijn we tekort geschoten vergeleken bij ons eigen ideaal! We hebben U omringd met de doornstruiken van onze zonden. We zijn overwonnen door chagrijnig gedrag, zodat we onnadenkend gesproken hebben. Of we zijn werelds geweest en beminden wat u verafschuwt. Of we hebben ons overgegeven aan onze lusten en onze kwade verlangens gekoesterd. Onze ijdelheden, dwaasheden, vergeetachtigheden, tekortkomingen en beledigingen hebben op Uw hoofd een kroon van oneer gezet en we beven als we eraan denken.

			O wrede harten en handen, om de zeer geliefde zo slecht behandeld te hebben, die wij dagelijks toegewijd hadden moeten verheerlijken! Spreek ik tot iemand die teruggevallen is, wiens openlijke zonde het kruis van Christus heeft onteerd? Ik ben bang dat ik tegen sommigen spreek die eens de naam hadden dat ze leefden, maar die nu geteld worden bij hen die dood zijn in zonde. Zeker, als er een vonk van genade in u is, dan moet wat ik nu zeg u tot in het diepst van uw ziel raken. Dan moet het werken als zout op de wonde om uw hele ziel te doen treuren. Springen u de tranen niet in de ogen als ik u weloverwogen beschuldig van inconsequente daden die een doornenkroon voor het dierbare hoofd van uw Meester hebben gevlochten? Dat hebt u zeker gedaan, want u hebt de mond van godslasteraars geopend, tegensprekers geleerd om Hem te bespotten, Zijn volk bedroefd en velen tot struikelen gebracht. Goddeloze mensen hebben uw fouten voor de deur van de Zaligmaker neergelegd en gezegd: ‘Dit is Uw godsdienst’.

			U hebt de doorns gekweekt, maar Hij moest ze dragen. Wij noemen onze misstappen onvolkomenheden, maar wereldse mensen beschouwen ze als de vrucht van het christendom en veroordelen de wijnstok vanwege onze zure trossen. Zij leggen de heilige Jezus de fouten van Zijn dwalende volgelingen ten laste.

			Lieve vrienden, heeft niet ieder van ons reden om zichzelf te onderzoeken? Als we dat doen, laten we dan met de bedroefde en liefhebbende boetvaardige komen en Zijn dierbare voeten wassen met tranen van berouw, omdat we Zijn hoofd met doornen hebben gekroond.

			Zo staat onze met doornen gekroonde Heere en Meester voor ons als een smartelijk schouwspel, en geeft Hij ons een ernstige waarschuwing.

			Overwinnende lijdzaamheid

			Als we de voorhang nogmaals opheffen, zien we in de persoon van onze gepijnigde en beledigde Heere overwinnende lijdzaamheid. Hij kon niet overwonnen worden, Hij triomfeerde zelfs in het uur van de diepste schande.

			Met een onverschrokken hart
Droeg hij alle smaad en schande,
En in de diepste smart
Bleef Hij op dezelfde wijze liefhebben.

			Hij droeg in die momenten allereerst de plaatsvervangende smarten die op Hem lagen omdat Hij in onze plaats stond. Hij probeerde ze niet te ontlopen. Wij waren zondaren en het loon van de zonde is pijn en dood; daarom droeg Hij de straf die ons de vrede aanbrengt. Hij verdroeg op dat moment wat wij behoorden te verdragen en ledigde de beker die de gerechtigheid voor ons gevuld had. Schrok Hij ervoor terug? O nee. Toen Hij die gal en alsem voor het eerst te drinken kreeg, in de hof van Gethsémané, toen leek het mengsel Zijn sterke geest een moment te laten wankelen. Zijn ziel was geheel bedroefd tot de dood toe. Hij werd heen en weer geslingerd door inwendige angst. ‘Mijn Vader’, zei Hij, ‘indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan!’ Drie keer sprak Hij dat gebed uit, terwijl ieder deel van Zijn mensheid het slagveld van ontelbare smarten was. Zijn hele lichaam was bedekt met bloedig zweet – Zijn ziel stroomde uit iedere porie om een uitweg te vinden voor Zijn groeiende smarten.

			Na die vreselijke worsteling overwon de kracht van de liefde de zwakheid van de mensheid. Hij zette die beker aan Zijn lippen en schrok nooit terug, maar Hij dronk door tot er geen druppel meer over was. En nu is de beker van de toorn leeg. Er is geen spoor van de verschrikkelijke wijn van de toorn van God meer in te vinden. Met een enorme teug van liefde dronk de Heere voor eeuwig het verderf weg voor al Zijn volk. ‘Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is’, en ‘Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest.’

			Zeker had de lijdzaamheid een zeer hoog punt bereikt toen Hij de pijnlijke bespotting moest verdragen die onze tekst beschrijft. Toch schrok Hij niet terug noch week Hij af van Zijn genomen besluit. Hij had het op Zich genomen en Hij zou ermee doorgaan. Kijk naar Hem en zie daar een wonder van geduldig verdragen van smarten die de wereld naar de hel hadden gezonden als Hij ze niet voor ons gedragen had.

			Naast de schande en het lijden vanwege de zonde waarmee het de Vader behaagde om Hem te verbrijzelen, droeg Hij overweldigend venijn vanwege de haat van mensen. Waarom moesten mensen al hun schande en wreedheid in Zijn terechtstelling laten samenkomen? Was het niet genoeg dat Hij moest sterven? Verschafte het hun ijzeren harten genoegen om Zijn teerste gevoelens te kwellen? Waarom deze vindingrijkheid om Zijn smart te verdiepen? Was iemand van ons zo belachelijk gemaakt, dan zouden we er verontwaardigd over zijn geweest. Geen man of vrouw hier had stil kunnen blijven onder zulke laagheden, maar Jezus was volstrekt geduldig, en hield Zijn ziel werkelijk op koninklijke wijze in de hand. Heerlijk voorbeeld van geduld, we aanbidden U als we zien hoe kwaadaardigheid Uw almachtige liefde niet kon overwinnen.

			De pijn die Hij had verdragen vanwege de geseling bezorgde Hem overweldigend lijden, maar we lezen niet over tranen of over kreunen, veel minder over boze klachten of wraakzuchtige dreigementen. Hij zoekt niet naar medelijden en vraagt niet om barmhartigheid. Hij vraagt niet waarom ze Hem kwellen of waarom ze spotten.

			Dappere getuige! Moedige martelaar! U lijdt intens, maar tevens kalm. Zo’n volmaakt gestel als het Zijne, een lichaam dat zonder zonde verwekt was, moet kwellingen hebben kunnen voelen waartoe onze lichamen, zwak vanwege de zonde, niet in staat waren. Zijn verfijnde zuiverheid voelde een verschrikking vanwege de ruwe grappen die onze meer verharde geesten niet kunnen peilen. Desondanks droeg Jezus het alles, zoals alleen de Zoon van God het kon verdragen. Ze konden de last verzwaren als ze dat wilden, maar Hij zou alleen meer lijdzaamheid tonen en het alles dragen. Hij zou niet terugdeinzen of het opgeven.

			Ik durf te veronderstellen dat het beeld van het geduld dat onze gezegende Heere vertoonde zodanig was dat het zelfs sommigen van de soldaten ontroerd kan hebben. Is het u nooit opgevallen hoe Matthéüs alles over de bespotting te weten is gekomen? Matthéüs was zelf niet bij de gebeurtenissen aanwezig. Markus geeft er ook een verslag van, maar hij zou niet in de rechtszaal zijn toegelaten. De soldaten waren veel te trots en te ruw om Joden in hun omgeving toe te laten, laat staan discipelen van Jezus. Aangezien daar niemand geweest kon zijn dan de soldaten zelf, is het goed om de vraag te stellen: wie heeft dit verhaal verteld?

			Het moet een ooggetuige zijn geweest. Was het misschien de hoofdman over honderd die in hetzelfde hoofdstuk zegt: ‘Waarlijk, deze mens was Gods Zoon?’ Kan niet zowel dit tafereel als de dood van de Heere hem tot die conclusie gebracht hebben? We weten het niet, maar dit is heel duidelijk: het verhaal is verteld door een ooggetuige, en wel door één die medelijden had met de Lijdende, want het komt niet op mij over als de beschrijving van een onbewogen toeschouwer. Het zou me niet verbazen –ik zou haast durven beweren dat dit inderdaad zo was– als het ontsierde maar geduldige gelaat van onze Heere zo’n preek vormde dat ten minste een van degenen die ernaar keken de verborgen kracht ervan voelde, dat diegene voelde dat zo’n geduld meer dan menselijk was en dat hij de met doornen gekroonde Zaligmaker aannam om voortaan zijn Heere en zijn Koning te zijn. Dit weet ik in ieder geval: als u en ik menselijke harten voor Jezus willen inwinnen, moeten ook wij geduldig zijn. En als ze ons belachelijk maken en vervolgen, dat wij dan maar kunnen verdragen zonder klagen en wraak te nemen, we een invloed zullen uitoefenen die zelfs de meest brutale zal voelen en waaraan uitverkoren geesten zich zullen onderwerpen.

			Een geheiligd medicijn

			Als we de voorhang nogmaals optrekken, dan denk ik dat we in de persoon van de overwinnende Lijder in de vierde plaats een geheiligd medicijn hebben. Ik kan niet uitgebreid ingaan op de ziekten die het zal genezen. Deze met bloed besprenkelde doornen zijn beroemde planten, kostbaar in hemelse geneeskunst als ze goed worden gebruikt. Neem maar een doorn uit deze kroon en gebruik hem als lancet en hij zal het hete bloed van de lusten laten wegstromen en de koorts van trots verzachten. Hij vormt een wonderlijk geneesmiddel voor opzwellend vlees en voor de smartelijke puisten van zonde. Wie Jezus met deze doornen gekroond ziet, zal het verafschuwen om op zichzelf te zien, behalve dan door tranen van verootmoediging. Deze doorn in de borst zal mensen laten zingen. Het zullen echter geen zelfgenoegzame tonen zijn, maar de tonen van een duif die treurt om haar mannetje.

			Gideon onderwees de mannen van Sukkoth met doornen, maar die lessen waren niet zo heilzaam als degene die we krijgen van de doornen van Jezus. Het heilige medicijn dat de goede Arts tot ons brengt met Zijn doornige lauwerkrans, fungeert als een tonicum en geeft ons kracht om zonder somberheid welke schaamte of welk verlies ook maar te verdragen waaraan Zijn dienst ons zou kunnen blootstellen:

			Wie verslaat mijn vurigste vijanden?
Wie geeft troost in mijn grootste droefheid?
Wie doet mijn afgematte hart opleven,
Al zijn verborgen smart helend?
Jezus, met doornen gekroond.

			Als u God begint te dienen en om Zijnentwil uw medestervelingen van dienst probeert te zijn, verwacht dan geen beloning van mensen, behalve onbegrip, verdachtmakingen en misbruik. De beste mensen in de wereld hebben meestal de slechtste reputatie. De boze wereld kan niet goed spreken van heilige levens. Het zoetste fruit wordt het meeste door vogels gepikt; de fontein die de hemel het dichtst benadert, wordt het meest geslagen door stormen en het lieflijkste karakter wordt het meest aangevallen. Degenen die u wilt redden, zullen u niet danken vanwege uw bezorgdheid, maar u bekritiseren om uw ingrijpen. Als u hun zonden bestraft, zullen ze uw waarschuwingen regelmatig verfoeien. Als u hen tot Christus nodigt, zullen ze uw aansporingen in de wind slaan. Bent u daartoe bereid? Zo nee, zie dan op Hem, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich verdragen heeft, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen.

			Als u erin slaagt om velen tot Christus brengen, dan moet u niet op algemene eer rekenen. U zult er eerder van beschuldigd worden dat u uzelf zoekt, jaagt naar populariteit of iets dergelijks. U zult verkeerd begrepen worden, bedrogen, bespot en door de goddeloze wereld als een dwaas of een schurk beschouwd. Als u God dient, zal de kroon die u in deze wereld zult winnen waarschijnlijk meer stekels dan saffieren dragen, meer doornen dan diamanten.

			Als hij op uw hoofd gezet wordt, bid dan om genade om hem heel blij te dragen, het louter vreugde achtend om als uw Heere te zijn. Zeg in uw hart: ‘Ik ervaar deze schande niet als een schande. Mensen kunnen mij schandelijke dingen toeschrijven, maar ik schaam me niet. Ze kunnen me vernederen, maar ik word niet vernederd. Ze kunnen me verachten, maar ik ben niet verachtelijk.’ De Meester van het huis werd Beëlzebub genoemd en bespuugd; ze kunnen Zijn huisgezin niets ergers aandoen. Daarom minachten we hun minachting. Zo worden we tot geduld gebracht door het geduld van de verachte Nazarener.

			De doornenkroon is ook een remedie tegen onvrede en verdrukking. Als we lichamelijke pijn ondergaan, zijn we geneigd ineen te krimpen en bezorgd te zijn, maar als we denken aan Jezus Die met doornen gekroond is, dan zeggen we:

			Zijn weg was veel zwaarder en donkerder dan de mijne;
Leed Christus, mijn Heere – en zal ik dan morren?

			En zo verstommen onze klachten, want we durven onze kwalen niet te vergelijken met Zijn smarten. Berusting wordt geleerd aan Jezus’ voeten, als we zien hoe ons grote Voorbeeld door lijden geheiligd werd.

			De doornenkroon is een geneesmiddel tegen bezorgdheid. We zouden graag iedere krans dragen die de Heere voor ons bereidt, maar het is een grote dwaasheid om hoop te vlechten. Ware gelovigen bezorgen zichzelf veel moeite door zich te vermoeien en spannen zich in om hun eigen inspanningen te vergroten. Ze haasten zich om rijk te worden. Ze piekeren, ze zwoegen, ze zijn bezorgd en kwellen zich om zich te bezwaren met de last van weelde. Ze verwonden zich om de doornige kroon van wereldlijke grootheid te dragen.

			Op veel manieren kunnen we roeden maken voor onze eigen rug. Ik heb moeders gekend die doornenkronen van hun kinderen maakten die ze niet aan Christus konden toevertrouwen. Ze zijn uitgeput door familiezorgen terwijl ze zich in God hadden kunnen verblijden. Ik heb anderen gekend die doornenkronen maakten van dwaze zorgen. Er was geen enkele reden voor, maar ze leken er een eer in te stellen om te zwoegen, ernaar te verlangen om zichzelf met distelen te prikken. O gelovige, zeg tegen uzelf: ‘Mijn Heere droeg mijn doornenkroon voor mij; waarom zou ik hem ook dragen?’ Hij nam onze smarten en droeg onze krankheden opdat wij een gelukkig volk zouden zijn en in staat om het bevel te gehoorzamen: ‘Zijt niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen.’ Voor ons is de kroon van de goedertierenheid en barmhartigheden en die dragen we als we als onze zorg werpen op Hem Die voor ons zorgt.

			Die doornenkroon geneest ons van de ijdele eerbewijzen van de wereld. Hij doet alle menselijke pracht en eer vervagen tot ze rook worden. Konden we hier de kroon van de paus in handen krijgen, of de keizerskroon van Duitsland, of de onderscheidingstekenen van de tsaar van alle Russen, wat zijn zij vergeleken met Jezus doornenkroon? Laten we de een of andere grootheid op zijn troon zetten en zien hoe klein hij lijkt wanneer Jezus naast hem zit. Wat is er voor koninklijks in het in staat zijn om mensen belastingen op te leggen en te leven van hun inspanningen, zonder er veel voor terug te geven? Het meest koninklijk is het om hen allen te verplichten aan onze belangenloze liefde en de fontein van zegen voor hen te zijn. O, het neemt de aantrekkelijkheid van uw goud weg en de luister van uw edelstenen en de schoonheid van al uw sierlijke prullen als u ziet dat geen vorstelijk purper de schoonheid van Zijn bloed kan evenaren, en dat geen diamanten met Zijn doornen kunnen wedijveren.

			Wie zoekt er naar gemak als hij de Heere Christus heeft gezien? Als Christus een doornenkroon draagt, zullen wij dan naar een lauwerkrans verlangen? Zelfs de vurige kruisvaarder was toen hij Jeruzalem binnenkwam en tot koning verkozen werd verstandig genoeg om te zeggen: ‘Ik zal geen kroon van goud dragen in dezelfde stad waarin mijn Zaligmaker een kroon van doornen droeg.’ Waarom zouden we ernaar verlagen, als verwende soldaten, om alles voor ons gemak en genoegen geregeld te hebben? Waarom op kussens leunen als Jezus aan een kruis hangt? Waarom die zachte kleren als Hij naakt is? Waarom deze luxeartikelen als Hij barbaars behandeld is? Zo geneest de doornenkroon ons meteen van de ijdele eer van de wereld en van onze eigen zelfzuchtige gemakzucht. De zanger van de wereld moge roepen: ‘Hé jongen, kom hier en kroon me met rozenknoppen!’ maar het verzoek van de wellusteling is niet voor ons bestemd. Voor ons kunnen noch de begeerlijkheid des vleses noch de grootsheid des levens aantrekkingskracht hebben als we de Man van Smarten zien. Ons rest het om te lijden en te werken tot de Koning ons zal vragen in Zijn rust te delen.

			Een mystieke kroning

			Ik moet in de vijfde plaats opmerken dat er voor ons een mystieke kroning is. De kroning van Christus met doornen was symbolisch en had een grote betekenis, want allereerst was het voor Hem een overwinningskroon. Christus had met de zonde gevochten vanaf de dag dat Hij er voor het eerst oog in oog mee stond in de woestijn tot op het moment dat hij de rechtszaal van Pilatus binnenging en Hij had haar overwonnen. De kroon van de zonde diende als een bewijs van Zijn overwinning, als een trofee! Wat was de kroon van de zonde? Doornen. Die kwamen voort uit de vloek. ‘Ook zal zij u doornen en distelen voortbrengen’ was de kroning van de zonde en nu heeft Christus die kroon weggenomen en op Zijn eigen hoofd gezet. Hij heeft de zonde van haar rijkste onderscheidingsteken beroofd en Hij draagt hem Zelf. Heerlijke Overwinnaar, gegroet!

			Als ik nu zeg dat de doorns een muurkroon1vormen? Het paradijs werd omringd met een haag van doornen zo stekelig dat niemand er kon binnengaan, maar onze Overwinnaar sprong eerst over de stekelige borstwering en droeg de bloedrode banier van Zijn kroon in het hart van dat betere nieuwe Eden, dat Hij zo voor ons innam om het nooit meer verloren te laten gaan. Jezus draagt de muurkroon, wat erop duidt dat Hij het paradijs heeft geopend.

			Het was een worstelaarskroon die Hij droeg, want Hij streed niet met vlees en bloed, maar met overheden en machten en Hij overwon Zijn vijand. Het was een rennerskroon die Hij droeg, want Hij had met de machtigen gerend en hen eruit gelopen in de race. Hij had Zijn loopbaan bijna voltooid. Nog maar een stap of twee en Zijn doel was bereikt.

			Hier zou nog bijzonder veel meer over te zeggen zijn. Het was een kroon rijk van heerlijkheid, ondanks de schande waar hij op duidde. We zien in Jezus de monarch van de domeinen van de ellende, de eerste onder tienduizend lijdenden. Zeg nooit: ‘Ik ben een groot lijder.’ Wat zijn onze smarten vergeleken met de Zijne? Wat is onze geringe leed vergeleken met de oneindige smarten van Immanuel?

			Jezus is verder de kroon van de martelaren. Hij staat aan de spits van het edele leger van lijdende getuigen en belijders van de waarheid. Hoewel ze op de brandstapel stierven, of wegkwijnden in kerkers, of voor de wilde beesten werden geworpen, maakt niemand aanspraak op de eerste plaats; maar Hij, de waarachtige en getrouwe getuige staat met de doornenkroon en het kruis aan het hoofd van hen allen. Het zal ons wellicht nooit gegeven worden om ons bij dat verheven gezelschap te voegen, maar als er één eer is waarom we heiligen uit vroeger dagen op een wettige manier mogen benijden dan is het dit: zij werden in die grandioze dagen geboren waarin de robijnrode kroon binnen handbereik was en waarin het opperste offer gebracht kon worden.

			Wij zijn inderdaad lafaards als we er in deze gemakkelijkere tijden ervoor schamen om onze Meester te belijden en bang zijn voor een beetje verachting of beven voor de kritiek van de zogenaamde wijzen. Laten we liever het Lam volgen waar het ook heengaat en er tevreden mee zijn om Zijn doornenkroon te dragen opdat we in Zijn koninkrijk Zijn heerlijkheid mogen zien.

			Een machtige stimulans

			Het laatste woord is dit. In de doornenkroon zie ik een machtige stimulans. Een machtige stimulans waartoe? Wel, allereerst tot vurige liefde voor Hem. Kunt u Hem de doornenkroon zien dragen zonder tot Hem getrokken te worden? Als Hij deze morgen onder ons kon komen en als we Hem konden zien, dan zouden we ons om Hem heen verdringen om de zoom van Zijn kleed aan te raken en Zijn voeten te kussen. Zaligmaker, U bent ons zeer dierbaar. Liefste van alle namen, mijn Zaligmaker en mijn God, U bent altijd heerlijk. Maar in deze ogen bent U nooit lieflijker dan wanneer u gekroond wordt in schandelijke spot. De Lelie der dalen en de Roos van Saron, Hij is het beide in één, schoon in de volmaaktheid van Zijn karakter en bloedrood in de grootheid van Zijn lijden. Aanbid Hem! Loof Hem! En laat uw stemmen zingen: ‘Waardig is het Lam.’

			Deze aanblik is vervolgens een stimulans tot bekering. Brachten onze zonden doornen rond Zijn hoofd? O, mijn arme, gevallen natuur, ik zal u geselen omdat u Hem hebt gegeseld en u de doornen laten voelen omdat u die Hém hebt laten voelen. Wat, kunt u het aanzien dat uw meest Geliefde zo te schande is gemaakt en toch een bestand sluiten of onderhandelen met de zonden die Hem doorwondden? Dat is onmogelijk. Laten we voor God de diepe smart van onze ziel uitspreken omdat we onze Zaligmaker zo hebben laten lijden. Laten we dan bidden om genade om onze levens met doornen te omringen, zodat de zonde ons vanaf deze dag niet zal kunnen naderen.

			Ik dacht er vanmorgen aan hoe vaak ik de doornstruik heb gezien: aan de rand waren er duizenden stekels, maar midden in het hart van het bosje zag ik het mooie nest van een kleine vogel. Waarom woonde dat diertje daar? Omdat de doornen hem beschermen. En ik bedacht dat ik u zou vragen om uw nest binnen de doornen van Christus te bouwen. Het is een veilige plaats voor zondaren. Satan, zonde noch dood kunnen u daar bereiken. Zie op het lijden van uw Zaligmaker en u zult zien dat er verzoening voor zonde wordt gedaan. Vlucht in Zijn wonden! Vlucht, timide, bevende duif! Geen andere rustplaats is voor u zo veilig als deze. Bouw uw nest, zeg ik nogmaals, onder deze doornen en als u dat gedaan hebt en Jezus vertrouwd en Hem uw alles in alles geacht, kom dan en kroon Zijn heilige hoofd met andere kronen.

			Welke heerlijkheid verdient Hij? Wat is er goed genoeg voor Hem? Als we alle kostbaarheden van alle schatten van heersers konden nemen, dan zouden ze het niet waard zijn om steentjes onder Zijn voeten te zijn. Als we Hem alle scepters, mijters, tiara’s, diademen en alle andere pracht van de aarde zouden aanbieden, dan zouden ze geheel onwaardig zijn om de troon in het stof voor Hem te zijn.

			Waarmee zullen we Hem kronen? Kom, laten we onze lofprijzingen samenvlechten en onze tranen in plaats van parels geven en onze liefde in plaats van goud. Ze zullen wat Hem betreft evenveel als diamanten schitteren, want Hij houdt van berouw en Hij houdt van geloof. Laten we een kroon maken met onze lofprijzing en Hem kronen als de laureaat van genade. Laten we op deze dag, waarop Hij uit de doden opstond, Hem verhogen. O, genade te krijgen om dit in het hart te doen en dan in het leven en dan met de tong, opdat we Hem voor eeuwig mogen prijzen Die Zijn hoofd voor ons tot oneer boog.

			Christus verhoogd

			‘En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken’ (Johannes 12:32).

			Het was een bijzondere gelegenheid waarbij de Zaligmaker deze woorden uitsprak. Het was de crisis van de wereld. We hebben het heel vaak over ‘de huidige economische crisis’ en voor mensen uit iedere periode is het heel gebruikelijk om te geloven dat hun eigen tijd de crisis en het keerpunt van de hele wereldgeschiedenis is. Terecht stellen ze zich voor dat een groot deel van de toekomst afhangt van hun huidige inspanningen; maar het is verkeerd dat ze die gedachte opblazen en zich voorstellen dat de periode waarin zij leven het scharnierpunt van de wereldgeschiedenis zelf is, dat het de crisis is. Het kan waar zijn dat ieder tijdperk in zekere zin een crisis is, maar toch is er nooit een tijd geweest die werkelijk een crisis genoemd kon worden, vergeleken bij het tijdstip waarop onze Zaligmaker sprak. In het vers dat onmiddellijk aan mijn tekst voorafgaat, vinden we in onze vertaling: ‘Nu is het oordeel dezer wereld’ (vs. 31), maar in het Grieks staat: ‘Nu is de crisis dezer wereld.’

			De wereld was tot een ernstige crisis gekomen; nu was het grote keerpunt van de hele wereldgeschiedenis. Zou Christus sterven of niet? Als Hij de bittere kelk van het lijden zal weigeren, dan is de wereld veroordeeld. Als Hij zal voortgaan, om te strijden met de krachten van dood en hel en als Overwinnaar uit de strijd komen, dan is de wereld gezegend en zal haar toekomst heerlijk zijn. Zal Hij overwinnen? Zal Hij de gevangenis gevankelijk voeren en gaven ontvangen om uit te delen? Dan zal ooit de dag komen dat er ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, waarin gerechtigheid woont.’

			‘Nu is de crisis dezer wereld!’ ‘De crisis,’ zegt Hij, ‘is tweevoudig. Ik moet de zaken afhandelen met de satan en met mensen. Ik zal u het resultaat ervan vertellen. ‘Nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.’ Wees niet bang dat de hel zal overwinnen. Ik zal hem uitwerpen; en twijfel er anderzijds niet aan dat ik de harten van mensen zal overwinnen. ‘En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.’ Nu we de gelegenheid waarbij deze woorden werden uitgesproken in herinnering hebben gebracht, zullen we verdergaan met ze te bespreken.

			We hebben drie dingen op te merken. Christus en Die gekruisigd, Christus’ heerlijkheid. Hij noemt het een verhoging van Zichzelf. Christus en Die gekruisigd, het thema van de prediker. Het is de taak van de prediker Christus te verhogen in het evangelie. Christus en Die gekruisigd, de aantrekkingskracht op het hart. ‘En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.’ Zijn eigen heerlijkheid – het thema van de prediker – de aantrekkingskracht op het hart.

			Christus’ kruisiging is Christus’ heerlijkheid.

			Ik begin dus met: ‘Christus’ kruisiging is Christus’ heerlijkheid. Om de manier waarop Hij zal sterven aan te duiden, gebruikt Hij het woord ‘verhoogd’. ‘En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.’ Maar let op het woord dat Hij kiest om over Zijn dood te spreken. Hij zegt niet: ‘Ik, als ik gekruisigd zal worden’ of: ‘Ik, als Ik aan een hout zal worden gehangen.’ De uiterlijke en zichtbare vorm van het kruis, waaraan Hij verhoogd werd, beschouwde Hij als de voorafschaduwing en het symbool van de heerlijkheid die het kruis Hem zou toebrengen. ‘Ik, zo wanneer Ik verhoogd zal zijn.’

			Nu, het kruis van Christus is Christus’ heerlijkheid. We zullen u laten zien op welke manier. De mens probeert heerlijkheid te verwerven door anderen neer te vellen; Christus door Zichzelf neer te vellen. Mensen proberen een gouden kroon te verwerven – Hij zocht een kroon van doornen. Mensen denken dat er heerlijkheid ligt in het door anderen geprezen worden – Christus achtte het iets heerlijks om ‘een worm en geen mens’ te worden; een spot en smaad onder allen die Hem aanschouwden. Hij boog toen Hij overwon; en Hij vond dat de heerlijkheid evenzeer in het buigen lag als in de overwinning.

			Christus werd aan het kruis verheerlijkt, allereerst omdat liefde altijd heerlijk is. Als ik een bepaalde vorm van heerlijkheid zou mogen uitkiezen, dan zou ik vragen om door mensen geliefd te worden. Zeker, de hoogste eer die iemand onder zijn medemensen kan hebben, is niet die van enkel bewondering, als ze hem nakijken wanneer hij voorbijkomt en als de mensen samendrommen om hem te zien als hij in triomf voorbijgaat. De grootste roem, de grootste heerlijkheid van een goed patriot is de liefde van zijn land; te voelen dat jong en oud bereid zijn om in liefde aan zijn voeten te vallen, om alles op te geven om hem te dienen die hen heeft gediend.

			Nu, Christus gewon meer liefde aan het kruis dan waar dan ook. O 
Heere Jezus, U zou nooit zo bemind zijn als U eeuwig in de hemel had gezeten, want nu wordt U bemind omdat U tot de dood toe bent neergebogen. Cherubijnen, serafijnen noch de stralende engelen kunnen zo’n warme liefde voor U hebben als Uw verlosten die in de hemel zijn, of zelfs als Uw verlosten hier beneden. U gewon overvloedig meer liefde door de spijker dan door de scepter. Christus gewon heerlijkheid door het kruis, Hij werd nooit zo verhoogd als toen Hij werd neergeworpen; en iedere christen zal getuigen dat hoewel hij zijn Meester overal liefheeft, toch niets zijn hart meer tot vervoering en vurigheid van liefde beweegt dan het verhaal van de kruisiging en de kwellingen van Golgotha.

			Nogmaals: Op dit tijdstip won Christus veel heerlijkheid door kracht. Het kruis was een beproeving van Christus’ kracht en sterkte en er was een hof in waarin Zijn heerlijkheid geplant kon worden. De lauweren van Zijn kroon werden gezaaid in een bodem die verzadigd was van Zijn eigen bloed. Soms verlangt de ambitieuze soldaat naar strijd, omdat hij zichzelf in dagen van vrede niet kan onderscheiden. ‘Hier zit ik,’ zegt hij, ‘en laat mijn zwaard in de schede verroesten en vergaar geen roem. Laat me mezelf in het strijdgewoel werpen; want sommigen noemen eer een opgeschilderde prul; dat kan zijn, maar ik wil haar.’ Hij verlangt naar de confrontatie, zodat hij roem kan vergaren.

			Nu, op een oneindig hogere manier dan de arme heerlijkheid die de soldaat gewint, beschouwde Christus het kruis als Zijn weg tot de eer. ‘O!’ zei Hij, ‘nu komt de tijd van Mijn volharding: Ik heb veel geleden, maar Ik zal nog meer lijden en dan zal de wereld zien wat een sterk hart van liefde Ik heb.’ Hoe geduldig is het Lam, hoe machtig in volharding. Nooit zou Christus zulke lofliederen en gezangen van eer hebben gehad als nu, als Hij het conflict, de strijd en de kwelling ontlopen was. We hadden Hem kunnen prijzen om wie Hij is en om wat Hij wilde doen. We hadden Hem kunnen liefhebben om de verlangens van Zijn hart. We hadden Hem echter nooit kunnen prijzen om Zijn krachtige volharding, om Zijn onverschrokken geest, om Zijn onoverwinnelijke liefde, als we Hem niet de zware beproeving van de kruisiging en van die vreselijke dag hadden zien doorstaan. Christus gewon heerlijkheid door gekruisigd te worden.

			Nogmaals: Christus beschouwde het kruis als de voltooiing van heel Zijn werk en daarom beschouwde Hij het als een verhoging. Het voltooien van een onderneming is het oogsten van de eer die eraan verbonden is. Vrienden, hoewel duizenden ten onder gegaan zijn in de Noordpoolgebieden en roem hebben vergaard vanwege hun onverschrokken gedrag, zal toch de man die uiteindelijk de doorgang vindt het meest van allen geëerd worden. We zullen altijd die dappere mannen gedenken die hun weg vonden door de strenge winterkou en die de gevaren van de diepte tartten, maar toch zal de man die de daad volbrengt uiteindelijk meer dan zijn aandeel in de eer gewinnen. Zeker, het voltooien van een onderneming is precies het punt waarop de eer gewonnen wordt.

			En, hoorders, Christus verlangde naar het kruis omdat Hij het beschouwde als het doel van al Zijn inspanningen. Het zou de plaats zijn waar Hij kon zeggen: ‘Het is volbracht.’ Hij kon nooit ‘Het is volbracht’ zeggen op Zijn troon: maar op Zijn kruis riep Hij het. Hij verkoos het lijden van Golgatha boven de eerbewijzen van de massa die zich om Hem verdrong. Want Hij kon preken wat Hij wilde, en zegenen wat Hij wilde, en genezen wat Hij wilde, toch was Zijn werk onvoltooid. Hij moest met een doop gedoopt worden en hoe werd Hij geperst totdat het volbracht was. ‘Maar’, zei Hij, ‘nu verlang ik naar Mijn kruis, want het is de sluitsteen van Mijn arbeid. Ik verlang naar Mijn lijden, want dat zal de voltooiing van Mijn grote werk van genade zijn.’ Broeders, het is het einde dat de eer brengt; het is de overwinning die de strijder kroont, en niet de strijd. En daarom verlangde Christus naar Zijn dood, opdat Hij de voltooiing van Zijn werk zou mogen zien. ‘Als Ik gekruisigd word’, zei Hij, ‘dan word Ik verhoogd en opgeheven.’

			En nogmaals, Christus beschouwde Zijn kruisiging met het krachtige oog van het geloof als het uur van de overwinning. Zijn discipelen dachten dat het kruis een vernedering zou zijn. Christus zag door het uitwendige en zichtbare heen en beschouwde het geestelijke. ‘Het kruis,’ zei Hij, ‘het martelwerktuig van Mijn veroordeling kan schijnbaar vervloekt zijn met schande; en de wereld zal eromheen staan en spotten met de Gekruisigde; Mijn naam kan voor eeuwig onteerd zijn als die van iemand die stierf aan het kruis. Critici en spotters kunnen het Mijn vrienden altijd voor de voeten werpen dat Ik stierf met de misdadigers, maar Ik beschouw het kruis niet zoals jullie. 

			Ik ken de schande ervan, maar die veracht Ik. Ik ben bereid alles te verdragen. Ik beschouw het kruis als de poort van overwinning, als de ingang tot de victorie.

			O, zal Ik u vertellen wat Ik zal zien aan het kruis? Op het moment dat de laatste traan uit Mijn oog stroomt en als Mijn hart voor het laatst bonst vanwege de pijn; juist als Mijn lichaam verscheurd wordt door de laatste kwelling – dan zal Mijn oog de kop van de slang vermorzeld zien. Het zal de torens van de hel ontmanteld zien en zijn kasteel gevallen. Mijn oog zal zien dat Mijn zaad eeuwig gered is. Ik zal de verlosten uit hun gevangenis zien komen. In dat laatste moment van Mijn veroordeling, als Mijn mond bijna zijn laatste woorden ‘Het is volbracht’ zal uitspreken, dan zal Ik het jaar van Mijn verlosten zien komen, dan zal Ik overwinnend roepen vanwege de bevrijding van al Mijn geliefden. Ja, dan zal Ik de wereld zien, Mijn eigen aarde overwonnen en alle bezetters onttroond. Ik zal in de geest de heerlijkheden van de laatste dagen zien, wanneer ik op de troon van Mijn vader David zal zitten en de aarde zal richten, omringd door de heerlijkheid der engelen en de lofprijzingen van Mijn geliefden!’

			Ja, Christus zag in Zijn kruis de overwinningen ervan, en daarom verlangde Hij ernaar als naar de plaats van de overwinning en het middel om de strijd te winnen. ‘Ik,’ zegt Jezus, ‘als Ik verhoogd ben, als Ik opgeheven ben.’ Hij zegt dat Zijn kruisiging Zijn heerlijkheid is. Dit is het eerste punt van onze tekst.

			Het belangrijkste thema van de prediker

			Maar nu, in de tweede plaats, wordt Christus op een andere manier verhoogd, niet schandelijk, maar waarlijk eervol; er is een verhogen van Hem aan de paal van het evangelie, in het prediken van het Woord. Christus Jezus moet iedere dag verhoogd worden; met dat doel kwam Hij in de wereld. ‘Opdat gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn’, Hij zo door de prediking van de waarheid verhoogd zou worden, ‘opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Christus is het voorname thema van de prediker, in tegenstelling tot duizend andere dingen die de meeste mensen liever horen. Ik zou wel willen dat het belangrijkste kenmerk van mijn bediening het prediken van Christus Jezus was.

			Christus Jezus behoort het belangrijkste te zijn, niet hel en verdoemenis. Gods dienaren moeten zowel Gods verschrikkingen als Zijn genade preken. We moeten de donder van Gods wet verkondigen. Als mensen willen zondigen, moeten we hun vertellen dat ze daarvoor gestraft moeten worden. Als ze willen overtreden, wee dan de wachter die zich ervoor schaamt om te zeggen: ‘De Heere komt, Die wraak zal doen.’

			We zouden ontrouw zijn aan de ernstige roeping die God ons gegeven heeft als we op verdorven wijze al de bedreigingen van Gods Woord zouden verzwijgen. Zegt God: ‘De boze zal in de hel geworpen worden, met alle naties die God vergeten?’ Dan is het onze taak om dat te zeggen. Sprak de liefhebbende Zaligmaker van de poel die brandt, van de worm die nooit sterft en van het vuur dat nooit kan worden uitgeblust? Het is onze taak te spreken zoals Hij dat deed en de zaak niet te verdoezelen. Het is niet genadig jegens mensen om hun verdoemenis te verzwijgen.

			Maar, broeders, verschrikkingen horen nooit het belangrijkste kenmerk te zijn van iemands prediking. Vele oude godgeleerden dachten dat ze er heel goed aan deden door dit te prediken. Ik geloof dat niet. Sommige zielen worden opgewekt en verschrikt door zo’n prediking; het zijn er echter maar weinig. Soms, en dan heel ernstig, moeten de heilige verborgenheden van de eeuwige toorn gepredikt worden, maar laten we veel vaker de wonderlijke liefde van God prediken. Door wenen zijn er meer zielen gewonnen dan door dreigen. Niet over de hel verlangen we te prediken, maar over Christus. O zondaren, we zijn niet bang om u te vertellen over uw verdoemenis, maar we willen niet altijd bij dat droevige onderwerp stilstaan. We vertellen u liever over Christus en Die gekruisigd. We willen liever dat onze prediking vol is van de wierookgeur van Christus dan van de rook, het vuur en de verschrikkingen van de berg Sinaï. We zijn niet gekomen tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion, waar mildere woorden de wil van God verklaren en rivieren van zaligheid overvloedig stromen.

			Nogmaals, het thema van een prediker zou Christus Jezus moeten zijn, in tegenstelling tot louter leerstukken. Sommige van mijn beste broeders prediken altijd de leer. Nu, daarmee doen ze iets goeds, maar ik zou niet willen dat het hoofdkenmerk van mijn prediking de leer was. 

			Ik heb liever dat erover gezegd wordt: ‘Hij sprak vaak over de persoon van Christus en leek er het meest genoegen in te scheppen als hij begon te vertellen over de verzoening en het offer. Hij schaamde zich niet voor de leer, hij was niet bang om te dreigen, maar het was alsof hij de bedreigingen uitsprak met tranen in de ogen en de leer ernstig als Gods eigen woord; maar als hij Jezus preekte, dan werd zijn tong losgemaakt en was zijn hart vrijmoedig.’

			Broeders, er zijn er die alleen de leer prediken, die naar ik geloof eerder een schadepost voor de kerk zijn dan een zegen. Ik weet van sommigen die zichzelf hebben uitgeroepen tot scheidsrechter over alle geesten. Zij zijn het laatste woord. Met hen zal de wijsheid sterven. Als zij eenmaal worden weggenomen, dan wordt de grote banier van de waarheid weggenomen. Het verbaast ons niet dat ze een hekel hebben aan de paus; twee van dat soort kunnen het nooit samen vinden, want ze zijn veel pauselijker dan hij, omdat ze zelf onfeilbaar zijn. Ik ben bang dat een groot deel van de wijsheid van deze dagen slechts hol is en niet wezenlijk, dat ze de kern van het hart onberoerd laat en de persoonlijkheid niet beïnvloedt.

			Broeders, we zouden liever over Christus prediken dan over de verkiezing. We houden van de verkiezing. We houden van de predestinatie. We houden van de grote leerstukken van Gods Woord. We prediken echter liever Christus dan deze leerstukken. We willen Christus boven de leer stellen, we maken de leer de troon voor Christus om op te zitten, maar we durven Christus niet op de bodem te stellen en Hem neer te drukken en Hem te overladen met de leerstukken van Zijn eigen Woord.

			Verder behoort de prediker Christus te verkondigen in tegenstelling tot louter moraliteit. Wat zijn er veel predikers in Londen die evengoed uit Shakespeare zouden kunnen prediken als uit de Bijbel, want alles wat ze willen is zijn moralistische spreuken. Ze denken er nooit aan om te spreken over wedergeboorte. Soms heeft de prediker het over morele verbetering. Hij denkt er niet aan om te spreken over volharding door genade. Nee, voortgaan in weldoen is zijn onafgebroken roep. Hij denkt er niet over om te prediken: ‘Geloof en word behouden.’ Nee, zijn voortdurende vermaning is: ‘Beste christenen, spreek uw gebeden uit en gedraag u goed en daardoor zult u het koninkrijk van God binnengaan.’

			Zijn evangelie komt er samengevat op neer dat we heel goed zonder Christus kunnen en dat, hoewel er zeker eens iets mis met ons is, toch, als we ons wat verbeteren die oude tekst: ‘Tenzij een mens wederom geboren worde’ ons niet hoeft te verontrusten. Als u dronkaards gemaakt wilt worden, als u oneerlijk gemaakt wilt worden, als u iedere ondeugd die er in de wereld is geleerd wilt krijgen – ga dan deze zedenprediker beluisteren. Deze heren, in hun pogingen te reformeren en mensen deugdzaam te maken, zijn degenen die hen wegvoeren van de deugdzaamheid. Hoor het getuigenis van bisschop Lavington. ‘We hebben lang geprobeerd de natie te reformeren door zedenpreken. Met welk effect? Niets. Integendeel, we hebben de mensen rechtstreeks het heidendom in gepreekt. We moeten onze stem veranderen; we moeten Christus prediken en Die gekruisigd. Niets dan het evangelie is de kracht Gods tot zaligheid.’

			Nog één opmerking hierover. De prediker behoort Christus te prediken in tegenstelling tot sommigen die denken dat ze geleerdheid moeten prediken. God verhoede dat we ooit tegen geleerdheid zullen prediken. Hoe meer een mens ervan kan krijgen, des te beter het voor hem is, en des te beter voor zijn hoorders als hij genade genoeg heeft om haar goed te gebruiken. Maar er zijn er sommigen die zoveel geleerdheid hebben dat ze, als ze tijdens het Bijbellezen een moeilijk woord tegenkomen, hun pennenhouder tevoorschijn halen. Ze schrijven het op, om de zondag erna tijdens de morgenpreek geëerd te worden. Ontdekken ze de een of andere vreemde uitdrukking die in feite nergens op slaat, maar die op het eerste gezicht heel bijzonder is, dan moet dat altijd uitkomen, al ging ook het hele evangelie te gronde. U moet God bidden dat ze de hele week niets zullen lezen behalve hun Bijbel, omdat u dan misschien iets zult horen dat u kunt begrijpen. Maar dat zou niet bij zijn waardigheid passen. Als hij begrepen kon worden, zou hij geen groot prediker zijn. Een groot prediker is in zijn opvatting namelijk iemand die intellectueel wordt genoemd – dat wil zeggen: een man die meer over de Bijbel weet dan de Bijbel over zichzelf, een man die alle verborgenheden kan uitleggen met enkel zijn verstand, die zoiets zoals zalving of de invloed van Gods geest glimlachend beschouwt als enkel fanatisme. Wat hem betreft is intellect alles. Als u onder zijn gehoor gezeten hebt, zegt u: ‘Tjonge, wat een opmerkelijk mens. Ik denk dat hij iets uit de tekst gehaald heeft, maar ik weet niet wat. Het lijkt alsof hijzelf in een nevel gehuld is, al moet ik zeggen dat het prachtig was.’ 

			En de week erna zullen de mensen weer in dezelfde kerkbank zitten, omdat ze zeggen dat het zo’n slimme man is. De enige reden is dat ze hem niet kunnen begrijpen.

			Toen ik gisteren een boek met raadgevingen aan predikers las, vond ik het op een heel serieuze manier verwoord, en dat door een universitair docent: ‘Neem in uw preek altijd een gedeelte op dat het gewone volk niet kan begrijpen, omdat u op die manier de naam zult hebben dat u geleerd bent en wat u zegt dat ze wel kunnen begrijpen, zal des te meer indruk op hen maken; want door een of twee zinnen in te voegen die onbegrijpelijk zijn, maakt u de indruk een superieur mens te zijn en geloven ze in het gewicht en het gezag van uw geleerdheid en daarom hechten ze geloof aan de rest die ze kunnen begrijpen.’

			Nu, ik beweer dat dit helemaal verkeerd is. Christus wil ons geen geleerdheid laten prediken, maar het goede woord des levens en dat zo eenvoudig mogelijk. Als ik ervoor kon zorgen dat mensen van stand me zouden beluisteren door zo te prediken dat alleen zij me kunnen begrijpen, nou, daar zou ik volstrekt geen moeite voor doen. Ik wil zo preken dat een dienstmeisje het kan begrijpen, dat een koetsier het kan begrijpen, dat de armen en ongeschoolden het met graagte kunnen horen en het woord met vreugde kunnen ontvangen.

			En onthoud, de bediening zal nooit veel goeds uitwerken tenzij ze eenvoudig is, tenzij onze broeders één taal leren die ze niet lijken te kennen. Ze kennen Latijn, Grieks, Frans, Hebreeuws en twintig andere talen. Maar er is één taal die ik hun aanraad om ernstig te gaan bestuderen en dat is het Nederlands. Als ze gewoon die taal zouden proberen en leren, dan zouden ze ontdekken dat die een verbazende macht heeft om het hart van mensen te bewegen. Nederlands vóór iedere andere taal in de wereld. We moeten gewone, duidelijke taal hebben om mensen aan te spreken. En merk dit op, we moeten Christus verhoogd hebben, Christus en Die gekruisigd, zonder de pracht en praal van geleerdheid, zonder het uiterlijk vertoon van gezochte welsprekendheid. Als Christus ernstig gepredikt wordt, zal Hij alle mensen tot Zich trekken.

			En nu gaan we naar het derde punt, dat de kern van de tekst is.

			De aantrekkingskracht van het kruis van Christus

			Als Christus zo gepredikt wordt, zo wordt aangeboden, zo eenvoudig aan de mensen verkondigd wordt, dan zal het resultaat zijn dat Hij alle mensen tot Zich trekt. Nu, ik zal de aantrekkingskracht van Christus op drie of vier manieren tonen. Christus trekt als een bazuin, mensen aantrekkend om de verkondiging te horen. Christus trekt als een net, mensen uit de zee van zonde brengend. Christus trekt ook met koorden van liefde. Vervolgens trekt Christus als een banier, alle soldaten om zich heen verzamelend. En in de laatste plaats trekt Christus als een koets. ‘En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.’ Nu, ik zal u deze punten proberen te tonen.

			Allereerst, ik zei dat Christus trekt als een bazuin. Vroeger was het de gewoonte om een bazuin te blazen om publiek aan te trekken voor het voorlezen van een afkondiging. De mensen kwamen uit hun huizen bij het bekende geluid, om te horen wat ze graag wilden weten. Nu, broeders, een deel van de aantrekkingskracht van het evangelie ligt erin dat het mensen aantrekt om ernaar te luisteren. U kunt niet verwachten dat mensen door de prediking van het evangelie gezegend worden als ze het niet horen. Een deel van de strijd is om hen naar het geluid ervan te laten luisteren.

			In deze tijd wordt de vraag gesteld: ‘Hoe kunnen we de werkende klassen ertoe brengen om naar het Woord te luisteren?’ Het antwoord is dat Christus Zijn eigen aantrekkingskracht is. Christus is de enige bazuin die u nodig hebt om Christus uit te bazuinen. Predik het evangelie, en de gemeente zal vanzelf komen luisteren. Dit is de enige feilloze weg om een goede gemeente te krijgen. ‘O!’ zei een sociniaan ooit tegen een goede christenpredikant. ‘Ik begrijp er niets van. Mijn kerk is altijd leeg en die van u altijd helemaal vol. En toch weet ik zeker dan mijn leer de meest redelijke is en u bent lang niet zo’n getalenteerd prediker als ik.’ ‘Nou’, zei de ander. ‘Ik zal u vertellen waarom uw kerk leeg is en de mijne vol. De mensen hebben een geweten en dat geweten vertelt hun dat wat ik preek de waarheid is en dat wat u preekt verkeerd is en dus komen ze niet naar u luisteren.’

			Onderzoek de geschiedenis sinds het begin van het protestantisme en zonder bang te zijn om weerlegd te worden durf ik te zeggen dat u in bijna ieder geval zult merken dat de mensen die de grootste mensenmassa’s getrokken hebben om naar hen te luisteren, de mensen waren die het meest evangelisch waren – die het meest preekten over Christus en Die gekruisigd.

			Wat was er in Whitefield om een groot publiek te trekken, behalve het eenvoudige evangelie met een vurige welsprekendheid die alles met zich meevoerde? O, het was niet zijn welsprekendheid, maar het evangelie dat de mensen aantrok. De waarheid heeft iets dat haar altijd geliefd maakt. Want vertel me dat als een man de waarheid preekt zijn kerk leeg zal zijn. Meneer, ik daag u uit om dat te bewijzen. Christus predikte Zijn eigen waarheid en het gewone volk hoorde Hem graag en de menigten kwamen samen om naar Hem te luisteren.

			Beste collega-predikant, hebt u een lege kerk? Wilt u haar vullen? Ik zal u een goed recept geven en als u het opvolgt, zult u uw kerk waarschijnlijk tot aan de laatste plaats toe bezet krijgen. Verbrand al uw manuscripten, dat is nummer een. Geef uw aantekeningen op, dat is nummer twee. Lees uw Bijbel en preek het zoals u het vindt, in de eenvoud van Zijn taal. En geef al uw gelatiniseerde Nederlands op. Begin de mensen te vertellen wat u in uw eigen hart ervaren hebt en smeek de Heilige Geest om uw hart zo heet als een oven te maken van ijver. Begeef u dan tussen de mensen. Vertel hun wat u ervaren hebt en wat u weet. Vertel het van harte, met een goed, vrijmoedig gelaat; en, beste vriend, wie u ook bent, dan zult u een gemeente krijgen.

			Maar als u zegt: ‘Om een gemeente te krijgen, moet ik een orgel kopen’, dan zal u dat volstrekt niets helpen. ‘Maar we moeten een goed koor hebben.’ Ik zou geen gemeente willen hebben die dankzij het goede koor komt. ‘Nee,’ zegt een ander, ‘ik moet mijn preekstijl inderdaad wat veranderen.’ Lieve vriend, het is niet de stijl van prediken, het is de stijl van voelen. Soms beginnen mensen andere predikers na te doen, omdat die succesvol zijn. Nou, de slechtste predikers zijn zij die anderen nadoen, die ze als de maatstaf beschouwen. Preek natuurlijk. Preek gewoon uit uw hart wat u voelt dat de waarheid is en het oude, zielsopwekkende woord van het evangelie zal spoedig een gemeente trekken. ‘Waar het lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden.’

			Maar als ik hier stopte, wat zou het dan voor zin hebben? Als de gemeente kwam en naar het geluid luisterde en vervolgens ongered wegging, wat voor nut zou dat hebben? Maar in de volgende plaats werkt Christus als een net om mensen tot Zich te trekken. De evangeliebediening wordt in Gods Woord vergeleken met de visserij; Gods dienaars zijn de vissers, zij gaan uit om zielen te vangen zoals vissers vis vangen. Hoe kunnen zielen gevangen worden? Door Christus te prediken. Houd gewoon een preek die vol van Christus is en werp hem over uw gemeente zoals u een net in de zee werpt – u hoeft niet te kijken waar ze zijn, noch uw preek aan verschillende gevallen aan te passen; maar werp hem uit en zo zeker als Gods Woord is wat het is, zal het niet ledig tot Hem wederkeren. Het zal doen wat Hij behaagt en voorspoedig zijn in wat waartoe Hij het zendt. Het evangelie is nog nooit zonder succes geweest, als het gepredikt werd in betoning van de Geest en van kracht. Geen prachtige redevoeringen over de dood van koninklijke personen of de politiek zullen zielen redden. Als we willen dat zondaren gered worden en onze kerken vergroot, als we de uitbreiding van Gods koninkrijk willen, dan is het enige waardoor we kunnen hopen ons doel te bereiken het verhogen van Christus; want ‘Ik, zo wanneer Ik verhoogd zal zijn, zal hen allen tot Mij trekken.’

			Vervolgens trekt Christus met de koorden van liefde. Nadat mensen gered zijn, zijn ze nog steeds geneigd om af te dwalen. Er is een koord nodig dat reikt langs heel de weg van een zondaar naar de hemel; en er is een hand nodig die er heel de weg aan trekt. Nu, Christus Jezus is de band van liefde die de zondaar naar de hemel trekt. O, kind van God, u zou afdwalen als Jezus u niet vasthield; als Hij u niet tot Zichzelf trok, zou u steeds ronddwalen. Christenen zijn als onze aarde. Onze wereld heeft twee krachten; ze heeft enerzijds de neiging om uit zijn baan weg te slingeren; maar de zon trekt haar met een middelpuntzoekende kracht en trekt aan tot zichzelf en zo tussen die twee krachten wordt ze in een voortdurende cirkel gehouden.

			O christen, u zult nooit goed wandelen en in de baan van de waarheid blijven, als het niet is dankzij de invloed van Christus Die u voortdurend tot het centrum trekt. U ervaart een aantrekkingskracht –en als u haar niet ervaart dan is zij er nog– u ervaart een aantrekkingskracht tussen uw hart en Christus en Christus trekt u voortdurend tot Zichzelf, tot Zijn gelijkenis, tot Zijn karakter, tot Zijn liefde, tot Zijn borst. Op die manier wordt u weerhouden van uw natuurlijke neiging om weg te vliegen en verloren te raken in de wijde velden van de zonde. Loof God, dat de verhoogde Christus al Zijn volk op die manier tot Hem trekt.

			En nu, vervolgens is Christus Jezus het centrum van de aantrekkingskracht, zoals een banier het verzamelpunt is. We willen eenheid in deze dagen. We roepen nu: ‘Weg met het sektarisme.’ O, eenheid! Sommigen onder ons verlangen er werkelijk naar. We praten niet over een evangelisch bondgenootschap; bondgenootschappen worden gemaakt tussen mensen van verschillende landen. Volgens ons is de term ‘evangelisch bondgenootschap’ verkeerd; die zou ‘evangelische eenheid’ moet zijn, samengebonden in eenheid. Ik zou geen verbond willen hebben met een broeder van de Engelse Kerk; ik zou geen verbond willen hebben al was het nog zo’n goed mens! Ik zou in eenheid met hem willen zijn, ik zou hem willen liefhebben met heel mijn hart, maar ik zou niet een louter verbond met hem willen. Hij is nooit mijn vijand geweest, hij zal het ook niet zijn. En daarom wil ik geen verbond met hem, maar ik wil één met hem zijn.

			En zo is het met al Gods volk: ze geven niet om bondgenootschappen. Ze houden van ware eenheid en hebben gemeenschap met elkaar. Nu, wat is de goede manier om kerken tot eenheid te brengen? ‘We moeten het gebedenboek herzien,’ zegt de een. U kunt het herzien en dat zo lang als u wilt, maar u zult ons er nooit mee laten overeenstemmen, want we haten gebedenboeken als zodanig, hoe dicht ze de volmaaktheid ook naderen. ‘Nou, dan moeten we de leer herzien, zodat zij bij iedere sociale klasse past.’ Dat kunt u niet, dat is onmogelijk. ‘Nou, dan moeten we de tucht herzien. Ja, reinig de Augiasstal en daarna zal de meerderheid van ons nog even ver bij u vandaan staan als ooit. ‘Nee, maar we moeten wederzijds concessies doen.’ Ik vraag me werkelijk af wie dat wil, behalve predikers die helemaal geen principes hebben. Want als we wederzijds concessies moeten doen, wie kan dan garanderen dat ik niet een deel moet inleveren van wat volgens mij waar is? En dat kan ik niet doen, evenmin als mijn broeder anderzijds.

			De enige banier van eenheid die ooit in Engeland kan worden opgeheven, is het kruis van Christus. Zo gauw we Christus en Die gekruisigd zullen beginnen te prediken, zullen we allen één zijn. We kunnen overal vechten, behalve aan de voet van het kruis. Daar klinkt het bevel: ‘doe uw zwaard in de schede’. Zij die elkaar voorheen bitter bestreden, buigen zich daar en zeggen: ‘Dierbare Verlosser, u hebt ons tot één doen samensmelten.’ Broeders, laten we allen het evangelie machtig prediken, dan zal er eenheid zijn!

			Laten we allen het evangelie beginnen te prediken en we zullen spoedig zien dat het evangelie zichzelf onderhoudt, dat het evangelie geen loopgraven van kwezelachtigheid en bekrompenheid nodig heeft om stand te houden. Nee, we zullen zeggen: ‘Broeder, hier is mijn kerk voor u. U bent een episcopaal, preek op mijn kansel. U bent er van harte welkom.’

			De episcopaal zal zeggen: ‘U bent een baptist, broeder, en hier is mijn kerk voor u.’ En ik verklaar dat ik de eerste kans die ik zal krijgen om daar te preken zal aangrijpen en de consequenties voor lief zal nemen. Het zijn onze gebouwen, ze behoren toe aan Engeland en als de wil van het soevereine volk die gebouwen morgen aan een andere denominatie zal overdragen, dan kan niets ter wereld dat verhoeden. Maar zo niet, door welke wet van christelijke liefde moet de ene denominatie zijn kansels gesloten houden voor iedere andere? Veel van mijn vrienden in de Episcopale Kerk zijn bereid om hun gebouwen in bruikleen te geven, maar ze durven niet. Maar let op, waar het evangelie volledig gepreekt wordt, zullen al deze zaken worden afgebroken. Want de ene broeder zal zeggen: ‘Lieve vriend, u preekt Christus en dat doe ik ook, ik kan u niet van mijn kansel weren.’ En een ander zal roepen: ‘Ik verlang naar de redding van zielen en dat doet u ook. Kom in mijn huis, kom in mijn hart, ik houd van u.’

			Het enige middel voor eenheid dat we ooit zullen krijgen, is dat we allen de gekruisigde Christus prediken. Als dat gedaan wordt, als het hart van iedere predikers op de juiste plaats is, vol zorg over zielen; als iedere prediker, of hij nu bisschop, presbyter of predikant wordt genoemd, voelt dat hij niets anders wil dan God verheerlijken en zielen voor Jezus winnen, dan, lieve vrienden, kunnen we onze leerstellige onderscheidingen handhaven, maar de grote boeman van kwezelachtigheid en verdeeldheid zal verdwenen zijn, en schisma’s zullen niet meer gekend worden. Om die dag bid ik verlangend, moge God haar zenden op Zijn eigen tijd.

			Wat mij betreft, hier is mijn hand voor iedere dienaar van God in deze wereld en mijn hart eveneens. Ik bemin allen die Christus beminnen. En ik ben ervan overtuigd dat hoe dichter wij allen ertoe komen om Christus op de eerste, op de laatste en op de middelste plaats te zetten en dat eindeloos – des te dichter zullen we naderen tot de eenheid van de ene kerk van Christus in de band van heilige bestendigheid.

			En nu besluit ik met de laatste zoete gedachte: ‘Ik, zo wanneer Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hen allen tot mij trekken.’ Dan zal Christus Jezus al Zijn volk tot de hemel trekken. Hij zegt dat Hij hen tot Zichzelf wil trekken. Hij is in de hemel; dan is Christus de koets waarin zielen naar de hemel worden getrokken. Het volk van de Heere is op weg naar de hemel. Ze worden in eeuwige armen gedragen; en die armen zijn de armen van Christus. Christus draagt hen naar Zijn eigen huis, naar Zijn eigen troon. Langzamerhand zal Zijn gebed: ‘Vader, Ik wil dat degenen die Gij Mij gegeven hebt zullen zijn waar Ik ook ben’ volledig vervuld worden. En het is nu bezig vervuld te worden, want Hij is als een krachtig paard dat Zijn kinderen in de koets van het verbond der genade tot Zichzelf trekt. Geloofd zij God, het kruis is de plank waarop we naar de hemel kunnen zwemmen; het kruis is het grote verbondstransport dat alle stromen zal doorstaan en de gewenste haven zal bereiken. Dit is de koets waarvan de pilaren van goud zijn en waarvan de bodem van zilver is. Hij is bekleed met het purper van de verzoening van onze Heere Jezus Christus.

			En nu, arme zondaar, ik zou graag willen dat God u vergeving schonk. Denk aan Zijn dood op Golgotha, denk aan Zijn kwellingen en bloedige zweet – dit alles deed Hij voor u, als u voelt dat u een zondaar bent. Trekt dit u niet tot Hem?

			Hoewel u schuldig bent, is Hij goed.
Hij zal uw ziel in Jezus’ bloed wassen.

			U hebt zich tegen Hem verzet, u bent tegen Hem in opstand gekomen, maar Hij zegt: ‘Keer weder, afkerige kinderen.’ Zal Zijn liefde u niet trekken? Ik bid dat zij haar kracht en invloed moge hebben, dat u nu tot Christus getrokken moge worden en uiteindelijk naar de hemel getrokken zult worden. Moge God een zegen geven om Jezus’ wil. Amen.

			Christus de Gekruisigde

			‘Maar wij prediken Christus de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid; maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de Wijsheid Gods’ (1 Korinthe 1:23,24).

			Hoezeer heeft God de wijsheid van deze wereld te schande gemaakt. Hoe bracht hij haar tot niets en liet Hij blijken dat zij waardeloos was. Hij heeft haar toegestaan haar eigen conclusies uit te werken en haar eigen dwaasheid te bewijzen. Mensen beroemden zich erop dat ze wijs waren; ze zeiden dat ze God volmaakt konden achterhalen. Om hun dwaasheid voor eens en voor altijd te weerleggen, gaf God hun de gelegenheid om dat te doen. Hij zei: ‘Wereldse wijsheid, Ik zal u beproeven. U zegt dat u machtig bent, dat uw intellect groot en veelomvattend is, dat uw oog scherp is, dat u alle geheimen kunt ontrafelen. Goed, Ik zal u beproeven. Ik geef u een groot probleem op te lossen. Hier is het universum; sterren vormen zijn baldakijn, velden en bloemen versieren het, evenals rivieren. Mijn naam is erin geschreven. De onzichtbare dingen van God kunnen duidelijk gezien worden in de geschapen dingen. Filosofie, Ik geef u dit probleem: achterhaal Mij. Hier zijn Mijn werken: achterhaal Mij. Ontdek in de wonderlijke wereld die Ik gemaakt heb, de manier om Mij op een aanvaardbare manier te aanbidden. Ik geef u ruimte genoeg om het te doen – er zijn gegevens genoeg. Zie de wolken, de aarde en de sterren. Ik geef u tijd genoeg. Ik zal u vierduizend jaar geven. Ik zal u niets in de weg leggen, maar u zult met uw eigen wereld kunnen doen wat u wilt. Ik zal u mensen in overvloed geven, want ik zal grote geesten geven, die u heren der aarde zult noemen. U zult redenaars hebben, u zult filosofen hebben. Achterhaal me, o verstand. Achterhaal me, o wijsheid. Ontdek Mijn natuur, als u het kunt. Achterhaal me volmaakt, als u ertoe in staat bent. En als u het niet kunt, sluit dan uw mond voor eeuwig, dan zal Ik u leren dat de wijsheid Gods wijzer is dan de wijsheid der mensen; ja, dat het dwaze Gods wijzer is dan de mensen.’

			En hoe werkte het menselijke verstand het probleem uit? Hoe volbracht de wijsheid haar taak? Kijk naar de heidense volken; daar ziet u het resultaat van de naspeuringen van de wijsheid. In de tijd van Jezus Christus kon u de aarde bedekt zien met het slijk van bederf – een Sodom op grote schaal: verdorven, vuil, verloederd, zich koesterend in ondeugden die we niet durven te noemen, zwelgend in lusten die te afschuwelijk zijn om er ook maar even aan te denken. We zien de mensen zich neerbuigen voor blokken van hout en steen, tienduizend goden aanbiddend die nog meer verdorven zijn dan zijzelf. We ontdekken in feite dat de wijsheid haar eigen verdorvenheid uitschreef met een vinger die bedekt was met bloed en vuil en dat zij zichzelf door de vuile daden die ze deed voorgoed van al haar heerlijkheid beroofde. Ze wilde God niet aanbidden. Ze wilde niet neerbuigen voor Hem Die ‘duidelijk gezien’ wordt, maar ze aanbad een schepsel: het reptiel dat kroop, de krokodil, de adder, alles kon een god zijn, maar, wis en zeker, niet de God van de hemel. De ondeugd kon tot een ritueel worden gemaakt; de grootste misdaad kon verheven worden tot godsdienst, maar van ware godsdienst wist zij niets.

			Arme wijsheid! Arme wijsheid! Hoe bent u uit de hemel gevallen! Evenals Lucifer, de zoon van de dageraad, bent u verloren. U hebt uw conclusie uitgeschreven, maar die is volstrekt dwaas. ‘Nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven.’

			De wijsheid heeft haar tijd gehad en het was tijd genoeg. Ze heeft gedaan wat ze kon en dat was te weinig. Ze heeft de wereld slechter gemaakt dan die was voor ze erop stapte, en nu, zegt God: ‘De dwaasheid zal de wijsheid overwinnen. Nu zal onkunde, zoals u dat noemt, uw wetenschap uit de weg ruimen. Nu zal ootmoedig, kinderlijk geloof alle kolossale systemen die uw handen hebben opgebouwd, tot stof doen verkruimelen.’ Hij roept Zijn leger. Christus zet Zijn bazuin aan zijn mond en daar komen de strijders, gekleed in visserstenue, met het accent van het meer van Galilea: arme, onaanzienlijke zeelui. Hier zijn de strijders, o wijsheid! Zij zullen u beschaamd maken. Dit zijn de helden die uw trotse filosofen zullen overwinnen. Dit zijn de mannen die hun banier zullen planten op de vervallen muren van uw bolwerken, om hen voorgoed ineen te doen storten. Deze mannen en hun opvolgers, zullen een evangelie verhogen in de wereld waar u om kunt lachen omdat u het absurd vindt, terwijl u afgeeft op de dwaasheid ervan, maar dat desondanks boven alle heuvelen verheven zal worden en dat heerlijk zal zijn zelfs tot in de hoogste hemelen.

			Sinds die dag heeft God altijd opvolgers van de apostelen doen opstaan. Ik beweer een opvolger van de apostelen te zijn, niet door bloedverwantschap, maar omdat ik dezelfde taak en hetzelfde volmacht heb als een apostel en omdat ik er evenzeer toe geroepen ben om het evangelie te verkondigen als Paulus zelf. Al heb ik dan wellicht niet evenveel bekeerlingen als hij, toch ben ook ik in zekere mate door God gezegend. En daarom sta ik hier, zo dwaas als Paulus kon zijn, dwaas als Petrus of een van die vissers, maar toch met de machtige God grijp ik het zwaard van de waarheid. Ik kom hier om te ‘prediken Christus de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid; maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de Wijsheid Gods.’

			Een veracht evangelie

			Allereerst hebben we hier een evangelie dat wordt veracht. Men zou verwachten dat als God Zijn evangelie zond, alle mensen ootmoedig zouden luisteren en in nederigheid de waarheden ervan zouden ontvangen. We zouden denken dat Gods dienaren maar hoefden te verkondigen dat het leven door het evangelie aan het licht is gebracht en dat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. Dan zou ieder oor aandachtig zijn. Ieder oog zou erop gericht zijn en ieder hart zou wijd open staan om de waarheid te ontvangen. We zouden gezegd hebben, welwillend oordelend over onze medeschepselen, dat er nergens in de wereld zo’n onrein, slecht en verdorven monster zou bestaan dat het de voortgang van de waarheid ook maar één steen in de weg zou leggen. We hadden ons zoiets niet kunnen voorstellen. Maar toch is het de waarheid.

			Toen het evangelie gepreekt werd, werd het niet aanvaard en bewonderd, maar in plaats daarvan werd het algemeen afgekeurd. Mensen konden het niet verdragen. De eerste Prediker ervan sleurden ze naar een steile helling en ze wilden Hem eraf stoten. Ja, ze deden meer. Ze nagelden Hem aan het kruis en ze lieten Zijn stervende leven wegkwijnen in een kwelling die geen mens sindsdien doorstaan heeft. Al zijn uitverkoren dienstknechten zijn door wereldlingen gehaat en verafschuwd. In plaats van dat er naar hen geluisterd werd, zijn zij beschimpt, behandeld alsof ze aller afschrapsel waren en het uitvaagsel der mensen. Kijk naar de heilige mensen in het verre verleden, hoe ze van stad tot stad werden voortgedreven, vervolgd, beproefd, gekweld, gestenigd als de vijand daartoe in staat was. Deze vrienden der mensen, deze ware filantropen, die kwamen met een hart dat groot was van liefde, met handen vol genade en lippen met hemels vuur en zielen die brandden van een heilige invloed; deze mensen werden behandeld alsof ze spionnen in het kamp waren, alsof ze deserteurs waren van de grote meerderheid der mensen; alsof ze vijanden waren en niet –hoewel ze dat in werkelijkheid waren– de allerbeste vrienden.

			Vrienden, veronderstel niet dat mensen nu iets méér van het evangelie houden dan toen. Het idee bestaat dat u beter wordt. Ik geloof er niet in. U wordt slechter. In veel opzichten kunnen mensen beter zijn dan vroeger –uitwendig beter– maar het hart van binnen is nog hetzelfde. Als het menselijk hart van vandaag geanalyseerd wordt, blijkt dat hetzelfde te zijn als het menselijk hart van duizend jaar geleden. De gans bittere gal in uw borst is precies even bitter als die in de borst van Simon de tovenaar over wie we lezen in Handelingen. We hebben in ons hart dezelfde sluimerende weerstand tegen de waarheid van God; en daarom zijn er nu evenals vroeger mensen die het evangelie verachten.

			Sprekend over het evangelie dat wordt veracht, zal ik proberen de twee soorten personen aan te duiden die in gelijke mate de waarheid verachten. Voor de Joden is het een ergernis en de Grieken achten het een dwaasheid. Nu, ik ga deze twee zeer respectabele heren uit oude tijden –de Jood en de Griek– niet het onderwerp van mijn veroordeling maken, maar ik beschouw hen als leden van een groot parlement, als vertegenwoordigers van een groot district. Ik zal proberen te tonen dat als het hele geslacht der Joden uitgestorven zou zijn er nog een veel groter aantal in de wereld zou zijn die Joden genoemd zouden kunnen worden, omdat Christus ook voor hen een struikelblok is; en dat als de Grieken door een aardbeving verzwolgen zouden worden en niet langer meer een volk zouden zijn, er nog steeds de Grieken zouden zijn voor wie het evangelie dwaasheid is. Ik zal de Jood en de Griek eenvoudig aan u voorstellen en hen u even laten toespreken, zodat u de mensen kunt zien die u vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers, deze mensen die een beeld zijn van velen van u, namelijk van degenen onder u die nog niet door goddelijke genade geroepen zijn.

			De eerste is de Jood; voor hem is het evangelie een ergernis. In zijn dagen was de Jood een respectabel mens. Alle vormelijke godsdienst kwam samen in zijn persoon. Hij ging heel vroom naar de tempel; hij betaalde een tiende van alles wat hij had, zelfs van de dille en de komijn. 

			Hij vastte twee keer per week, met een gezicht dat geheel getekend was door droefheid en smart. Als u naar hem keek, had hij de wet tussen zijn ogen; daar was de gebedsriem. En de zomen van zijn kleed waren verbazingwekkend wijd, zodat hij nooit kon worden aangezien voor een heidense hond, zodat niemand ooit op de gedachte zou kunnen komen dat hij geen Hebreeër was met een zuivere stamboom. Hij had een heilig voorgeslacht. Hij kwam uit een vrome familie, hij was pas echt een goed mens. Hij kon die Sadduceeën niet verdragen, die helemaal geen godsdienst hadden. Hij was diepreligieus. Hij kwam op voor zijn synagoge. Hij wilde niet dat de tempel op de berg Gerizim gebouwd zou worden en kon de Samaritanen niet verdragen. Hij ging niet met hen om. Hij was een godsdienstijveraar van het zuiverste water, een mens van de beste soort, een toonbeeld van een moralist en van iemand die de ceremoniën van de wet liefheeft.

			Dus toen hij over Christus hoorde, vroeg hij wie Christus was. ‘De Zoon van een timmerman.’ Aha! ‘De Zoon van een timmerman, en Zijn moeder heette Maria, en Zijn vader Jozef.’ ‘Op zichzelf beschouwd is dat al aanmatiging genoeg’, zei hij, ‘in feite een duidelijk bewijs dat Hij de Messias niet kan zijn. En wat zegt Hij?’ ‘Nou, Hij zegt: ‘Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeërs, geveinsden.’ ‘Dat is ongepast.’ ‘En verder zegt Hij dat een mens niet door de werken van het vlees kan ingaan in het koninkrijk der hemelen.’ De Jood maakte meteen een dubbele knoop in zijn gebedsriem; hij dacht dat hij de zomen van zijn kleed twee keer zo breed zou maken. Hij buigen voor de Nazarener?! Nee, nee; en als er maar een discipel de straat overstak, dan dacht hij dat de plaats verontreinigd was en wilde hij niet in zijn voetstappen treden. Denkt u dat hij de godsdienst van zijn voorvaderen wilde opgeven, de godsdienst die van de berg Sinaï kwam, die oude godsdienst die in de ark en de overschaduwende cherubim lag? Dat opgeven? Hij niet. In zijn ogen was Christus een verdorven oplichter, niet meer dan dat. Zo dacht hij.

			En dus hield hij zich doof voor al de welsprekendheid van de Prediker en luisterde hij er helemaal niet naar. Vaarwel, oude Jood. U slaapt met uw vaders en uw geslacht is een zwervend volk, dat nog steeds de aarde bewandelt. Vaarwel, ik heb u afgehandeld. Helaas, arme ellendeling, die Christus die u een ergernis was, zal uw Rechter zijn en op uw hoofd zal die uitgeschreeuwde vloek liggen: ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.’

			Maar ik ga mijnheer de Jood hier in dit kerkgebouw vinden, dat wil zeggen: personen die aan zijn beschrijving beantwoorden, voor wie Jezus een ergernis is. Laat me u aan uzelf voorstellen, sommigen van u. U komt uit een vrome familie, nietwaar? Ja. En u hebt een godsdienst die u liefhebt; u hebt haar lief voorzover het haar cocon betreft, het buitenste, het omhulsel, de schil. U zou niet willen dat er ook maar één gewoonte veranderde, noch ook maar één van die dierbare bogen werd neergehaald, of ook maar één van die gebrandschilderde glazen werd verwijderd. Ieder mens die iets ten nadele van zulke dingen zou zeggen, zou u meteen een ketter noemen. Of misschien gaat u niet naar zo’n gebedshuis, maar houdt u van een klein, oud kerkgebouw waar uw vaders God dienden. Ja, het is een mooie, eenvoudige plaats. U houdt ervan, u houdt van de instellingen ervan, u houdt van haar uiterlijk. En als iemand er iets ten nadele van zou zeggen, wat zou u zich daar dan aan ergeren! U denkt dat wat ze daar doen, ze overal zouden moeten doen. In feite is uw kerk voorbeeldig. De plaats waar u heengaat, is precies de plaats die voor iedereen geschikt is. Als ik u zou vragen op grond waarvan u naar de hemel hoopt te gaan, dan zou u misschien zeggen: ‘Omdat ik baptist ben’, of: ‘Omdat ik anglicaan ben’ – of tot welke groepering u ook behoort.

			Zo bent u. Ik weet dat Jezus Christus voor u een ergernis zal zijn. Als ik u kom vertellen dat al uw naar de kerk gaan niets waard is; als ik u kom vertellen dat al die vele keren dat u hebt gezongen en gebeden in Gods oog volstrekt onbeduidend is, omdat u een hypocriet en een vormendienaar bent; als ik u vertel dat uw hart niet recht is met God en dat, tenzij dit verandert, al het uiterlijke nergens goed voor is – dan weet ik wat u zult zeggen: ‘Ik ga die man niet nog een keer beluisteren.’ Het is een ergernis. Als u ergens naar binnen was gestapt waar de vormelijkheid geprezen was; als u verteld was: ‘Dit moet u doen, en dat, en dan zult u zalig worden’ – dan zou u dat zeer waarderen. Maar hoeveel mensen zijn er niet uitwendig godsdienstig, op wiens karakter u niets kunt aanmerken, maar die nooit de wederbarende invloed van de Heilige Geest hebben ondergaan, die er nooit toe gebracht zijn om voorover voor Golgotha’s kruis te liggen, die nooit een verlangend oog naar de gekruisigde Zaligmaker hebben opgeheven, die nooit hun vertrouwen gesteld hebben op Hem Die stierf voor de zonden der mensen? Zij houden van een oppervlakkige godsdienst, maar als iemand diepgaander spreekt dan zoiets, dan verslijten ze dat voor schijnheiligheid.

			U kunt al het uitwendige van godsdienst liefhebben, net zoals u van een mens kunt houden vanwege de kleren die hij draagt – terwijl u niets geeft om de mens zelf. Als dat zo is, dan weet ik dat u een van degenen bent die het evangelie verachten. U hoort me preken en terwijl ik over de uiterlijke zaken spreek, zult u met aandacht luisteren. Terwijl ik pleit voor moraliteit en tegen dronkenschap, of laat zien hoe verschrikkelijk het ontwijden van de zondag is, vindt u alles goed en wel. Maar zodra ik zeg: ‘Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan’ – zodra ik u vertel dat u door God uitverkoren moet zijn, dat u gekocht moet worden met het bloed van de Zaligmaker, dat u bekeerd moet worden door de Heilige Geest, zegt u: ‘Dat is een fanatiekeling! Weg met hem, weg met hem! We willen hem niet meer horen.’ De gekruisigde Christus is de Jood –de vormendienaar– een ergernis.

			Maar er valt nog een voorbeeld van deze Jood te vinden. Hij is zeer orthodox in zijn gevoelens. Wat vormen en ceremonies betreffen, die vindt hij waardeloos. Hij gaat naar een kerk waar hem een gezonde leer wordt voorgehouden. Hij hoort niets dan de waarheid. Hij houdt ervan dat we goede werken en een hoge moraal hebben. Hij is een goed mens en niemand heeft iets op hem aan te merken. Hier is hij geregeld in zijn zondagse bank. Op de beurs is hij eerlijker dan wie ook – zou je denken. Vraag hem alles over welk leerstuk dan ook en hij kan u er een verhandeling over geven. Hij zou in feite een verhandeling kunnen schrijven over welk bijbels onderwerp dan ook en over nog veel meer andere zaken. Hij weet bijna alles; en hier, in deze donkere zolderkamer van het hoofd, heeft zijn godsdienst haar intrek genomen. Hij heeft een mooie salon in zijn hart, maar zijn godsdienst gaat er nooit naartoe; daarvoor is ze toegesloten. In die salon heeft hij geld, de mammon, wereldsgezindheid; of hij heeft iets anders: eigenliefde, trots. Misschien houdt hij ervan om bevindelijke prediking te horen. Hij bewondert dat allemaal. In feite houdt hij van alles wat gezond is. Maar hij heeft niets gezonds in zichzelf. Er zijn alleen woorden, maar geen zaken. Hij houdt ervan om ware leer te horen, maar dat dringt nooit door tot zijn innerlijk.

			U ziet hem nooit huilen. Preek tot hem over Christus en Die gekruisigd, een heerlijk onderwerp en u ziet nooit een traan langs zijn wangen rollen. Vertel hem over de machtige invloed van de Heilige Geest – en hij bewondert u erom, maar hij heeft nooit de hand van de Heilige Geest op zijn ziel gehad. Vertel hem over de gemeenschap met God, bespreek de diepste zee van de godheid en verlies u in de volheid ervan – en hij hoort het graag, maar hij ervaart het nooit. Hij heeft nooit gemeenschap met Christus gehad. En als u persoonlijk wordt, als u hem op de tafel legt, uw ontleedmes pakt, hem begint open te snijden, hem zijn eigen hart toont en hem laat zien hoe het van nature is en hoe het door genade moet worden – dan schrikt hij en moet hij daar niets van hebben. Hij wil Christus niet in zijn hart aannemen en ontvangen.

			Hoewel hij er genoeg van houdt in zijn hoofd, is het hem een ergernis en hij werpt het weg. Ziet u uzelf hier, vrienden? Ziet u uzelf zoals anderen u zien? Ziet u uzelf zoals God u ziet? Want zo is het. Hier zijn velen voor wie Christus op dit moment nog evenzeer een ergernis is als ooit. Vormendienaars, ik heb het tegen u! U die de bolster hebt, maar de pit verafschuwt; u die de sieraden en de kleding waardeert, maar niets geeft om de schone maagd die ermee gekleed is; u die de kleuren en de schone schijn bewondert, maar het zuivere goud verafschuwt – ik heb het tegen u! Ik vraag u of uw godsdienst u wezenlijke troost geeft. Kunt u de dood ermee in de ogen zien en zeggen: ‘Ik weet, mijn Verlosser leeft’? Kunt u uw ogen ’s avonds sluiten en bij wijze van avondlied zingen: ‘Zo zeker als het onderpand gegeven is, is het dat ik tot het einde toe zal volharden’? Kunt u God prijzen voor beproeving? Kunt u met uw kleren aan in iedere vloed van beproeving springen en erdoorheen zwemmen? Kunt u overwinnend door de leeuwenkuil wandelen, lachen om verdrukking en de hel tarten? Kunt u dat? Nee! Uw evangelie is een slap iets; een zaak van woorden en geluiden en niet van kracht. Werp het van u, smeek ik u. Het is niet waard dat u het bij u houdt. En als u voor Gods troon komt, zult u merken dat het u ontvalt zodat u nooit een ander zult vinden. Want verloren, te gronde gegaan, vernietigd zult u merken dat Christus, Die een ‘ergernis’ is, uw Rechter zal zijn.

			Ik heb de Jood gevonden en nu moet ik de Griek ontdekken. Hij heeft een heel ander uiterlijk dan de Jood. Wat de gebedsriem betreft, die vindt hij nonsens; en het kleed met brede zomen, dat veracht hij. Hij geeft niets om de godsdienstige vormen. Hij heeft in feite een enorme weerzin tegen breedgerande hoeden of alles wat zweemt naar uiterlijke praal. Hij waardeert welsprekendheid, hij bewondert diepzinnige bewoordingen, hij houdt van een bijzondere manier van uitdrukken, hij leest graag het laatste nieuwe boek. Hij is een Griek, en wat hem betreft is het evangelie dwaasheid.

			De Griek is een heer die vandaag de dag op de meeste plaatsen te vinden valt; soms opgekweekt op universiteiten, voortdurend gemaakt in scholen, overal geproduceerd. Hij is te vinden op de beurs: op de markt; hij houdt een winkel; laat zich op een luxe manier vervoeren. Hij is indrukwekkend, een heer. Hij is overal, zelfs in het gerechtsgebouw. Hij is heel wijs. Vraag hem iets en hij weet het. Vraag een citaat van een van de oude dichters, of van iemand anders en hij kan het u geven. Als u een moslim bent en hem de regels van uw godsdienst uitlegt, dan zal hij u heel geduldig aanhoren. Maar als u een christen bent en hem over Jezus Christus spreekt, zegt hij: ‘Stop je schijnheilige taal, ik wil er niets over horen.’

			Deze Griekse heer gelooft alle filosofie, behalve de ware. Hij bestudeert alle wijsheid, behalve de wijsheid van God. Hij zoekt alle lering, behalve geestelijke lering. Hij houdt van alles, behalve van wat God op prijs stelt. Hij houdt van alles wat de mens maakt en van niets dat van God komt; dat is hem dwaasheid, ellendige dwaasheid. U hoeft alleen maar te spreken over een bijbels leerstuk en hij sluit de ogen. Hij wil uw gezelschap niet langer; het is dwaasheid.

			Ik heb deze heer heel vaak ontmoet. Eens toen ik hem zag, vertelde hij me dat hij in geen enkele godsdienst geloofde. Toen ik zei dat ik dat wel deed en dat ik hoopte dat ik na mijn sterven naar de hemel zou gaan, zei hij dat dat vast heel troostrijk was, maar hij geloofde niet in godsdienst en hij wist zeker dat het het beste was om zo te leven als de natuur voorschreef. Een andere keer sprak hij positief over alle godsdiensten en geloofde hij dat ze een heel goede functie hadden en allemaal waar waren. Hij twijfelde er niet aan dat als een mens oprecht was in welke godsdienst dan ook, het uiteindelijk goed met hem zou komen. Ik vertelde hem dat ik dat niet dacht en dat ik geloofde dat er maar één godsdienst door God is geopenbaard: de godsdienst van Gods uitverkorenen, de godsdienst die de gave van Jezus is. Toen zei hij dat ik een kwezelaar was en nam afscheid. Het was hem dwaasheid.

			Hij had helemaal niets met mij van doen. Hij hield van geen enkele godsdienst, of van alle godsdiensten. Een andere keer greep ik hem bij zijn boordeknoop en discussieerde ik een poosje met hem over geloof. Hij zei: ‘Het is allemaal goed. Ik geloof dat dat de zuivere protestantse leer is.’ Maar op dat moment zei ik iets over verkiezing en hij zei: ‘Daar houd ik niet van. Al zoveel mensen hebben daarover gepreekt en er een slecht verhaal van gemaakt.’ Toen maakte ik een paar opmerkingen over vrije genade; maar dat kon hij niet verdragen, het was hem dwaasheid. Hij was een beschaafde Griek en dacht dat als hij niet uitverkoren was, hij er recht op had om dat dan alsnog te worden. Hij hield nooit van die tekst: ‘Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en wat niets is opdat Hij hetgeen iets is teniet zou maken.’ Hij dacht dat dit een heel verwerpelijke kant van de Bijbel was; en als dat Boek herzien zou worden, dan twijfelde hij er niet aan dat dit gedeelte eruit zou worden gehaald.

			Tegen zo’n mens –want hij is hier vandaag, zeer waarschijnlijk om dit riet dat door de wind heen en weer gedreven wordt, te horen– heb ik dit te zeggen: O wijs mens, vol wereldse wijsheid; uw wijsheid zal in dit leven staande houden, maar wat zult u doen in de verheffingen van de Jordaan? Filosofie kan u goed van pas komen terwijl u door deze wereld wandelt; maar de rivier is diep en u zult iets meer dan dat nodig hebben. Als u niet de arm van de Allerhoogste hebt om u in de vloed overeind te houden en u te bemoedigen met beloften, dan zult u zinken. Met al uw geleerdheid zult u zinken en meegesleurd worden in die verschrikkelijke oceaan van eeuwige kwelling, waar u voor eeuwig zult zijn. O Grieken, het moge u dwaasheid lijken, maar u zult zien dat de Mens uw Rechter is en dan zult u de dag berouwen waarop u ooit zei dat Gods evangelie dwaasheid was.

			Het triomferende evangelie

			Tot zover heb ik gesproken over het evangelie dat wordt veracht. Nu zal ik het kort hebben over het evangelie dat triomfeert. ‘Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.’ De ene mens wijst het evangelie af, veracht de genade en lacht erom alsof het zinsbegoocheling is. Hier is een ander mens die er vroeger ook om lachte; maar God zal hem op zijn knieën krijgen. Christus zal niet voor niets sterven. De Heilige Geest zal niet tevergeefs twisten. God heeft gezegd: ‘Mijn woord zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’ ‘Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden.’ Als de ene zondaar niet gered wordt, dan wel een andere. De Jood en de Griek zullen er nooit voor zorgen dat de hemel leeg blijft. Ondanks alle tegenwerping van Joden en Grieken zullen de koren der heerlijkheid niet één zanger verliezen. 

			Want God heeft het gezegd: Sommigen zullen geroepen worden, sommigen zullen zalig worden, sommigen zullen gered worden.

			Laat de deugdzaamheid vergaan, verafschuwd,
En de dwaze daarbij die zijn Heere beschimpt.
De verzoening die de liefde van de Verlosser bewerkstelligd heeft,
Is niet voor u – de rechtvaardige behoeft die niet.
Ziet u die slet die het met iedereen doet,
De versleten plaag van de openbare weg,
Die dag en nacht van zichzelf gruwt,
En die evenzeer door u wordt veracht?
De regen der genade, onbeperkt en vrij
zal op haar neerdalen, en niet op u.
Van alles wat de wijsheid leert, is dit de kern:
De mens is dood in zonden, en leven is een geschenk.

			Als de rechtvaardigen en goeden niet worden gered, als zij het evangelie afwijzen, dan zijn er anderen die geroepen moeten worden, anderen die gered zullen worden, want Christus zal de verdiensten van Zijn lijden niet verliezen, noch het offer van Zijn bloed.

			‘Hun die geroepen zijn.’ Ik ontving deze week een briefje met daarin de vraag om het woord ‘geroepen’ uit te leggen; want in de ene tekst staat: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’, terwijl uit een andere blijkt dat allen die geroepen zijn ook zijn uitverkoren. Nu, laat me opmerken dat er twee soorten roeping zijn. Zoals mijn oude vriend John Bunyan zegt: ‘De kip heeft twee manieren om geluid te geven: het gewone geklok, dat ze iedere dag en ieder uur laat horen en het bijzondere geluid dat ze bedoelt voor haar kleine kuikens.’ Zo is er een algemene roeping, een roeping die tot ieder mens komt. Ieder mens hoort die. Velen worden erdoor geroepen; u allen wordt deze morgen op die manier geroepen; maar weinigen zijn uitverkoren. De andere is een bijzondere roeping, de roeping voor de kinderen. U weet hoe de bel over de werkplaats klinkt om de mensen naar hun taak te roepen –  dat is de algemene roeping. Een vader gaat naar de deur en roept naar buiten: ‘Jan, het is tijd om te eten’ – dat is de bijzondere roeping. Velen worden geroepen met de algemene roeping, maar zij zijn niet uitverkoren; de bijzondere roeping is alleen voor de kinderen en dat is wat bedoeld wordt in de tekst: ‘Hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de Wijsheid Gods.’

			Die roeping is altijd een bijzondere. Terwijl ik hier sta en mensen roep, komt er niemand. Terwijl ik in het algemeen tot zondaren predik, wordt er niets goeds gedaan; dat is als het verre weerlichten dat u soms ziet tijdens een zomeravond. Het is mooi, groots, maar wie heeft ooit gehoord dat er iemand door getroffen werd? Maar de bijzondere roeping is de gevorkte flits vanaf de hemel. Die slaat ergens in, dat is de pijl die gezonden is om te treffen tussen de gespen en tussen het pantsier. De roeping die zalig maakt, is als die van Jezus toen Hij zei: ‘Maria’, en zij zei tot Hem: ‘Rabboni’. Kent u iets van die bijzondere roeping, geliefden? Riep Jezus u ooit bij name? Kunt u zich het uur herinneren waarin Hij uw naam in uw oor fluisterde, toen Hij zei: ‘Kom tot Mij?’

			Zo ja, dan zult u de waarheid erkennen van wat ik er nu over ga zeggen, namelijk: dat het een krachtdadige roeping is. Zij is niet te weerstaan. Als God met Zijn bijzondere roeping roept, dan valt er geen weerstand aan te bieden. O, ik weet dat ik om de godsdienst lachte. Ik verachtte haar, ik afschuwde haar; maar die roeping! O, ik wilde niet komen. Maar God zei: ‘U zult komen. Al wat Mij de Vader gegeven heeft, zal komen.’ ‘Heere, ik wil niet.’ ‘Maar u zult’, zei God.

			En ik ben soms naar Gods huis gegaan met bijna het voornemen niet te zullen luisteren, maar ik moest luisteren. O, hoe kwam het Woord in mijn ziel. Was er kracht om te weerstaan? Nee, ik werd neergeworpen, ieder been leek gebroken te zijn; ik werd gered door krachtdadige genade. Ik vraag naar uw ervaring, vrienden. Toen God met u begon, kon u hem toen weerstaan? Uw predikant hebt u vaak genoeg weerstaan. Zonde kon u niet afbreken. Ongemak bracht u niet aan Gods voeten. Welsprekendheid overtuigde u niet. Maar toen God het werk ter hand nam, o, wat een verandering kwam er toen. Zoals bij Saulus die met zijn paarden naar Damascus ging, zei die stem van de hemel: ‘Ik ben Jezus Die gij vervolgt. Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?’ Toen kon u niet doorgaan. Dat was een krachtdadige roeping.

			Dat gold ook voor de roeping die Jezus aan Zachéüs gaf, toen die in de boom zat. Terwijl Hij onder de boom ging staan, zei Hij: ‘Zachéüs! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.’ Zachéüs werd in het net gevangen. Hij hoorde zijn eigen naam. De roeping zonk in zijn ziel. Hij kon niet in de boom blijven zitten, want een almachtige aandrang trok hem naar beneden. Ik zou u een paar bijzondere voorbeelden kunnen vertellen van personen die naar het huis van God gingen en er hoorden hoe hun karakter beschreven werd, tot in detail geschilderd, zodat ze zeiden: ‘Hij heeft het over mij, hij heeft het over mij.’ Zoals ik zou kunnen zeggen tegen die jonge man hier die gisteren de handschoenen van zijn meester stal dat Jezus hem tot bekering roept. Het kan zijn dat er hier zo iemand is; en als de roeping tot een bijzonder persoon komt, dan komt deze gewoonlijk met een ongewone kracht. God geeft zijn dienaren een penseel en laat hen zien hoe ze die moeten gebruiken om levensechte portretten te schilderen, zo hoort de zondaar de bijzondere roeping. Ik kan de bijzondere roeping niet geven; dat kan God alleen en ik laat het aan Hem over. Sommigen moeten geroepen worden. Joden en Grieken kunnen erom lachen, maar toch zijn er sommigen die geroepen moeten worden, beide Joden en Grieken.

			Om dit tweede punt af te sluiten: het is een grote genade dat menige Jood ertoe gebracht is om zijn eigengerechtigheid af te werken. Menige wetticist is ertoe gebracht om zijn wetticisme af te werpen en tot Christus te komen. Menige Griek heeft zijn intellect gebogen voor de troon van Gods evangelie. Er zijn hier een paar van zulke mensen.

			Het bewonderde evangelie

			Nu komen we tot ons derde punt: het evangelie bewonderd. Ons die geloven, is het de kracht Gods en de wijsheid Gods. Nu, geliefden, dit moet een zaak van zuivere ervaring zijn tussen uw ziel en God. Als u deze morgen door God geroepen wordt, zult u dat weten. Ik weet dat een christen soms moet zeggen:

			Dit zou ik zo graag weten,
En het maakt me vaak onrustig:
Heb ik de Heere lief?
Ben ik de Zijne, of niet?

			Maar als een mens nooit in zijn leven tot de wetenschap is gekomen dat hij een christen is, dan is hij het niet. Als hij nooit een moment van vertrouwen heeft gehad, waarin hij kon zeggen: ‘Nu weet ik in Wie ik geloofd heb’ dan denk ik dat ik niets hardvochtigs zeg wanneer ik beweer dat die mens niet wedergeboren kan zijn. Want ik begrijp niet hoe een mens gedood kan zijn en vervolgens weer levend gemaakt zonder het zelf te weten; hoe een man uit de dood tot het leven kan overgaan zonder het zelf te weten; hoe een mens vanuit de duisternis in een heerlijk licht kan worden gebracht zonder het zelf te weten. Ik weet zeker dat ik het weet als ik het lied uitroep:

			Nu van de zonde bevrijd wandel ik op een ruime weg.
Het bloed van mijn Zaligmaker is mijn volkomen rantsoen;
Aan Zijn lieve voeten leg ik mij tevreden neer,
Als geredde zondaar, en ik bewijs Hem dank.

Er zijn momenten waarin de ogen glinsteren van vreugde en wij kunnen zeggen: ‘We zijn overtuigd, vertrouwend, zeker.’ Ik wil niemand verontrusten die in twijfel verkeert. Vaak zal sombere twijfel overheersen. Er zijn momenten waarin u vreest niet geroepen te zijn, waarin u uw deel aan Christus betwijfelt. O, wat een genade dat u niet gered wordt doordat u Christus vasthoudt, maar doordat Hij u vasthoudt. Wat heerlijk dat het er niet omgaat hoe u Zijn hand vastgrijpt, maar dat u gered wordt omdat Hij u vastgrijpt. Toch denk ik dat u behoort te weten van het een of andere moment waarin u door God geroepen werd. Zo ja, dan zult u me volgen in het volgende deel van mijn verhandeling, dat een zaak is van zuivere ervaring. Ons die geroepen zijn is het ‘Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods.’

			Het evangelie is voor de ware gelovige een zaak van kracht. Het is Christus de kracht Gods. O, er is in het evangelie een kracht die alle beschrijving te boven gaat. 

			Ooit was ik vastgeboden op het wilde paard van mijn lusten. Mijn handen en voeten waren gebonden. Ik kon niet ontsnappen, maar galoppeerde voort met de wolven van de hel achter mij, die huilden om mijn lichaam en ziel als hun rechtvaardige en wettige prooi. Er kwam een machtige hand die dat wilde paard stilhield, mijn banden verbrak, me op de grond zette en in vrijheid stelde.

			Is er kracht, dominee? Ja, er is kracht en hij die haar gevoeld heeft, moet dat erkennen. Ooit leefde ik in het sterke, oude kasteel van mijn zonden en rustte ik in mijn werken. Er kwam een heraut aan de poort en vroeg me haar te openen. Boos schold ik hem bij mijn poort vandaan en zei dat hij nooit zou binnenkomen. Er kwam een goed mens, met een liefdevol gelaat; er zaten littekens op Zijn handen waar spijkers doorheen waren geslagen en ook op zijn voeten waren die te zien. Hij hief Zijn kruis op en gebruikte het als een hamer. Bij de eerste slag schudde de poort van mijn vooroordeel. Bij de tweede trilde zij nog meer. Bij de derde viel ze omver, en Hij kwam binnen en zei: ‘Kom overeind en sta op uw voeten, want Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.’ Een zaak van kracht! Ja, het is een zaak van kracht. Dat heb ik hier gevoeld, in dit hart; ik heb het getuigenis van de Geest van binnen en weet dat het een zaak van kracht is, want ik ben erdoor overwonnen. Ik ben erdoor neergebogen.

			
Zijn vrije genade alleen, van het begin tot het einde,
Heeft mijn genegenheid ingewonnen en hield mijn ziel vast.

			Voor een christen is het evangelie een zaak van kracht. Wat brengt een jongeman ertoe om zichzelf toe te wijden als zendeling voor de zaak van God, om zijn vader en moeder te verlaten en naar verre landen te gaan? Dat wordt gewerkt door een zaak van kracht – door het evangelie. Wat is het dat die predikant er te midden van de cholera toe brengt om die krakende trap op te klimmen en bij het bed van het een of andere stervende schepsel te staan dat die ontzettende ziekte heeft? Het moet een zaak van kracht zijn die hem ertoe aanzet om zijn leven te riskeren. Het is de liefde van het kruis van Christus die hem vraagt om dit te doen. Wat is het dat een mens ertoe in staat stelt om voor een groot aantal medemensen op te staan, misschien helemaal onvoorbereid, maar vastbesloten om nergens over te spreken dan over Christus en Die gekruisigd? Wat is het dat hem ertoe in staat stelt om strijdlustig te zijn en heerlijk in macht voort te gaan?

			Dit alles wordt gewerkt door een zaak van kracht. Het is Christus en Die gekruisigd. En wat maakt die verlegen vrouw ertoe zo moedig om dat donkere wegje af te lopen in de natte avond, om het slachtoffer van een besmettelijke koorts te bezoeken? Wat geeft haar de kracht om door die dievenkuil te gaan en het lichtzinnige en wereldse te passeren? Wat brengt haar ertoe om dat knekelhuis van de dood binnen te gaan en daar te gaan zitten en troostwoorden te fluisteren? Brengt goud haar daartoe? Die mensen zijn te arm om haar goud te geven. Doet ze het vanuit verlangen naar roem? Ze zal nooit bekend worden, noch geschreven onder de machtige vrouwen van deze aarde. Wat brengt haar ertoe om dit te doen? Denkt ze er iets mee te verdienen? Nee, ze weet dat ze zichzelf de hemel niet waard kan maken. Wat spoort haar ertoe aan? Het is de kracht van het evangelie op haar hart. Het is het kruis van Christus. Ze heeft het lief, en daarom zegt ze:

			Als al het aardse mijn eigendom was,
dan zou dat een veel te geringe beloning zijn.
Liefde die zo verbazingwekkend, zo goddelijk is
vraagt mijn ziel, mijn leven, mijn alles.

			Maar ik zie nog een ander tafereel. Een martelaar wordt haastig naar de brandstapel gebracht. De soldaten zijn om hem heen. De menigte bespot hem, maar hij gaat standvastig voort. Kijk, ze binden hem met een ketting rond zijn middel aan de staak. Ze hopen takkenbossen rond hem op. Het vuur wordt ontstoken. Luister naar zijn woorden: ‘Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige naam.’ De vlammen lekken rond zijn benen; het vuur verbrandt hem zelfs tot op het bot. Zie hem zijn handen opheffen en zeggen: ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en hoewel het vuur dit lichaam verteert, zal ik in mijn vlees toch de Heere zien.’ Zie hem de staak vastgrijpen en die kussen alsof hij hem liefheeft en hoor hem zeggen: ‘Voor iedere ijzeren keten waarmee mensen mij binden, zal God mij een keten van goud geven. Voor al deze takkenbossen en deze smaad en schande zal hij het gewicht van mijn eeuwige heerlijkheid vermeerderen.’ 

			Kijk, de onderste leden van zijn lichaam zijn al verteerd. Toch leeft hij nog in de kwelling. Ten slotte buigt hij zich en het bovenste deel van zijn lichaam valt voorover. En terwijl hij valt, hoort u hem zeggen: ‘In uw handen beveel ik mijn geest.’

			Welke toverkracht was er over hem, mensen? Wat maakte die man sterk? Wat hielp hem om die wreedheid te verdragen? Wat deed hem onbewogen in de vlammen staan? Het was de zaak van kracht. Het was het kruis van de gekruisigde Jezus. Want ‘ons die geloven is het de kracht Gods.’

			Maar zie daar nog een heel ander tafereel. Daar is geen menigte; het is een stille kamer. Er is een arme strozak, een eenzaam bed: er staat een arts bij. Daar is een jonge vrouw. Haar gelaat is bleek vanwege de tbc. De worm heeft haar kaak aangetast, en hoewel er soms een blos kwam, was het de doodsblos van de verraderlijke vernietiger. Daar ligt ze, zwak, bleek, lusteloos, afgeleefd, stervend: maar hoor toch een lach in haar stem. Jeanne d’Arc was niet half zo machtig als die vrouw. Ze worstelt met draken op haar doodsbed. Maar zie haar houding en hoor haar stervenslied:

			Jezus, die mijn ziel liefheeft,
Laat me naar Uw boezem vluchten.
Terwijl de golven over mij heenslaan,
En de storm nog steeds hevig is.
Verberg me, Zaligmaker, verberg me,
Tot de levensstorm voorbij is.
Leid me veilig in de haven.
O, laat mijn ziel daar uiteindelijk binnengaan.

			En met een glimlach sluit ze haar ogen op aarde, om ze weer te openen in de hemel. Wat stelt haar in staat om dat te doen? Het is de kracht Gods tot zaligheid. Het is het kruis. Het is de gekruisigde Jezus.

			Ik heb maar weinig tijd om het andere punt te bespreken en het zij verre van mij om u te vermoeien met een lange en saaie preek, maar we moeten een blik werpen op de andere bewering: Christus is voor de geroepenen zowel de wijsheid Gods als de kracht Gods. Voor een gelovige is het evangelie het toppunt van wijsheid en als de goddelozen er anders over denken, dan is dat vanwege de aantasting van hun beoordelingsvermogen die voortvloeit uit hun verdorvenheid.

			De algemene opvatting is lange tijd geweest dat een godsdienstig mens nauwelijks een wijs mens kan zijn. Het was de gewoonte om ongelovigen, atheïsten en deïsten te omschrijven als diepe denkers met een groot verstand; en om te vrezen voor de christelijke polemist, alsof die zeker zou vallen door de hand van zijn vijand. Maar dit is volslagen fout. Want het evangelie is de samenvatting van de wijsheid, de belichaming van kennis, een schatkamer van de waarheid en een openbaring van mysterieuze verborgenheden. Daarin zien we hoe rechtvaardigheid en genade verenigd kunnen worden. Daar zien we hoe de onvermurwbare wet geheel bevredigd kon worden en hoe soevereine liefde de zondaar in triomf wegdraagt. Ons mediteren erover vergroot de geest; en als het voor onze ziel opengaat in opeenvolgende glimpen van heerlijkheid, dan staan we verbaasd over de diepe wijsheid die erin geopenbaard is.

			O, lieve vrienden, zoekt u wijsheid? U zult haar tentoongespreid zien in al haar grootheid. Niet in het wegen van de wolken, noch in de kracht van de fundamenten der aarde; niet in de vooraf bepaalde loop van de heerlegers van de lucht, noch in de voortdurende beweging van de golven van de zee; niet in de vegetatie met al haar vormen van schoonheid, noch in de beesten met hun verbazingwekkend stelsel van zenuwen, spieren en pezen. Zelfs niet in de mens, dat laatste en verheven werk van de Schepper. Maar wend u af en zie dit grote schouwspel: een mens geworden God aan het kruis, een Plaatsvervanger Die verzoening doet voor schuld van stervelingen, een offer dat de wraak van de hemel bevredigt en dat de opstandige zondaar bevrijdt. Hier is wezenlijke wijsheid, getroond, gekroond, verheerlijkt. Bewonder, mensen der aarde, als u niet blind bent. En u die u beroemt op uw geleerdheid, buig uw harten in hoogachting en erken dat al uw bekwaamheid geen evangelie had kunnen uitdenken dat tegelijkertijd zo rechtvaardig is jegens God en zo veilig voor de mens.

			Onthoud, vrienden, dat terwijl het evangelie in zichzelf wijsheid is, het ook wijsheid overdraagt aan haar leerlingen. Het leert jongelingen wijsheid en wetenschap en geeft de eenvoudigen verstand. 

			Een man die een gelovige bewonderaar en een hartelijke liefhebber is van de waarheid zoals die in Jezus is, bevindt zich op een goede plaats om met goed gevolg enige andere tak van wetenschap te volgen.

			Ik beweer dat ik nu in mijn hoofd een boekenplank heb waar alles op past. Wat ik ook lees, ik weet waar ik het moet plaatsen. Wat ik ook leer, ik weet waar ik het moet opbergen. Ooit, toen ik boeken las, voegde ik al mijn kennis samen in grootse verwarring. Maar sinds ik Christus heb leren kennen, plaats ik Hem in het middelpunt als mijn Zon en iedere wetenschap cirkelt er omheen als een planeet, terwijl de mindere wetenschappen satellieten zijn van deze planeten. Christus is mij de wijsheid van God. Ik kan nu alles leren. De wetenschap van de gekruisigde Christus is de hoogste wetenschap, ze is mij wijsheid van God. O jongeman, bouw uw studeerkamer op Golgotha! Bouw daar uw observatiepost op en neem door het geloof de verheven dingen van de natuur waar. Neem een kluizenaarscel in de hof van Getsémané en was uw voorhoofd met de wateren van Siloam. Laat de Bijbel uw klassieke werk zijn, uw laatste beroep bij omstreden kwesties. Laat zijn licht uw verlichting zijn en u zult wijzer worden dan Plato, waarachtiger geleerd dan de zeven wijzen van de oudheid.

			En nu, lieve vrienden, plechtig en ernstig, als voor Gods aangezicht, spreek ik u aan. U bent hier samengekomen, dat weet ik, vanuit verschillende motieven. Sommigen van u zijn gekomen uit nieuwsgierigheid, anderen horen mij regelmatig. Sommigen zijn vanuit de ene plaats gekomen en anderen vanuit de andere. Wat hebt u me horen zeggen? Ik heb u verteld over twee soorten mensen die Christus afwijzen; de godsdienstige, die een godsdienst van vormen heeft en niets anders; en de man van de wereld, die ons evangelie dwaasheid noemt. Leg nu uw hand op uw hart en vraag uzelf: ‘Ben ik een van hen?’ Zo ja, bewandel dan de aarde in al uw trots. Vertrek dan zoals u hier bent binnengekomen. Maar weet dat de Heere u om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Weet dat uw vreugden en genoegens zullen verdwijnen als een droom. Weet ook dit, o mens, dat ik u op een dag in de kamers van de satan, beneden in de hel, misschien zal zien onder de talloze zielen die eeuwig rondwentelen in een steeds voortgaande cirkel met hun handen op hun hart. Als uw hand doorzichtig zal zijn en uw vlees doorzichtig, dan zal ik door uw hand en uw vlees heen kijken en uw hart van binnen zien. En hoe zal ik het zien? In een lijst van vuur gevat – in een lijst van vuur! En daar zult u eeuwig rondwentelen, met de worm knagend in uw hart, die nooit zal sterven – met een lijst van vuur rond uw nooit stervende, altijd gepijnigde hart.

			Goede Heere! Laat deze mensen Christus niet langer verachten en verwaarlozen; maar laat dit de tijd zijn waarop ze geroepen zullen worden.

			Tot de overigen van u, die geroepen zijn, hoef ik niets te zeggen. Hoe langer u leeft, des te meer zult u merken hoe krachtig het evangelie is. Hoe dieper u door Christus geleerd bent, des te meer leeft u onder de voortdurende invloed van de Heilige Geest, des te meer zult u weten dat het evangelie een zaak van kracht is, en ook zult u des te meer begrijpen dat het een zaak van wijsheid is. Moge iedere zegen op u rusten.

			Laten mensen of engelen de mijnen delven
Waar de gouden schat van de natuur glanst;
Maar vergeleken met de leer van het kruis
Blijkt al het natuurlijke goud slechts afval.

			Verdorven lasteraars mogen met verachting
De waarheden van Jezus ijdel noemen,
Maar wij zullen de schande en de schaamte trotseren
En zingen en triomferen in Zijn naam.

			Christus voorgesteld tot een verzoening

			‘Christus Jezus, dewelken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed’ (Romeinen 3:25).

			We begonnen de diensten in dit kerkgebouw met de verklaring dat Christus hier zal gepredikt worden. De broeder die na ons sprak, drukte zijn vreugde uit dat Christus gepredikt werd. Daarin verblijdde hij zich, ja, hij zou zich ook verblijden. En onze vrienden moeten hebben opgemerkt hoe de diensten daarna niet alleen de ware Geest van Christus ademden, maar ook hoe daarin doelgericht en bewonderend gewezen werd op heerlijkheid en de schoonheid van Zijn persoon. Deze morgen komen we opnieuw op hetzelfde verheven onderwerp. Christus Jezus moet vandaag worden voorgesteld. U zult me niet verwijten dat ik in herhalingen val. U zult niet naar de preekstoel kijken en zeggen: ‘Preekstoelen zijn plaatsen waar dingen nodeloos twee keer gezegd worden.’ U zult niet reageren met de opmerking dat u dit verhaal zo vaak gehoord hebt dat u het inmiddels beu bent, want ik weet heel goed dat de persoon, het karakter en het werk van Christus wat u betreft thema’s zijn om u altijd opnieuw over te verwonderen.

			We hebben allemaal wel eens de zee gezien, sommigen onder ons wel honderden keren. Haar diepgroene waterspiegel heeft een constant karakter, maar wie heeft de zee ooit monotoon genoemd? Een zeeman vaart erover, soms het hele jaar door, maar hij kan steeds weer iets nieuws zien in de rimpeling van het water, in het witte schuim van de brekers, in de krul van de golfkammen en in de plezierige manier waarop ze elkaar achterna zitten.

			Wie van ons heeft er ooit over geklaagd dat de zon ons maar weinig afwisseling geeft? Dat ze ’s morgens op dezelfde eentonige manier opgaat, en naar het hoogste punt klimt, om vervolgens even saai als altijd naar het westen te zakken en onder te gaan?

			Wie van ons heeft ooit geklaagd over de eentonigheid van het brood dat we eten? We eten het vandaag, morgen, de dag daarna; we hebben het al jaren gegeten en hoewel we er andere smakelijke zaken bij hebben, wordt toch steeds dat ene niet gevarieerde voedsel geserveerd. Het brood blijft de staf des levens.

			Ik weet zeker dat als Christus uw voedsel en uw geestelijke brood is; als Hij uw zon, uw hemelse licht is; als Hij de zee van liefde is waarin uw lusten zwemmen en al uw vreugden gevonden worden – dan is het onmogelijk dat u als christenen erover zult klagen dat Hij iets eentonigs heeft.  ‘Hij is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid.’ En toch heeft Hij de dauw Zijner jeugd. Hij is het manna in de gouden kruik dat altijd hetzelfde is, maar Hij is ook het manna dat van de hemel kwam en iedere morgen nieuw was. Hij is de staf van Mozes die dor was en niet van vorm veranderde, maar Hij is voor ons ook de staf van Aäron die knoppen en later bloesem krijgt en amandelen voortbrengt.

			Ik kom dan nu om Christus en Die gekruisigd te prediken, omdat God Hem heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed. Laten we allereerst opmerken wat er hier bedoeld is met de woorden dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. In de tweede plaats zullen we spreken over de waarheid die heel eenvoudig uit de eerste kan worden afgeleid: Christus de verzoening, zoals Hij aanschouwd wordt door de gelovige. En in de derde plaats zullen we die twee samennemen en omkeren. We zullen zien op Christus als voorgesteld door ons en beschouwd door God.

			Een verzoening

			In de eerste plaats zegt de tekst over Jezus Christus: ‘Dewelken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed.’

			Het woord ‘voorgesteld’ kan in de grondtekst betekenen ‘voorbestemd’; maar volgens belangrijke commentatoren heeft het woord behalve die betekenis ook de notie die onze vertaling ‘voorgesteld’ weergeeft. Barnes zegt: ‘Het woord betekent eigenlijk aan het publiek vertonen, tentoonstellen op een opvallende plaats, zoals goederen worden tentoongesteld of uitgestald voor de verkoop, of zoals prijzen of beloningen voor overwinningen aan het publiek worden getoond bij de Griekse spelen.’

			Zo heeft God de Vader de persoon van de Heere Jezus als de verzoening voor de zonde voorgesteld, getoond, onder de aandacht gebracht. Hoe heeft Hij dit gedaan? Hij heeft dit allereerst gedaan door Hem in de goddelijke raad te bestemmen tot slachtoffer voor de zonde. Christus nam het ambt van Hogepriester niet op Zich zonder daartoe verkozen te zijn, zoals Aäron. 

			Zo zeker als ieder lid van Christus lichaam is uitverkoren naar de voorkennis van God, zo zeker als in Gods boek al Zijn leden geschreven waren toen nog niemand van hen bestond – zo zeker was Degene die ertoe bestemd werd het Hoofd Zelf te zijn de uitverkorene van God. Zoals onze dichter het zegt:

			Christus zij Mijn eerste uitverkorene, sprak Hij.
Daarna verkoos Hij onze zielen in Christus ons hoofd.

			Misschien zegt iemand dat er geen uitverkiezing kon zijn waar niets te kiezen viel. Maar hoe weten we dat er niets te kiezen viel? We kunnen ons moeilijk voorstellen dat een engel of aartsengel had kunnen worden voorgesteld als slachtoffer voor de zonde; maar wie kan zeggen of de Almachtige God niet een ander plan had kunnen uitdenken? Wie zal de Heilige Israëls beperkingen durven opleggen? In ieder geval was er deze keuze tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De goddelijke wijsheid, samengevoegd met goddelijke soevereiniteit, verkoos, bepaalde en besloot dat Christus Jezus, de tweede van de Verborgen Drie, de verzoening voor onze zonden zou zijn. Toen Christus in de wereld kwam, kwam Hij als Eén over Wie de hele eeuwigheid gesproken had. Hij is het geboren kind – geboren uit de baarmoeder van de bestemming. Hij is het Lam dat God had uitgekozen voor de grondlegging der wereld. Lang voor deze wereld was geschapen, of voor Adam viel, was Christus voorgesteld. In de rol des Boeks was van Hem geschreven: ‘Ik heb lust, o Mijn God, om uw wil te doen.’

			Ik denk dat zij niet durven terugzien naar de grote besluiten van God omdat het volgens hen verborgenheden zijn, een angst hebben die geen angst is. We lopen nooit het gevaar, broeders, om ons te mengen in verborgenheden. Als het verborgenheden zijn, is het volkomen zeker dat we ons er niet in zullen mengen. Laat het alleen voor eens en voor altijd zijn uitgesproken dat ze verborgen zijn en dat er niemand is die de verborgenheden van God kan onthullen. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen; en dit is een van de dingen die geopenbaard zijn. Dit is het besluit. We zullen het verkondigen, dat de Heere tot Christus zei: ‘Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.’ En verder heeft Hij tot Hem gezegd: ‘Ik zal Hem Mijn Eerstgeborene maken, hoger dan de koningen der aarde.’ En dit alles opdat Hij de ‘verzoening voor onze zonden door het geloof in Zijn bloed’ zou mogen zijn.

			Vervolgens heeft God Christus voorgesteld tot een verzoening voor de zonde in Zijn beloften voordat Hij geboren werd. Stelde Hij Hem niet heel duidelijk voor in de hof waar wij vielen? Werd Hij daarna niet duidelijk geopenbaard in de ark waar Noach gered werd? Sprak God niet voortdurend, niet alleen door gesproken beloften, maar ook door beloften in voorafschaduwingen, die precies even vast en zeker zijn als degene die worden verwoord? Openbaarde Hij niet aan vele profeten en aan talloze heilige mannen en vrouwen voortdurende de komst van Hem Die de kop van de slang zou verpletteren en Zijn volk zou verlossen van de kracht van de vloek? Het is wonderlijk om te zien hoe de Heilige Geest in iedere eeuw bezig was in het instellen van voorafschaduwingen, in het geven van beelden en symbolen waarin Christus voorgesteld zou worden als de aangewezen verzoening voor de zonde door het geloof in Zijn bloed.

			Maar het grote voorstellen was het feitelijke verrichten van de daad toen Jezus Christus te voorschijn kwam uit de kamers van de verborgenheid en Hij Zichzelf openbaarde in de beestenstal. Toen God Hem voorstelde door hemelse boodschappers die ertoe bestemd waren om Zijn dienaren te zijn. Toen Hij Hem voorstelde door de ster in het Oosten die de verre vreemdelingen naar de plaats zou leiden waar het jonge kind was. Toen Hij Hem daarna voorstelde door Zijn leven te bewaren te midden van levensbedreigende gevaren, de beloften aangaande Hem vervullend in de plaats waar Hij voor Herodes’ woede verborgen werd en in de plaats waar Hij werd onderwezen en opgevoed.

			Hoezeer stelde God de Vader Christus gedurende heel Zijn leven voor! De stem van God klonk door in die van Johannes – ‘Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.’ En aan het kruis zelf, ‘toen het de Vader behaagde om Hem te verbrijzelen en Hem krank te maken’, wat een voorstellen van Christus waren daar voor het oog van de Jood en de heiden, van de prins en de plattelander, van de geleerde Griek en de ruwere Romein – dat God Christus ertoe bestemd had om een volkomen verzoening te zijn. Ik denk, lieve vrienden, dat we het kruis niet alleen moeten beschouwen als het teken van Christus’ liefde tot Zijn kerk, maar ook als God Die de mens de weg voorstelt waardoor Hij de mens wil aanvaarden, zijn zonde vergeven, zijn gebed horen en waarin hij verzoend wil zijn met Zijn falende schepselen.

			Maar, lieve vrienden, dit is niet alles. God de Vader stelde Christus sindsdien voor door de tekenen die volgden. Wat een voorstellen van Christus de verzoener was dat, toen de Heilige Geest neerkwam met Pinksteren! En wat zijn alle bekeringen sindsdien geweest? Waren het geen herhaalde zegelen op het getuigenis dat Christus de aangestelde Verlosser van mensen is, en dat door Hem de gelovigen gerechtvaardigd en aanvaard worden? Ik vertrouw erop dat in het hart van velen van u Christus op zo’n bijzonder manier wordt voorgesteld, dat u uw zegel op de tekst voor ons kunt zetten, want God heeft Hem in u voorgesteld als de verzoening. Door krachtdadige genade zijn uw ogen geopend; door oneindige liefde is uw harde hart gesmolten. U bent van iedere andere hoop en iedere andere toevlucht afgewend. U hebt gezien dat Christus de kracht Gods is en de wijsheid Gods. Gedrongen door een almachtige invloed die u kon noch wilde weerstaan, hebt u Hem aangenomen als de door God gezondene, hebt u Hem gehouden voor Gods Messias en uw enige toevlucht. God in U heeft de tekst genadig vervuld: ‘Dewelke God voorgesteld heeft tot een verzoening.’

			Maar nu, om het onderwerp even te veranderen en toch op hetzelfde punt door te gaan: Wat is het dat God zo duidelijk heeft voorgesteld? We hebben gezien hoe Hij het gedaan heeft – we keren ons nu tot het wat. Zondaar, luister, en als u reeds aanvaard hebt wat de Vader heeft geopenbaard, laat uw blijdschap dan vervuld worden. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. Het originele Grieks heeft de betekenis: een genadetroon of een bedekking. Nu heeft God tegen de zondaar gezegd: ‘Verlangt u Mij te ontmoeten? Wilt u niet langer Mijn vijand zijn? Kunt u Mij uw smart vertellen? Wilt u Mijn zegen ontvangen? Wilt u omgang tussen uw Schepper en uw ziel beginnen? Ik stel Christus u voor als de genadetroon waar Ik u kan ontmoeten en waar u Mij kunt ontmoeten.’ Of neem het woord in de betekenis van ‘bedekking’; zoals de genadetroon de tafelen der wet bedekte en op die manier datgene bedekte wat de oorzaak was van de goddelijke toorn, omdat wij Zijn gebod hadden verbroken.

			‘Wilt u iets hebben dat uw zonde kan bedekken? Iets dat het voor Mij, uw God, bedekt, zodat Ik niet tot toorn verwekt hoef te worden; iets dat het voor Mij bedekt, zodat u niet door extreme angst bezet hoeft te zijn en niet hoeft te beven terwijl u tot Mij nadert zoals u deed toen Ik in donder en bliksem op de Sinaï kwam? Wilt u een schuilplaats die uw zonden en ongerechtigheid geheel zal bedekken? Ik stel Hem aan u voor in de persoon van Mijn bloedende Zoon. Vertrouw op Zijn bloed en uw zonde is bedekt voor Mijn ogen; ja, hij zal ook voor uw ogen worden bedekt. En gerechtvaardigd door het geloof hebt u de genade om nu aan te nemen wat God de Vader voorstelt!’

			De roomse priester stelt dit en dat voor; onze eigen roomse harten stellen weer iets anders voor. Maar God stelt Christus voor. De prediker van leerstukken stelt een dogma voor, de prediker van bevinding stelt een gevoel voor. De prediker van de praktijk stelt vaak een inspanning voor, maar God stelt u Christus voor. ‘Hier zal Ik u ontmoeten.’ Dit is de plaats van Mijn rust – heerlijk voor Mij, veilig voor u. Kom tot Christus! ‘Kom tot Christus en u zult tot Mij komen.’ De almachtige God komt tot Christus en daar komt Hij tot u. God heeft Christus Jezus voorgesteld. Hij heeft Hem geopenbaard als de genadetroon en de grote zondebedekker.

			Wat heeft Hij voorgesteld? Hij heeft Christus voorgesteld voor ieder van u, in de dagelijkse prediking van het Woord en in het geïnspireerde Boek, als Zijn gezalfde om Zijn werk te doen, lijdend in de plaats van allen die in Hem geloven. Hij heeft Hem voorgesteld als genageld aan het kruis van Golgotha, opdat uw zonden daaraan genageld mogen zijn. Hij heeft Hem voorgesteld als stervend, opdat uw zonden mogen sterven. Nee, Hij heeft Hem voorgesteld als begraven, opdat uw zonden begraven zouden mogen worden. Als opgestaan, opdat u moge opstaan tot nieuwigheid des levens. Als opgevaren ten hemel, opdat u tot God moge naderen; als in triomf aangenomen, opdat u ook in triomf zou mogen worden aangenomen. Als regerend, opdat u in Hem moge regeren. Als voor eeuwig geliefd en voor eeuwig gekroond, opdat u in Hem voor eeuwig geliefd en gekroond moge zijn. Hem heeft God de Vader voorgesteld, opdat door het geloof in Zijn bloed uw zonden zijn weggedaan, u de zegen van de volkomen rechtvaardigmaking moge genieten. ‘Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.’ ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’ Zo en in deze opzichten heeft God de Vader Christus voorgesteld.

			De gelovige en die verzoening

			En nu ga ik in de tweede plaats spreken –en moge de Geest van God zichtbaarder in ons midden neerdalen dan tot op dit moment– over een plicht die, nee, over een voorrecht dat op zo’n natuurlijke wijze voortkomt uit het feit dat God Zijn Zoon heeft voorgesteld als de verzoening door het geloof in Zijn bloed. Dat voorrecht is: dat we op Christus behoren te zien en op Christus alleen als de verzoening voor onze zonden en erop letten dat ons geloof eenvoudig is en alleen gericht op Zijn dierbare bloed.

			Het is een heel gangbare fout om op ons besef van onze behoeften te zien en om dat tenminste enigermate te beschouwen als een verzoening voor de zonde. Berouw is een absolute plicht en een christelijke genade – een genade zonder welke er geen zaligheid kan zijn. Maar velen zijn er sterk toe verleid om berouw tot een voorbereiding voor Christus te maken en een besef van behoeften tot een soort bruidskleed waarin ze de Zaligmaker mogen naderen. Hoeveel mensen lezen niet de belofte: ‘Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’ en beelden zich vervolgens in dat als ze vermoeider en belaster konden zijn, ze dan rust zouden hebben? Terwijl vermoeid en belast zijn een mens geen rust geeft. Het komen tot Christus geeft rust; niet het vermoeid en belast zijn.

			En ik heb sommige predikanten gekend die preken wat een diepe ervaring en een wetswerk wordt genoemd, en die dat ook heel juist preken, omdat velen van Gods volk dit moeten doormaken. Maar ik denk dat ze de mensen doen dwalen, want de mensen beelden zich in dat dit wetswerk iets te maken heeft met de verzoening van hun zonden. Nu, hoorders, de zonden van Gods volk zijn al weggenomen door het bloed van Christus en niet door enig berouw van hun kant. Ik heb mezelf al duidelijk uitgedrukt en nu zal ik het zo vrijmoedig mogelijk doen. Ik zeg dat berouw over de zonde op geen enkele wijze verdienstelijk is om bij te dragen aan het wegnemen van die zonde. Ik zeg dat ons besef van behoefte onze schuld niet wegneemt, noch daarbij helpt. Maar het bloed, het bloed alleen, zuiver en onvermengd, heeft het volk van God voor eeuwig gewassen en witter gemaakt dan sneeuw.

			Dus, arm hart, als uw ziel zo hard is als de onderste molensteen, als uw geweten verdord lijkt vanwege de langdurige gewoonte om te zondigen, als u geen tranen uit uw ogen kunt krijgen en nauwelijks een kreun uit uw hart, terwijl u vandaag toch kreunt omdat u niet kunt kreunen en weent omdat u niet kunt wenen – hoor dan deze evangelieboodschap, dat God de Vader Christus heeft voorgesteld om uw verzoening te zijn; niet uw tere geweten, niet uw kreunen, niet uw besef van behoefte, niet uw wetswerk, niet uw diepere ervaring. Hij is genoeg zonder iets daarvan. Heb geloof in Zijn bloed en u bent gered.

			Velen zijn tot een andere fout vervallen. Ze laten hun verzoening afhangen van hun kenmerken. Ik zou de laatste zijn om te zeggen: ‘Weg met kenmerken, weg met kenmerken’, want op de geëigende plaats zijn het goede zaken. Maar er zijn zoveel mensen die hun vroegere bekering en uiteindelijke zaligheid afleiden uit kenmerken in het heden. Broeders, als u het kunt, probeer dan de toestand van de wereld te beoordelen op grond van haar uiterlijk op een bepaalde dag. Als ik u een maand geleden meegenomen had de natuur in, dan zou u verklaard hebben dat de bomen dood waren. Wat voor levenstekenen zou u hebben waargenomen? De bloembollen waren in de grond begraven. U had kunnen zweren dat de bloemen waren gerooid en u had kunnen denken dat, omdat er geen te zien waren, er ook nooit meer zouden zijn.

			Maar wat was uw beoordeling van de toestand van de wereld waard? Kijk er nu naar, terwijl de knoppen aan de takken openbreken, terwijl bloemen uit de grond komen, terwijl alles zich haast naar het voorjaar en de zomer. Het is absurd en belachelijk om de toestand van de wereld te beoordelen op grond van het feit dat er vandaag een wolk hangt en gisteren een regenbui viel en daarom te denken dat de zon haar kracht verloren heeft en nooit meer zal schijnen. Het is even belachelijk om onze verhouding tot God te beoordelen aan de hand van onze huidige toestand, op grond van de kenmerken van de een of andere dag.

			De goede manier om kenmerken te beschouwen, is deze. Allereerst, mijn ziel, of u nu gered bent of niet, zie naar Christus als een arme schuldige zondaar. Als u dat gedaan hebt, bekijk dan uw kenmerken. Dan, en niet eerder. Dan zal het gezegende bewijs een bevestiging zijn; het getuigenis van de Geest zal uw geloof bevestigen. Maar als u eerst naar uw kenmerken kijkt, zult u inderdaad dwaas zijn. Het is net als met een reflector. 

			Laat er eerst licht zijn, dan zal de reflector nuttig zijn om de hoeveelheid licht te doen toenemen en terugkaatsen; maar als ik mijn reflector in een donkere plek neerzet en erin naar licht zoek, dan zal ik dat niet vinden. Ik moet eerst naar het licht zelf zien en dan naar de weerkaatsing ervan.

			Onze genadegaven zijn de weerkaatsing van Christus’ liefde; ze zijn er de bewijzen van, maar we zouden beter eerst naar Christus kunnen gaan, om pas daarna naar de tekenen te zien. Ik weet zeker dat als u, als echtgenote, uw man beledigd had, u maar heel weinig troost zou putten uit het zien op de liefdesbewijzen die hij u in het verleden gegeven had. U zou eerst naar hem toegaan, hem vragen of zijn liefde nog steeds krachtig was, of hij de fout vergeven had. En als u de verzekering van zijn onverminderde en zuivere genegenheid ontvangen had, dan kon u naar boven gaan, naar de geheime lade en de liefdesbrieven en de liefdestekenen bekijken. Maar voor die tijd zouden ze u maar weinig troost gegeven hebben.

			Hetzelfde geldt voor een kind dat gestraft is door zijn vader. Als hij denkt dat zijn vader boos is, zal hij niet, als hij tenminste een verstandig, eenvoudig kind is, naar zijn kamer gaan en naar de cadeaus kijken die zijn vader hem ooit gaf. Nee, hij zal naar zijn vader gaan en met een traan in zijn oog opkijken en zeggen: ‘Vader, houdt u van mij? Kunt u uw kind vergeven?’ En als hij het persoonlijke teken ontvangen heeft, de kus van de aanvaarding, dan kan het kind teruggaan en in iedere hap voedsel die hij eet en in ieder kledingstuk dat hij draagt het betrouwbare bewijs van zijn vaders voortdurende genegenheid zien. Bewijzen zijn goed als ze op de tweede plaats komen, maar op de eerste plaats zijn ze aanmatigend en kunnen ze antichristen ten opzichte van Christus blijken te zijn. Wat mijn bewijzen ook mogen zeggen, als ik in het dierbare bloed geloof is er in Gods boek geen zonde tegen mij.

			
Zoals ik ben, zonder enige pleitgrond
Dan dat Zijn bloed voor mij gestort is
En dat Hij me vraagt te komen.

			Ik kom weer en opnieuw tot Hem Die God voorgesteld heeft om de verzoening voor onze zonden te zijn.

			Vrienden, misschien verbaas ik u door wat ik nu ga zeggen, maar er is nog een fout waar we soms in vallen, namelijk: zien op Gods beloften in plaats van op Christus als de verzoening voor de zonden. De tekst zegt niet dat God de Vader beloften heeft voorgesteld. Inderdaad heeft Hij ons grote en dierbare beloften gegeven en ze zijn waar in Christus. We dwalen vaak door naar beloften te gaan in plaats van naar Christus. Ik ken veel christenen die, wanneer ze zorgen hebben, de Bijbel opnemen om een belofte te vinden – een heel goed en bewonderenswaardig plan als het, let op, vooraf wordt gegaan door iets anders. Als ze eerst naar Christus gaan, mogen ze daarna tot de belofte komen. ‘Ja’, zegt iemand, ‘maar veronderstel dat een belofte wordt toegepast.’ Heel goed; u hebt er troost uit, maar ik zeg: veronderstel dat de belofte niet wordt toegepast, wat dan? Wel, hij is desondanks even zeker, of hij nu wel of niet wordt toegepast. Toepassen is niet mijn plicht; het is mijn zaak om Christus aan te nemen Die God de Vader heeft voorgesteld tot een verzoening voor mijn zonden. En als ik terwijl ik dit boek doorzoek niet één belofte kan vinden waar ik mijn hand op durf te leggen, als ik niet één fles kan vinden met de rijke wijn der vertroosting, als ik de tros druiven van Eskol niet kan krijgen, dan nog heeft God de Vader Christus voorgesteld, welke zaken Hij dan ook verder niet heeft voorgesteld, en mijn ogen zien op Christus en op Christus alleen.

			Stel u een man voor die erg naar een landgoed verlangt en tegelijkertijd is zijn hart overweldigd door de schoonheid van de een of andere erfgename. Hij verkrijgt de eigendomsakten van haar landgoed. Nu, de eigendomsakten zijn goed, maar het landgoed is niet van hem, hoewel hij de akten heeft. Na verloop van tijd trouwt hij met de dame en alles is van hem. Krijg de erfgenaam en u hebt het landgoed. Zo is het in Christus: beloften zijn de eigendomsakten van Zijn landgoederen. Een man kan de belofte krijgen zonder Christus te krijgen. Dan heeft hij er niet meer aan dan ik zou hebben aan de opbrengst van andermans landgoed als ik niet de wettige eigenaar ben. Maar als mijn ziel met Christus getrouwd is, dan ben ik een erfgenaam van alle dingen in Hem en met Hem.

			Wel, christen, welk recht hebt u om te zeggen: ‘Die belofte is niet van mij, want hij is niet toegepast’? Uw recht op de belofte ligt niet in het toegepast worden ervan, noch in onze kracht om haar aan te grijpen. Iedere belofte in de Bijbel hoort toe aan ieder mens die in Christus is en hoort hem op de ene dag evenzeer toe als op de andere, omdat Christus, Die altijd Dezelfde is, altijd de zijne is. 

			O, ik weet niet of ik het precies zo kan beschrijven als ik het bedoel, maar ik bedoel dit, dat de duivel me vaak verzocht heeft met: ‘Je hebt al maanden geen belofte in je hart gekregen, je bent geen kind van God, je kunt niet zoveel zoetheid uit dat en dat gedeelte halen als sommige anderen.’ Ik antwoord satan op deze manier: ‘Nu, God heeft nooit gezegd dat Hij de belofte heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof, maar Hij heeft Christus voorgesteld en mijn ziel aanvaardt wat Christus heeft voorgesteld. Als de belofte nooit aan mij wordt toegepast dan is de belofte desondanks de mijne, in het geloof zal ik haar aangrijpen en u niet toestaan me ervan te beroven als mijn ziel Christus heeft aangegrepen.’ O, dat we meer uit Christus leefden en minder uit iets anders. Dichter bij Christus’ persoon, zekerder rustend op Christus’ bloed, eenvoudiger Hem aannemend als ons alles in allen.

			Nog een enkele opmerking over dit tweede punt. God heeft Christus voorgesteld om de verzoening door het geloof in Zijn bloed te zijn en we behoren Christus te aanvaarden als een algenoegzame verzoening. Ik geloof vandaag in Christus. Maar als er een zonde op mijn geweten ligt en ik daar bezorgd en verontrust over ben, behoor ik dan niet meteen in te zien dat ik er niet in geslaagd ben om Christus aan te nemen als een algenoegzame verzoening? Of mijn zonde nu klein is of groot, of hij nu pas bedreven is of lang geleden, het is dezelfde zonde en, geloofd zij God, er is geheel verzoening voor gedaan door Christus, Die de verzoening is. We behoren Christus aan te nemen als de dood van iedere zonde en van alle zonden, als Degene Die de grote schuld evenzeer heeft weggedaan en uitgewist als de kleine; de tienduizend talenten zowel als de honderd penningen. We zullen nooit een volledig begrip van Christus hebben voordat we weten dat iedere zonde van gedachte, van woord en van daad waar de gelovige ooit schuldig aan is geweest, zijn dood, zijn totale vernietiging vindt in de verzoening die God heeft voorgesteld. O, we willen komen waar Kent was toen hij zei:

			Nu vrij van de zonde wandel ik in de ruimte.
Het bloed van mijn Zaligmaker is mijn volledige vrijspraak.
Aan Zijn dierbare voeten leg ik mijn ziel,
Als een geredde zondaar bewijs ik Hem eer.

			Nu, maar als we zover gekomen zijn, dan moeten we er een tweede gedachte aan toevoegen. God heeft Christus niet alleen voorgesteld als een algenoegzame verzoening voor de zonde, maar ook als een onveranderlijke verzoening. Christus is evenzeer de verzoening voor mijn ziel wanneer mijn ziel in zonde is gevallen als wanneer ik dapper overeind ben gebleven en de verleiding heb weerstaan – als ik tenminste een gelovige ben. ‘Zo stelt u het,’ zegt u misschien, ‘op een vrijpostige en bijna antinomiaanse manier.’ Dat kan ik niet helpen, het is waar – het is waar dat de verzoening van Christus nooit meer is, nooit minder. Ze kan niet toenemen, want ze is compleet; ze kan niet verminderen, want ze is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. De man die in bloed gewassen is, is wit. Zijn twijfels en vrees hebben die witheid niet aangetast. Zijn krachteloosheid gisteren in het gebed, zijn moedeloosheid een week geleden, zijn nog net niet volstrekte ongeloof vorige maand, bederven de volmaaktheid van Jezus’ gerechtigheid niet. Ze doen niets af aan de volkomen vergeving van zijn zonden door het kostbare bloed. Ik geloof de dierbare waarheid, ik houd eraan vast en ik verheug me erin, dat ons staan voor God, als we in Jezus hebben geloofd, niet méér van onze gestalten en onze gevoelens afhangen dan dat de zon zelf in haar ingeschapen heerlijkheid afhankelijk is van de wolken en donkerheid die hier beneden zijn. De gerechtigheid en het bloed van Christus blijven gelijk – gelijk in al hun heerlijkheid, even ongetemperd, even vol heerlijkheid, even vol majesteit. En wij, in Hem en niet in onszelf voor God staand, zijn altijd volmaakt in Hem – altijd aangenomen in de Geliefde: nooit meer, nooit minder.

			‘Dat is sterk,’ zegt iemand. Laat het sterk zijn. Niets minder dan dit zal de beproefde christen ooit tevreden stellen in het uur dat de zonde over zijn hoofd rolt. Als een mens een verkeerd gebruik kan maken van de leer van de werkelijke plaatsvervanging van Christus en van het staan van Christus volk in Christus plaats iedere dag – als een mens daar misbruik van kan maken, dan is zijn verdoemenis rechtvaardig; hij heeft geen deel in deze zaak. Maar dit weet ik, dat ik niet mag worden afgehouden van de troost van een leerstuk omdat de een of andere liederlijke schurk zijn ziel ermee wil vernietigen. 

			De heerlijke waarheid staat er nog steeds. En niets minder dan dit is de volle heerlijkheid van Christus’ verzoening: dat Hij eens Zijn bloed stortte en dat als dat bloed eenmaal aan ons toegepast is wij daardoor, en daardoor alleen, volmaakt heilig staan, de ene dag even volmaakt als de andere; volmaakt, geheel aanvaard, geheel veilig en zeker in Christus Jezus de Heere. ‘Hem heeft God de Vader voorgesteld tot een verzoening voor de zonde.’ Mijn ziel neemt Hem vandaag op dezelfde manier aan als gisteren en weet dat de zonde voor eeuwig is weggedaan.

			Christus zoals God Hem beschouwt

			Nu kom ik bij mijn derde en laatste punt. Draai de gedachten om. We hebben gezegd dat God Christus voorstelt en dat wij op Hem zien. Nu, bij wijze van plicht en van voorrecht, moeten wij Christus voorstellen en zal God op Hem zien.

			De prediker die hier voor deze vele mensen staat weet dat zijn bediening ijdel en leeg zal zijn als God er niet op neerziet. Hoe kan hij zeker zijn van Gods oog? Hoe kan Zijn aanwezigheid gegarandeerd worden? Als op deze preekstoel Christus wordt voorgesteld, zal God zien op die voorgestelde Christus en zal Hij het Woord eren en zegenen. Broeders, ik kan duidelijke leerstukken preken, maar misschien zou God daar nooit op neerzien. Want ik zou u kerken kunnen aanwijzen –met tranen in de ogen, omdat ik dat inderdaad zou kunnen doen– waar bekeringen zeldzaam zijn. De leer is hoog, hoog genoeg; misschien zo hoog dat hij bedorven is geraakt. Dat laatste wil ik niet beweren, maar ik weet dat er sommige kerken zijn waaraan in geen tien of twaalf jaar leden zijn toegevoegd, en ik weet hoe het komt. Christus werd er niet voorgesteld en daarom zag God niet op wat er wel werd voorgesteld, omdat dat het verkeerde was. Ik heb ook kerken gekend, en die noem ik met evenveel verdriet, waar een praktisch christendom werd gepredikt, maar niet Christus. Mensen werden aangespoord om duizend dingen te doen. Morele plichten werden hun voorgesteld in aangename en keurig gepolijste verhandelingen. Ze vervingen het kruis van Christus en er kwam niemand tot bekering. Geleidelijk kwamen er minder mensen luisteren. Want waar Christus niet gepreekt wordt, zijn er in de regel weinig hoorders. Vreemd genoeg zijn er sommige uitzonderingen op deze regel, maar desondanks is het de regel. Preek alleen socinianisme en wat een prachtig jachtterrein voor spinnen zou dit kerkgebouw zijn! Geef Christus op en preek filosofie. Dan hoeft u geen orgel te hebben en een bekwame organist om de mensen de kerk uit te spelen. Dat zullen ze nooit nodig hebben; want ze zullen er nooit inkomen.

			Zo is het. Deze onbenullige dogma’s kunnen nooit standhouden, omdat niemand ernaar wil luisteren. Ze zijn niet aantrekkelijk. Ze zien eruit alsof ze iedereen aan zouden trekken, maar niemand kan ze aannemen. Het geheim is dat God op bediening van iemand zal neerzien, tenzij die mens voorstelt wat Christus voorstelt: Christus Jezus als de verzoening voor de zonde. Het is geen vraag of er bekeringen zullen plaatsvinden als Christus wordt voorgesteld; dat is zeker. Sommige goede broeders halen de tekst aan: ‘Het is Paulus die plant en Apollos die natmaakt, maar’ – en dan wachten ze een poos en verdraaien ze de tekst een beetje: ‘Maar het is God Die de wasdom geeft.’ Nu, de tekst zegt zoiets niet. Die zegt: ‘Paulus plant en Apollos maakt nat, en God geeft de wasdom.’ Ze zijn alle met elkaar verbonden. Paulus plant niet te vergeefs, Apollos maakt niet tevergeefs nat; God geeft de wasdom, dat is zeker. En als er geen zielen gered worden, dan is daar altijd de een of andere reden voor. En de reden waar ik naar wil kijken –waarbij ik de ondoorgrondelijke soevereiniteit van God even buiten beschouwing laat– is óf dat Christus niet gepreekt wordt óf dat Hij op een verkeerde manier gepreekt wordt, met een koud hart, met gebrek aan ijver of te weinig tederheid.

			Laat Christus door een ernstig hart gepreekt worden. Al is er dan ook geen welsprekendheid, al is de voordracht gebrekkig – als Christus voorgesteld wordt, dan zal de Heilige Geest ook komen en het Woord moet en zal gezegend worden. Zijn Woord zal niet ledig tot Hem weerkeren; het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt.

			Zoals wij in de bediening Christus moeten voorstellen als we Gods goedkeuring willen hebben, zo moet u, mijn broeders en zusters, in uw gebeden voor de zielen van mensen dat ook doen. Wat een enorme hoeveelheid verdorvenheid is hier in de buurt. Tienduizenden in de onmiddellijke omgeving van dit kerkgebouw weten niets van God. Hier is een stad met bijna 3 miljoen inwoners. Dit is geen stad, maar een koninkrijk op zich. Wat zullen we doen als we op onze knieën liggen? Ik belijd dat ik soms merkte dat ik volstrekt niet in staat was om mijn verlangens voor deze stad in het gebed tot God uit te drukken. 

			Als u eenmaal een indruk krijgt van de zonden van deze stad, van haar schande en haar roversholen, van haar ontelbare apostelen die een satanische leer preken, van de velen die er een dagtaak van maken om de eenvoudigen te verleiden, dan is het een vreselijke last om voor God te dragen. U kunt alleen zuchtend en kreunend voor Londen bidden.

			De goede oude Roby Flockhart stond jaren in de straten van Edinburgh. Hij werd vaak uitgelachen, maar iedere avond van de week preekte hij. In de wintermaanden had hij een kleine lantaarn die hij aan een stok bond en dan stond hij op een beschutte plek en preekte hij voor de voorbijgangers, heel krachtig en heel excentriek. Deze goede man was voortreffelijk in zijn gebeden als hij alleen was. Een heer vertelde me dat hij op een avond op bezoek ging bij arme Robert. Hij was heel arm. De lantaarn was uitgeblazen en hij stommelde twee of drie trappen op en kwam uiteindelijk bij Flockharts kamer. Hij kon de goede oude man niet zien, maar hij hoorde hem zeggen: ‘O Heere, vergeet Edinburgh niet. Vergeet Edinburgh niet. Trek uw hand niet af van deze stad, vergeet haar niet, Heere. Uw dienaar zal u nooit rust geven voor u uw Geest uitstort over Edinburgh.’

			Mijn vriend stond stil, en daar was die oude man alleen met zijn God. Mijn vriend had nooit zulk gekreun en geroep gehoord. Het was alsof hij zelfs de tranen kon horen vallen terwijl Roby God bad om Edinburgh te zegenen en Zijn Geest over die stad uit te storten. Toen maakte hij wat geluid en de oude man zei: ‘Ik geloof dat daar iemand is.’ Hij maakte licht en mijn vriend ontdekte dat hij een van de kussens van zijn bed had genomen om op te knielen bij een oude stoel, die behalve het bed ongeveer het enige meubelstuk was. Hij zou een uur lang voor Edinburgh bidden en daarna uitgaan om te preken, hoewel velen om hem lachten en hem uitjouwden.

			O, iemand zou dat ook voor Londen moeten voelen, knielend tot zijn knieën pijnlijk waren en roepend: ‘Vergeet Londen niet, Heere, vergeet Londen niet; wendt uw aangezicht niet af van Londen, maar ontbloot uw arm in deze grote stad.’ Maar hoe moeten wij onze gebeden laten overwinnen bij God? Broeders, we moeten Christus tonen in het gebed en dan zal God op onze gebeden zien. Tijdens een gebedsbijeenkomst van de methodisten wist een arme methodistenbroeder niet hoe hij verder moest in zijn gebed en toen roep iemand van achter uit het gebouw: ‘Pleit op het bloed, broeder, pleit op het bloed.’ Die oude methodistenroep heeft kracht in zich. ‘Pleit op het bloed.’ God kan de roep van het bloed van Christus onmogelijk weerstaan. Het bloed van Abel riep om wraak en kreeg haar ook. Christus’ bloed roept om vergeving en die zal en moet het ook ontvangen. Onze God kan niet doof zijn voor de roep van het bloed van Zijn eigen Zoon. Als u en ik en wij allen kunnen pleiten op het dierbare bloed van Christus voor Londen, dan moet en zal er een opwekking komen en het aanzien van deze stad zal veranderen. Gods arm zal geopenbaard worden en ‘alle vlees zal het tezamen zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken.’

			Vervolgens, en met gevoelige ernst, kom ik persoonlijk ieder van u een dringend verzoek doen. Ziel, bent u vanmorgen ziek van uw eigen ik en verlangt u ernaar gered te worden? Veroordelen uw zonden u, beschuldigen uw lusten u, slaat uw geweten u? Bent u in het gebed tot God gegaan? Hebt u naar genade gezocht? Hebt u de Bijbel gelezen om een belofte te vinden en heeft wat u betreft geen enkele belofte van honing gedropen? Kom, bid ik u, en gehoorzaam het woord van God dat ik tot u spreek. Kom en neem Christus aan en toon Christus’ bloed aan God en Hij zal, Hij moet u welwillend aanzien. Als u de belofte niet kunt nemen, neem dan het bloed. Als u niet voor God kunt komen met gevoelens, kom dan met Christus in uw handen.

			‘Mag ik op Christus vertrouwen?’ vraagt iemand. Of u het mag? Het wordt u bevolen. Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt omdat Hij niet gelooft. Wie gelooft, heeft verzegeld dat God waarachtig is. Zondaar, God is tevreden met Christus. Stelt Hij God tevreden en zal Hij u dan niet tevreden stellen? De eeuwige Rechter heeft Jezus aanvaard en wijst u Hem af? De Heere heeft de deur geopend en staat daar te wachten. Is de deur goed genoeg voor de Koning, en toch niet goed genoeg voor een rebel zoals uzelf?

			‘Maar…’ Weg met uw ‘maars’. U wilt iets meebrengen om aan Christus toe te voegen. Is Hij genoegzaam om God te verzoenen en toch niet genoeg om u te verzoenen? ‘Maar…’ Weer dat ‘maar’. Dus God denkt dat het dierbare bloed een toereikende prijs is en u denkt dat het niet zo is? O onverstandige en trage van hart, hoe durft u te denken dat God niet genoeg heeft voorgesteld maar dat u er iets aan moet toevoegen? Van Christus’ wege bid ik u: Geloof in plaats daarvan in Christus, zoals u bent. Wie u ook bent, hoe uw verleden ook is, welke gevoelens u op dit moment ook hebt, vertrouw uw ziel toe aan Christus en God verklaart dat uw zonden zijn weggedaan. 

			Leg uw ziel zoals zij is – het maakt me niet uit hoe zwart, het doet er niet toe hoe verdorven ze is, maar leg uw ziel hier bij de genadetroon die God heeft voorgesteld, en dan hebt u haar gelegd op de plaats waar God u vroeg om haar neer te leggen. Dan hangt de zaligheid niet meer af van u, noch loopt ze meer gevaar. U hebt uw zaligheid in Christus’ handen gelegd. Het is Zijn zaak om u te redden en Hij zal het doen.

			Wat ik aan Zijn handen heb toevertrouwd,
Ik weet dat dat veilig bij Hem rust,
Beschermd door Zijn kracht,
Tot het laatste, beslissende uur.

			Ik weet niet waarom, maar niets is zo moeilijk als deze eenvoudige leer duidelijk uit te leggen. Het lijkt zo gemakkelijk en toch zullen velen haar verduisteren en twijfelen. ‘Wat, geen goede werken, geen gevoelens!’ Al deze dingen zijn vruchten van genade; maar de zaligheid hangt er niet vanaf. De zaligheid is in Christus, geheel in Christus, in Christus alleen, en het moment waarop iemand van u Hem oprecht vertrouwt om uw gehele en enige Zaligmaker te zijn, hebt uw Gods verzoening aanvaard en heeft God u aangenomen. Het is voor de Heere onmogelijk, tenzij Hij Zijn natuur zou kunnen veranderen, Zijn eer zou kunnen bevlekken, Zijn karakter zou kunnen verloochenen, Zijn Woord inhoudsloos zou kunnen maken en de verzoening van Christus tot een leugen, om ook maar één mens ter wereld af te wijzen die in Christus gelooft en die Hem aanneemt om zijn alles in allen te zijn.

			Deze dag wordt Goede Vrijdag genoemd. Moge het een Goede Vrijdag zijn voor sommigen van u.

			Misschien is hier iemand tot wie ik de achterliggende zeven jaar gepreekt heb en toch bent u nog niet gered. Ik ben rein van uw bloed als u alleen de preek van deze morgen had gehoord, want God is er getuige van dat ik niet weet hoe ik het verlossingsplan duidelijker moet uitleggen dan ik heb gedaan. ‘God heeft Christus voorgesteld om een verzoening te zijn door Zijn bloed.’ Ik bid u, zie op Christus Die bloedt, Die bloeddruppels zweet. Zie op Christus Die gegeseld wordt, op Christus Die aan een hout genageld wordt. Als u in Christus’ bloed gelooft, is Hij de verzoening van uw zonden.

			Maar ik kan niet meer doen dan dit. Ik kan bidden, preken en smeken. O, moge God de Heilige Geest u de genade geven om te ontvangen, om aan te nemen, om in te gaan op deze gezegende verkondiging van vrije genade. Er is geen andere zaligheid. U kunt uw ziel kwellen met pijn en uw beenderen belasten met werk, maar er is nergens rust behalve hier. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.’ ‘Wie met zijn hart gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar wie niet gelooft, zal verdoemd worden.’

			Wat zal ik zeggen? In plaats van verder te pleiten bij u zal ik bij God pleiten in de binnenkamer, dat velen van u nu zullen beproeven of Christus u niet kan zalig maken. Rust op Hem, vertrouw uzelf aan Hem toe en Hij zal even goed zijn als Zijn Woord en u nu zalig maken, ja, u volkomen zalig maken. De Heere geve Zijn zegen, om Jezus’ wil. Amen.

			Vanaf de akker tot de dienst 
gedwongen

			‘En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg’ (Mark. 15:21).

			Johannes vertelt ons dat onze Zaligmaker uitging, dragende Zijn kruis (Johannes 19:17). We zijn Johannes veel verschuldigd omdat hij dat feit vermeldde. De andere evangelisten noemen Simon van Cyrene als degene die het kruis van Christus draagt; maar Johannes, die vaak zaken aanvult die door de andere drie worden weggelaten, vertelt ons dat Jezus uitging naar Golgotha, Zijn eigen kruis dragend. Onze Heere Jezus kwam uit het paleis van Pilatus beladen met Zijn kruis, maar Hij was zo uitgemergeld en zo uitgeput door de nacht van het bloedige zweet, dat de stoet de ruwe soldaten te langzaam ging, daarom namen ze het kruis van hun gevangene af en legden het op Simon; of mogelijk legden ze het lange deel op de schouder van de sterke boer, terwijl de Zaligmaker Zijn kruis gedeeltelijk bleef dragen tot Hij op de plaats van de terechtstelling kwam.

			Het is goed dat ons verteld wordt dat de Zaligmaker Zijn kruis droeg; want als dat niet zo was, hadden tegenstanders een aanknopingspunt gehad om te twisten. Ik hoor hen zeggen: U erkent dat een van de belangrijkste voorafschaduwingen van het offer van de Zoon van God in het Oude Testament Abrahams opofferen van zijn zoon Izak was. Welnu, Abraham legde het hout op Izak zijn zoon en niet op een dienstknecht. Moest de Zoon van God daarom niet Zelf het kruis dragen? Als de Heere Zijn kruis niet gedragen had, dan had Hij de voorafschaduwing niet geheel vervuld. Daarom moet de Zaligmaker het hout dragen terwijl Hij voortgaat om als een slachtoffer geofferd te worden.

			Een van de grootste predikers van Engeland heeft ons er terecht aan herinnerd dat het gevaar groot leek, dat deze voorafschaduwing niet vervuld zou worden, omdat in het begin de zwakheid van onze Heere duidelijk moest zijn. De reden die ertoe leidde dat het kruis op de Cyreniër gelegd werd had ervoor kunnen zorgen dat onze Heere het kruis helemaal niet had gedragen. Als de soldaten het kruis iets eerder op Simon hadden gelegd –wat heel voor de hand liggend was geweest– dan was de profetie niet vervuld geworden; maar God heeft de geest van de mens zo volkomen in de hand dat Hij ook in de kleinste omstandigheden alles zo kan beschikken dat zelfs de tittel en jota’s van de profetie vervuld worden. Onze Heere werd in ieder opzicht een Izak gemaakt en daarom zien we Hem voortgaan dragende het hout van het brandoffer. Zo ziet u dat het belangrijk was dat Jezus enige tijd Zijn eigen kruis droeg.

			Maar het is even leerzaam dat iemand anders in de last moest delen. Want God heeft altijd gewild dat voor de redding van mensen van de zonde de Heere verbonden zou worden met Zijn kerk. Voorzover het de verzoening betrof heeft de Heere de pers alleen getreden en niemand van de volken was met Hem; maar voorzover het de bekering van de wereld aangaat en haar verlossing van dwaling en verdorvenheid, is Christus niet alleen. Wij zijn medearbeiders Gods. We moeten zelf in de hand van God mede de smart dragen en de arbeid doorstaan die ertoe leidt dat mensen worden verlost van de gebondenheid van zonde en satan en in de vrijheid van waarheid en gerechtigheid worden gezet. Daarom was het van belang dat iemand het kruis samen met Christus zou dragen. Hoewel die persoon niet aan het kruis zou sterven, behoorde hij wel dicht achter Jezus aan te komen.

			Het kruis achter Jezus dragen is de taak van de getrouwe. Simon van Cyrene vertegenwoordigt de gehele kerk van God, en iedere gelovige in het bijzonder. Vaak had Jezus gezegd: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij’; en nu uiteindelijk laat Hij die preek gestalte krijgen in een levende persoon. De discipel moet Zijn meester gelijk zijn. Wie de Gekruisigde wil volgen, moet zelf het kruis dragen. Dit zien we op een tastbare manier verkondigd in Simon van Cyrene die het kruis van Jezus op zijn schouder krijgt gelegd.

			Zal Simon het kruis alleen dragen
En zullen alle anderen vrijuit gaan?
Nee; er is een kruis voor iedereen,
En er is een kruis voor mij.

			De les voor ieder van ons is dat we het kruis van onze Heere zonder uitstel op ons moeten nemen en met Hem moeten gaan, buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. 

			Ik verlang er vurig naar dat velen uit dit talrijke en gevarieerde gezelschap Simon mogen navolgen. Met heilige verwachting bezie ik deze menigte die uit alle delen van de wereld is samengekomen en ik verlang ernaar om er iemand in te vinden die het juk van mijn Heere deze dag op zich zal nemen

Kruisdragen wordt vaak van onverwachte personen gevraagd

			Ik zal beginnen met de eerste opmerking, dat het vaak onverwachte personen zijn van wie het kruisdragen wordt gevraagd. Evenals Simon worden ze tot de dienst van Christus gedwongen. Onze tekst zegt: ‘En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.’ Simon kwam niet vrijwillig, maar hij werd gedwongen. De woorden van een andere evangelist lijken erop te duiden dat hij spoedig aan de dwang toegaf en de last van harte op zich nam; maar eerst werd hij gedwongen. De soldaten oefenden ruw gezag uit. Ze behartigden de zaken van hun stadhouder met autoritaire meedogenloosheid en dwongen wie ze maar wilden om hun verlangens uit te voeren. Zo brachten ze een passerende vreemdeling ertoe om Christus’ kruis te dragen. Het was in het bijzonder opmerkelijk dat de man die deze eer bewezen werd niet Petrus was, noch Jacobus, noch Johannes, noch een van de velen die jaren naar de woorden van de Verlosser hadden geluisterd; maar het was een vreemdeling uit Noord-Afrika, die op geen enkele manier verbonden was met het leven of de leer van Jezus van Nazareth.

			Merk allereerst op dat hij een onbekend iemand was. Hij wordt ‘een zekere Simon’ genoemd. Simon was een heel gewone naam onder de Joden, bijna even gewoon als Jan in ons land. Deze man werd gewoon ‘ene Simon’ genoemd – een individu dat niet verder omschreven hoefde te worden. Maar de voorzienigheid van God had besloten dat dit onbekende individu, deze zekere mens, of ik kan beter zeggen: deze onzekere mens, ertoe uitverkoren was om het hoge ambt van kruisdrager van Gods Zoon te worden. Ik heb de indruk dat er hier vanmorgen ‘een zekere Simon’ is, die vanaf nu het kruis van Christus moet dragen. Ik weet zeker dat dit zo is. Die persoon is zo onbekend dat hij waarschijnlijk niemand in deze menigte kent, noch kent iemand in deze samenkomst hem; en zeker de prediker niet. Hij is een Jan, een Tom, of een Willem; of misschien, in het vrouwelijke, is ze een Marie, een Jannette, of een Mirjam. Vriend, niemand kent u behalve uw Vader Die in de hemel is, en Hij heeft u ertoe bestemd om gemeenschap met Zijn Zoon te hebben. Ik zal uw grofweg omschrijven als ‘ene Simon’ en het aan de Heilige Geest overlaten om u naar uw plaats en in uw dienst te leiden.

			Maar deze ‘ene Simon’ was een heel bijzondere ‘een Simon”. Ik leg de klemtoon op een plek waar dat niet nodig lijkt te zijn: hij was een van degenen die God kende, die Hij had uitverkoren en beminde en die Hij afzonderde voor deze bijzondere dienst. In een vergadering als deze kan er iemand zijn die God de rest van diens leven voor Zijn eer wil gebruiken. Die persoon zit in de bank en luistert naar wat ik zeg en misschien vraagt hij zich nog niet af of hij die ‘ene Simon is’, die ene persoon. En toch is het zo. En voor deze preek ten einde is, zal hij weten dat de roeping om zijn kruis te dragen voor hem is.

			In dit huis van gebed zijn veel dingen gebeurd die onwaarschijnlijker waren dan dit. Ik bid dat velen dit huis anders verlaten dan toen ze er een uur geleden binnenkwamen. De mens Saulus, die grote vervolger van de kerk, werd later zo’n machtige prediker van het evangelie dat de mensen verbaasd uitriepen: ‘Deze man is op een bijzondere manier veranderd.’ ‘Nou,’ zegt iemand, ‘toen ik hem ooit kende, was hij een farizeeër onder de farizeeërs. Hij was even schijnheilig als wie ook die ooit een gebedsriem gedragen heeft. Hij haatte Christus en christenen zo intens dat hij de kerk nooit genoeg kon vervolgen.’ ‘Ja’, reageerde een ander, ‘dat was zo; maar hij is op een vreemde manier veranderd. Ze zeggen dat hij naar Damascus ging om de discipelen uit te roeien, en toen is er iets gebeurd. We weten niet precies wat, maar het gaf hem duidelijk zo’n schok dat hij sindsdien nooit meer zichzelf is geweest. In feite lijkt hij helemaal ondersteboven te zijn gezet. Zijn levensrichting is zichtbaar veranderd. Hij leeft van harte voor het geloof dat hij eens verwoestte.’ Deze snelle verandering heeft plaatsgevonden in ‘ene Saulus van Tarsus’.

			Er waren vele Saulussen in Israël, maar op deze ene Saulus had verkiezende liefde in de raad der eeuwigheid neergezien. Voor die Saulus had bevrijdende liefde haar kostbare bloed gestort en in die Saulus werkte krachtdadige genade op machtige wijze. Is er hier vandaag ook zo’n Saulus? De Heere geve dat hij nu niet langer zijn verzenen tegen de prikkels zal slaan en mogen we spoedig van hem horen: ‘Zie, hij bidt’. Ik weet zeker dat de tegenhanger van die ‘ene Simon’ hier op dit moment aanwezig is en mijn gebed stijgt op tot God –en ik hoop dat het vele duizenden gebeden naast zich heeft– dat hij zich zonder uitstel aan de Heere Jezus Christus mag onderwerpen.

			Het leek niet waarschijnlijk dat Simon het kruis van Christus zou dragen, want hij was een vreemdeling die pas vanuit zijn land was gekomen.2 Waarschijnlijk wist hij weinig of niets van wat er in Jeruzalem was gebeurd; want hij was vanuit een ander werelddeel gekomen. Hij was ‘ene Simon van Cyrene’; en ik geloof dat Cyrene minstens 1200 kilometer van Jeruzalem verwijderd was. Het lag op de plaats waar nu Tripoli te vinden is, in Noord-Afrika, waar jaren eerder een Joodse kolonie was gevormd. Heel waarschijnlijk was hij in een Romeinse galei van Alexandrië naar Joppe gekomen. Daar was hij door de branding geroeid en op tijd aan land gekomen om Jeruzalem voor het Pascha te bereiken. Hij had Jeruzalem al lang willen bezoeken. Hij had de roem van de tempel en van de stad van zijn vaderen gehoord; en hij had ernaar verlangd om de grote vergadering van de stammen te zien en het plechtige paasfeest. Hij had al die kilometers gereisd, hij had de beweging van het schip nog maar nauwelijks uit zijn hoofd – en het was nooit in hem opgekomen dat de Romeinse soldaten hem zouden dwingen om te helpen bij een terechtstelling.

			Het was een bijzondere voorzienigheid dat hij in de stad kwam op het moment van de opschudding over Jezus en dat hij juist de straat overstak toen de droevige stoet op weg ging naar Golgotha. Hij passeerde te vroeg noch te laat. Hij was zo precies op tijd op die plaats alsof hij een afspraak gemaakt had om daar te zijn. En toch was het, zoals de mensen zeggen, volstrekt toevallig. Ik kan u niet zeggen hoeveel voorzienigheden hebben samengewerkt om hem daar precies op dat moment te brengen, maar zo wilde de Heere het hebben en zo gebeurde het. Hij, een man daar in Cyrene, in Noord-Afrika, moet op een zeker tijdstip, op de seconde af, in Jeruzalem zijn, zodat hij zou kunnen helpen om het kruis de berg Golgotha op te dragen; en hij was er.

			O lieve vriend, ik weet niet welke voorzienigheden er aan het werk zijn geweest om u hier vandaag te brengen; misschien heel vreemde. Als er iets kleins gebeurd was, had u deze reis niet ondernomen. Er was maar wat stof nodig geweest om de weegschaal te doen omslaan en dan was u honderden kilometers bij deze plaats vandaan geweest, in een heel andere omgeving dan deze. Waarom u hier bent, weet u nog niet, behalve dat u gekomen bent om de predikant te horen en zich bij de menigte te voegen. Maar God weet waarom Hij u hier heeft gebracht. Ik vertrouw erop dat in de annalen van de toekomst geschreven staat:

			Zo ging het eeuwige bevel uit:
Almachtige genade, arresteer die man.

			God heeft u hier gebracht opdat u op deze plaats door de prediking van het evangelie ertoe gedrongen moge worden om het kruis van Jezus te dragen. Ik bid dat het zo zal zijn. ‘Ene Simon van Cyrene, komende vanuit zijn land’ is hier na een lange reis, en op deze dag zal hij een hoger en beter leven beginnen te leiden.

			Merk verder op dat Simon voor een ander doel was gekomen. Hij was naar Jeruzalem gereisd zonder ook maar één gedachte aan het dragen van het kruis van Jezus. Waarschijnlijk was Simon een Jood, ver verwijderd van het land van zijn vaderen en hij had een pelgrimstocht naar de heilige stad gemaakt om het Pascha te houden. Iedere Jood was graag bij het Paasfeest in Jeruzalem. Dus, om het eenvoudig te zeggen, het was vakantietijd. Het was tijd om een uitstapje naar de hoofdstad te maken. Het was een periode om een reis te maken en op te gaan naar de grote stad die ‘schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde’ is. Simon uit het verre Cyrene moet koste wat het kost het feest in Jeruzalem houden. Misschien had hij zijn geld maanden opgespaard, zodat hij zijn reis naar Joppe zou kunnen betalen. En had hij het geld zonder moeite neergeteld vanwege de vreugde die hij had in het opgaan naar de stad van David en naar de tempel van zijn God.

			Hij was gekomen voor het Pascha, en daarvoor alleen. Hij zou er volkomen tevreden mee zijn om naar huis te gaan als dat feest eenmaal over was en hij eenmaal het lam had gegeten met de stammen van Israël. Dan had hij de rest van zijn leven kunnen zeggen: ‘Ook ik ben eenmaal op het grote feest van ons volk geweest, toen we onze uittocht uit Israël gedachten.’ Broeders, we stellen ons één weg voor, maar God heeft andere gedachten. 

			We zeggen: ‘Ik stap naar binnen om de predikant te horen’, maar God heeft de bedoeling dat de pijlen van Zijn genade onze harten zullen treffen. Veel mensen hebben het evangelie vaak beluisterd zonder verlangen naar genade, en de Heere is gevonden van hen die niet naar Hem zochten.

			Ik hoorde van iemand die weinig de preek weinig interesseerde – tot de prediker terloops het woord ‘eeuwigheid’ gebruikte. Dat zorgde ervoor dat de hoorder werd gevangengenomen door heilige gedachten en aan de voeten van de Zaligmaker werd gebracht. Er zijn zelfs mensen godshuizen binnengegaan met kwade gedachten, en toch werd het doel van de genade bereikt. Ze kwamen om te spotten, maar ze bleven om te bidden. Sommigen zijn door de voorzienigheid van God in posities gebracht waar ze christenen ontmoet hebben, en een vermanend woord is voor hen gezegend.

			Op een avond was een dame op een feestelijke bijeenkomst en daar ontmoette ze Cesar Malan, de beroemde godgeleerde van Genève die haar op zijn gebruikelijke manier vroeg of ze christen was. Geschrokken, verbaasd en beledigd antwoordde ze kortaf dat ze er geen behoefte aan had om over die vraag te discussiëren. Waarop Malan heel vriendelijk antwoordde dat hij niet wilde aandringen om erover te spreken, maar dat hij zou bidden zodat ze ertoe gebracht mocht worden om haar hart aan Christus te geven en een nuttige werker voor Hem te worden. Binnen twee weken ontmoette ze de predikant opnieuw en vroeg hem hoe ze tot Jezus moest komen. Malans antwoord was: ‘Kom tot Hem zoals u bent’. Die vrouw gaf zich aan Jezus. Het was Charlotte Elliot, aan wie we dat prachtige gezang te danken hebben:

			
Zoals ik ben, zonder één pleitgrond
Behalve dat Uw bloed voor mij gestort is
En dat U mij vraagt om tot U te komen.

			O Lam van God, zo kom ik.

			Het was iets gezegends dat ze op dat feestje was en dat de dienaar van God uit Genève daar moest zijn en dat hij haar zo getrouw heeft aangesproken. O, dat het verhaal van ‘een Simon van Cyrene’ dikwijls herhaald zou worden. Hij kwam met heel andere bedoelingen dan om het kruis te dragen, en toch werd hij toegevoegd aan het kruisdragende leger van de Heere Jezus!

			Ik wil ook dat u opmerkt dat deze man op dit bijzondere moment helemaal niet aan het onderwerp dacht, want hij kwam op dat moment alleen maar voorbij. Hij was naar Jeruzalem gekomen, en wat zijn geest ook in beslag nam, hij lijkt geen enkele aandacht besteed te hebben aan de rechtszaak van Jezus of aan het droevige einde ervan. Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij ‘voorbijging’. Hij had zelfs niet genoeg interesse voor de kwestie om tussen de mensen te staan en de treurige stoet te bezien. Vrouwen huilden daar zeer bitter –de dochters van Jeruzalem tegen wie de Meester zei: ‘Weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen’– maar deze man ging voorbij. Hij probeerde zo snel mogelijk bij zo’n onprettig schouwspel weg te komen en op te gaan naar de tempel. Hij ging in stilte door de menigte, met het verlangen om zijn bestemming te bereiken. Hij moet dan ook heel verbaasd en verontrust zijn geweest toen een ruwe hand op hem werd gelegd en een strenge stem zei: ‘Neem dat kruis op uw schouder.’

			Geen Romeinse hoofdman over honderd protesteerde toen dat bevel gegeven werd, dus gaf Simon ootmoedig toe, terwijl hij ongetwijfeld wilde dat hij terug was in Cyrene, om daar het land te bewerken. Hij moest persé zijn schouder buigen en de nieuwe last opnemen en in de voetstappen treden van de mysterieuze Persoon aan Wie het kruis behoorde. Hij ging alleen voorbij en toch werd hij ingeschakeld en door de Romeinen gedwongen, en, volgens mijn interpretatie, door de genade van God gedwongen om te leven. Want waar Markus zegt dat hij de vader van Alex­ander en Rufus was, duidt dat erop dat zijn zonen bekenden waren van de christenen aan wie Markus schreef. Als zijn zoon dezelfde Rufus was als die Paulus noemt wanneer hij het heeft over ‘zijn moeder en de mijne’, dan lijkt het erop dat Simons vrouw en zijn zoons gelovig werden en deelgenoot aan het lijden van Christus.

			Zijn contact met de Heere op die vreemde, gedwongen manier bewerkte voor hem waarschijnlijk een ander en geestelijker contact, dat hem een ware kruisdrager maakte. O, u die vandaag voorbijkomt, kom tot Christus! Ik wil geen aandacht voor mezelf vragen, zeker niet; maar ik vraag uw aandacht voor mijn Heere. Hoewel u alleen van plan was om dit kerkgebouw binnen te glippen en er weer uit, bid ik dat u gearresteerd zult worden door een roeping van mijn Heere. 

			Ik spreek als de dienaar van mijn Heere en ik wil u ertoe dringen om tot Hem te komen. Sta even stil en laat me u vragen om aan Zijn liefde toe te geven, die op dit moment mensenzelen om u heen wil leggen. Ik wil u, met het gezag van mijn Heere, ertoe dringen om Zijn kruis op u te nemen en het achter Hem te dragen. Dat zou bijzonder zijn, zegt u. Dat kan, maar het zou een heerlijke gebeurtenis zijn.

			Ik herinner me dat de heer Knill, toen hij over zijn eigen bekering sprak, een uitdrukking gebruikte die ik ook met betrekking tot iemand van u zou willen gebruiken. Hij vertelde: “Het was kwart over twaalf op twee augustus, toen iedere harp in het paradijs speelde, want een zondaar had zich bekeerd”.  Moge het zo zijn met u. O, dat iedere harp in het paradijs nu de hoge lof van soevereine genade luid moge laten opklinken, omdat u uzelf nu overgeeft aan de grote Herder en Opziener der schapen! Moge de goddelijke dwang die in onze tekst wordt uitgebeeld door de druk van de Romeinse soldaten op dit moment op u worden uitgeoefend; en moge het in uw geval gezien worden dat het vaak onverwachte personen zijn die tot kruisdragen geroepen worden!

			Het kruis kan nog steeds worden gedragen

			Mijn tweede opmerking is: het kruis kan nog steeds worden gedragen. Laat me u heel kort vertellen op welke manieren dat kan gebeuren.

			Allereerst en voornamelijk, door christen te worden. Als het kruis u opneemt, zult u het kruis opnemen. Christus zal uw hoop zijn, Zijn dood zal uw vertrouwen zijn, Hijzelf het Voorwerp van uw liefde. U zult nooit een werkelijk een kruisdrager worden totdat u uw lasten legt aan de voeten van Hem Die het kruis en de vloek voor u droeg.

			Vervolgens wordt u een kruisdrager als u een openlijke belijdenis doet van de Heere Jezus Christus. Bedrieg uzelf niet – dit wordt van ieder van u verwacht als u behouden wilt worden. De belofte die ik in het Nieuwe Testament lees, is niet alleen voor de gelovige, maar voor de gelovige die zijn geloof belijdt. ‘Indien U met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult u zalig worden.’ Hij zegt: ‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor Mijn Vader Die in de hemelen is; maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen’ –en in dit verband lijkt dat te betekenen: een ieder die Mij niet belijdt– ‘die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader Die in de hemelen is.’ Om de geïnspireerde Schrift aan te halen: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’

			Er behoort, er moet de openlijke belijdenis zijn op Christus’ eigen manier van het verborgen geloof dat u in Hem hebt. Nu, dit is vaak een kruis. Velen zouden graag naar de hemel gaan via een ondergrondse trein. Ze willen graag verborgen te blijven. Ze willen het kanaal niet oversteken; de zee is te ruw. Maar als er een tunnel geboord wordt, zullen ze naar het liefelijke land gaan. Beste mensen, u bent laf. Ik moet een tekst voor u citeren die uw lafheid hoort te verdrijven: ‘Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken (…) is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.’ Ik zeg verder niets en maak geen persoonlijke toepassingen; maar ik verzoek u, neem geen risico’s. Wees er bang voor om bang te zijn. Schaam u ervoor om u voor Christus te schamen. Schande op die man die het een schande acht om voor de vergadering der engelen, en voor de mensen en de duivelen te zeggen: ‘Ik ben een volgeling van Christus’. Moge u die tot hiertoe geheime volgelingen van de gekruisigde Heere zijn geweest openlijke kruisdragers worden! Roept u niet op ditzelfde moment uit: ‘Noteer mijn naam, meneer’?

			Verder hebben sommigen hun kruis opgenomen door christelijk werk te beginnen. U leeft in een dorp waar het evangelie niet verkondigd wordt. U woont in een achteraf gelegen stad waar de prediking heel anders is dan die waarin God behagen schept. Begin zelf de waarheid te prediken. ‘Ach,’ zegt u, ‘ik zou mezelf voor gek zetten.’ Schaamt u zich ervoor om voor gek te staan voor Christus? ‘O, maar ik zou eronder breken.’ Breek eronder, dat zal u goed doen; en misschien zult u ook iemand anders breken. Er is in de wereld geen betere prediking dan die van een mens die breekt onder een besef van onwaardigheid. Als die verbrokenheid overslaat op andere mensen, kan een opwekking beginnen.

			Als uw ernst u overweldigt, dan kunnen anderen ook ernstig worden. Moppert u nog steeds: ‘Maar iedereen zou me slecht gezind worden?’ Kunt u dat om Christus’ wil niet verdragen? Toen de beste monnik tegen Maarten Luther zei: ‘Ga naar je cel en houd je rustig’, waarom volgde Maarten dat advies niet op? 

			Nou, waarom? ‘Het is heel slecht voor jonge mensen om zo op de voorgrond te staan; je zult veel onheil aanrichten; houd je zelf daarom rustig, Maarten. Wie ben jij om je met grote machthebbers te bemoeien? Wees heilig voor jezelf en val anderen niet lastig. Als je een reformatie in gang zet, dan zullen door jouw toedoen duizenden goede mensen op de brandstapel worden gebracht. Wees stil.’ Prijs God. Maarten ging niet naar huis en hield zich niet stil, maar ging verder in de zaken van zijn Meester, hij bracht hemel en aarde in beweging door de dappere manier waarop hij het kruis droeg.

			Maarten, waar bent u vanmorgen? Ik bid God om je te voorschijn te roepen, en als je Zijn naam hebt beleden en Zijn dienaar bent, bid ik dat Hij u een openbaar getuigenis voor Hem zal laten afleggen en de reddende kracht van het dierbare bloed van de Zaligmaker zal laten verkondigen. Kom, Simon, ik zie u terugschrikken; maar het kruis moet gedragen worden. Buig daarom uw rug. Het is maar een houten kruis, uiteindelijk, en geen ijzeren. U kunt het dragen, u moet het dragen. God helpe u.

			Ook kan het misschien zijn dat een broeder zijn kruis moet opnemen door te getuigen tegen de buitensporige zonde die hem omringt. ‘Laat al die vuile zaken met rust; zeg er geen woord over. Laat de mensen naar de duivel gaan of anders zul je je witte handenschoenen vuilmaken.’ Heren, we zullen zowel onze handen als onze handschoenen vuilmaken, en we riskeren ons karakter, mocht dat nodig zijn; maar we zullen de ondeugden onderdrukken die Londen nu vervuilen. Zeker, het vlees deinst terug en het zuiverste deel van de mensheid eveneens, als we openlijk moeten getuigen tegen zonden die de mensen in het geheim bedrijven. Maar Simon, de meester kan u ertoe nopen om het kruis in dit opzicht te dragen. Als dat zo is, dan geve Hij u zowel moed als wijsheid, en uw arbeid zal niet ijdel zijn in de Heere.

			Maar soms is het kruisdragen van een andere en stillere aard, en kan het omschreven worden als onderwerping aan de voorzienigheid. Een jonge vriend zegt: ‘Ik weet dat het mijn plicht is om thuis te leven; maar vader is onvriendelijk en meestal valt de familie me lastig. Ik wilde dat ik er weg kon.’ O, lieve zuster, u moet Christus’ kruis dragen, het kan zijn dat de Heere wil dat u thuisblijft. Draag daarom het kruis. Een dienstbode zegt: ‘Ik zou in een christelijke familie willen zijn, maar ik denk niet dat ik kan stoppen waar ik ben.’ Misschien, lieve zuster, heeft de Heere u op die plaats gesteld om een licht in een donkere plaats te zijn. Niet al de lampen moeten zich in één straat bevinden, want wat zou er dan worden van de sloppen en de stegen?

			Vaak is een christen verplicht om te zeggen: ‘Ik zal blijven waar ik ben en deze zaak uitvechten. Ik bedoel door karakter en voorbeeld, met vriendelijkheid en hoffelijkheid en liefde, om deze plaats voor Jezus te winnen.’ Natuurlijk, de makkelijkste manier is om monnik te worden en stil in een klooster te leven en God te dienen door niets te doen; of om non te worden en in een convent te gaan in de verwachting dat u de strijd van het leven zult winnen door hem uit de weg te gaan. Is dit niet absurd? Als u uzelf afsluit van deze arme wereld, wat moet er dan van worden? U die christen bent moet opstaan en uitkomen voor Jezus op de plaats waar de voorzienigheid van God u heeft gesteld: als uw beroep niet zondig is en als de verleidingen om u heen niet te groot voor u zijn, dan moet u ‘het fort verdedigen’ en nooit denken over overgave. Als uw omstandigheden zwaar zijn, beschouw ze dan als Christus’ kruis en buig uw rug onder de last. Eerst kan uw schouder ruw worden, maar binnenkort zult u aan kracht winnen, want uw kracht zal zijn naar uw dagen. ‘Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt.’ Maar het is even goed voor een man om het juk te dragen wanneer hij oud is als wanneer hij jong is; in feite behoren we van zo’n gezegende last nooit afscheid te nemen. Wat vleugels voor een vogel zijn en zeilen voor een schip, dat wordt het kruis voor de geest van een mens als hij het volledig accepteert als de geliefde last van zijn leven. Terecht zei Jezus: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Nu, Simon, waar bent u? Neem het kruis op u, man, in de naam van God!

			Edele drangredenen om het kruis te dragen

			In de derde plaats zijn er edele drangredenen om het kruis te dragen. Simons drangreden was de ruwe hand van de Romeinse legionair en de ruwe stem in het Latijn die zei: “Neem dat kruis op u”, maar we horen vriendelijker stemmen die ons er vandaag toe nopen om Christus’ kruis op ons te nemen.

			De eerste drangreden is dit: ‘De liefde van Christus dringt ons.’ Hij heeft dit alles voor u gedaan. Daarom wordt u er door zoete maar onweerstaanbare aandrang toe gebracht om Hem wat wederliefde te betonen. Ziet u Jezus niet voor u terwijl u in dit huis zit? Ziet u dat met doornen gekroonde hoofd niet, dat met bloedig zweet bedekte gelaat, die met spijkers doorboorde handen en voeten? 

			Zegt Hij niet gericht tegen u: “Ik deed dit alles voor u, wat hebt u voor Mij gedaan?” Geschrokken bedekt u uw gelaat en u zegt inwendig: ‘Ik zal die vraag met de rest van mijn leven beantwoorden. Ik zal eerst en voor alles een dienaar van Jezus zijn. Niet allereerst een zakenman en vervolgens een christen, maar eerst een christen en daarna een zakenman.’ U, zuster, moet zeggen: ‘Ik zal voor Christus leven als dochter, als vrouw of als moeder. Ik zal voor mijn Heere leven; want Hij heeft Zichzelf voor mij gegeven en ik ben niet van mezelf, maar duur gekocht.’

			Het oprechte hart zal aandrang voelen vanuit een tweede gedachte, namelijk de heerlijkheid van een leven dat aan God en aan Zijn Christus besteed is. Wat is het leven van een mens die zwoegt in zaken, die geld verdient, rijk wordt en sterft? Het eindigt ermee dat in de krant misschien vermeld wordt hoeveel hij bij zijn sterven bezat. De ellendige was zelf niets waard; zijn bezit had waarde, hijzelf niet. Was hij iets waard geweest, dan had hij zijn geld de wereld ingestuurd om er goed mee te doen. Maar als een onnutte dienstknecht sloeg hij de voorraden van zijn Meester op om ze te laten wegrotten. Massa’s mensen leven op zichzelf gericht. Het is slecht voor een mens om het leven van een varken te leven. Wat een armzalig schepsel is de gebruikelijke gewone mens! Maar een leven aan Jezus besteed, hoewel het kruisdragen insluit, is edel, heldhaftig, voortreffelijk. Wie slechts een aardworm is, leeft als het ware op een mestvaalt. Een leven dat plezier genoemd wordt, is een lage, armoedige zaak. Een leven lang het fatsoen ophouden is volstrekte slavernij en het bestaan leiden van een paard in een tredmolen. Een leven dat geheel aan Christus en Zijn kruis gewijd is, dat is werkelijk leven. Het is gelijk aan het leven van engelen: ja, hoger nog, het is het leven van God in de ziel van de mens. O, u die een vonk van ware voortreffelijkheid hebt, streef naar een leven dat het waard is geleefd te worden, dat het waard is herinnerd te worden, dat het waard is om het begin van het eeuwige leven voor de troon van God te zijn.

			Sommigen van u behoren het kruis deze morgen op uw schouders te voelen als u denkt aan de noden van hen onder wie u leeft. Ze zijn stervende, ze vergaan omdat ze geen kennis hebben, rijken en armen zijn beiden even onwetend over Christus; massa’s van hen zijn gehuld in eigengerechtigheid. Ze vergaan, en zij die hen behoren te waarschuwen zijn vaak stomme honden die niet kunnen bassen. Voelt u niet dat u het schaap van de wolf behoort te redden? Hebt u geen ingewanden van barmhartigheid? Zijn uw harten in staal veranderd? Ik weet zeker dat u moet erkennen dat de tijd een ernstig en krachtig leven van u vraagt. Geen christenmens kan nu stil zitten zonder een verschrikkelijke schuld op te bouwen. Of u nu in Londen leeft of in een andere grote stad te midden van stinkende zonden of dat u op het platteland woont te midden van de dikke duisternis die over vele gebieden hangt – u bent verplicht om wakende en actief te zijn. Het kan een kruis voor u zijn, maar om Jezus’ wil behoort u het op te nemen en het nooit neer te leggen tot de Heere u thuis roept.

			Sommigen van u behoren het kruis te dragen omdat de zaak van Christus in de plaats waar u woont niet geliefd is. Ik verheug me over een mens die edel en ridderlijk is. Hij houdt ervan om de zaak van de waarheid in de bewolkte en donkere dag te steunen. Hij telt nooit hoofden, maar weegt argumenten. Als hij zich in een stad vestigt, vraagt hij nooit: ‘Waar is de meest gerespecteerde gemeente? Waar kom ik mensen tegen die me in mijn zaken vooruit zullen helpen?’ Nee, hij richt zich liever op zijn geweten dan op zijn voordeel. Hij hoort iemand zeggen: ‘Er is een non-conformistisch kerkgebouw, maar dat ligt in een achterafstraatje. Er is een baptistenkerk, maar de leden ervan zijn bijna allemaal arm en er zijn geen mensen van stand onder hen. Zelfs de evangelicale kerk is haveloos; de beste families gaan naar de staatskerk.’ Ik zeg dat hij zoiets aanhoort en dat zijn hart ziek is van zulk gepraat. Hij zal gaan naar de plaats waar het evangelie gepreekt wordt en nergens anders heen. Verfijnde architectuur boeit hem nauwelijks en prachtige muziek vormt geen onderdeel van zijn godsdienst. Als zulke zaken het evangelie vervangen, dan verafschuwt hij ze.

			Het is de laagheid zelve voor een mens om de waarheid te verlaten om gerespecteerd te worden. Massa’s die de goede oude zaak behoorden te bewaren, zijn afvallig aan hun eigen overtuigingen, als ze die werkelijk ooit gehad hebben. Daarom besluit de oprechte mens om door dik en dun bij de waarheid te blijven en haar niet te verlaten omdat haar volgelingen arm en veracht zijn. Als we ooit al een compromis hadden kunnen zoeken, dan is die tijd nu in ieder geval voorbij. Ik houd ieder mens staande die lang christen is geweest, maar die zijn christendom half verborgen heeft gehouden om gerespecteerd te worden of om de nadelen van het geloof te ontgaan. 

			Kom tevoorschijn uit degenen bij wie u gerekend wordt maar met wie u niet van harte verenigd bent. Wees dapper genoeg om een goede zaak te verdedigen tegenover iedereen; want de dag zal komen dat hij eer zal hebben vanwege zijn beloning die hier de oneer aanvaarde om trouw te zijn aan zijn God, zijn Bijbel en zijn geweten. Zalig hij die getrouw kan zijn aan zijn Heere, koste wat het kost – getrouw zelfs in de zaken die overlopers kleine dingen noemen. We willen die Simon van Cyrene er vandaag toe dringen om het kruis te dragen, omdat er zo weinig zijn die dat in deze vervallen dagen doen.

			Daarnaast zou ik tot sommigen van u kunnen zeggen: u behoort het kruis te dragen omdat u weet dat u niet tevreden bent; uw hart is niet gerust. U bent welvarend geweest in wereldse zaken, maar u bent niet gelukkig. U hebt een goede gezondheid, maar u bent niet gelukkig. U hebt liefhebbende vrienden, maar u bent niet gelukkig. Er is maar één manier om rust voor het hart te krijgen, en dat is: tot Jezus komen. Dat is Zijn woord: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Als u daarna nog meer rust nodig hebt voor andere en hogere verlangens, dan moet u opnieuw tot dezelfde Zaligmaker komen en naar Zijn volgende woord luisteren. ‘Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart: en u zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ Sommige van u belijders hebben nog geen volmaakte rust gevonden. De reden daarvoor is dat u het kruisdragen nooit tot uw beroep hebt gemaakt. U hoopt op Christus, maar u leeft niet voor Christus. U zult rust voor uw ziel vinden als u iets voor Christus te doen of voor Hem te dragen hebt. ‘Neemt Mijn juk op u: en u zult rust vinden voor uw zielen.’

			Er zijn dus vele manieren om het kruis voor Christus te dragen en er zijn vele redenen waarom sommigen van de hier aanwezigen daar zonder uitstel mee behoren te beginnen.

			Kruisdragen is een gezegende bezigheid

			Gun me ten slotte nog een paar minuten uw aandacht terwijl ik u zeg dat kruisdragen een gezegende bezigheid is. Ik weet zeker dat Simon dat ondervond. Laat me enkele zegeningen noemen die de bijzondere dienst van Simon vergezeld moeten hebben. Allereerst bracht deze dienst hem in Christus’ gezelschap. Toen ze hem dwongen om Zijn kruis te dragen, werd hij dicht bij Jezus gebracht. Als hij er niet toe gedwongen was, had hij zijn weg kunnen vervolgen of kunnen opgaan in de menigte; maar nu is hij in de binnenste cirkel, dicht bij Jezus. Voor de eerste keer in zijn leven zag hij die gezegende gestalte, en toen hij die zag geloof ik dat zijn hart erdoor werd bekoord. Toen ze het kruis op zijn schouders tilden, zag hij naar die heilige Persoon en zag hij een doornenkroon op Zijn hoofd. En terwijl hij naar zijn mede-lijder keek, zag hij langs Zijn wangen de sporen van bloedig zweet en blauwe plekken, door wrede handen aangebracht. En die ogen, zij doorzagen hem tot op de bodem! Dat gelaat, dat onvergelijkbare gelaat, hij had nooit zoiets gezien. Majesteit en ellende waren erin verenigd, onschuld en lijden, en liefde en smart. Hij zou dat aangezicht nooit zo goed gezien hebben noch de hele gestalte van de Zoon des mensen zo goed opgemerkt als hij er niet toe geroepen was geweest om dat kruis te dragen. Het is wonderlijk hoeveel we van Jezus zien als we lijden vanwege werk voor Hem. Gelovige zielen, ik bid dat u deze dag zó tot de dienst van mijn Heere gedwongen wordt dat u meer nabije en dierbare gemeenschap met Hem zult hebben dan in het verleden. Als iemand de wil van de Vader wil doen, zal hij Zijn leer beter begrijpen. Zij zien Jezus het beste die Zijn kruis het meeste dragen.

			Daarnaast hield het kruis Simon in Christus’ voetspoor. Begrijpt u het? Als Jezus het voorste deel van het kruis droeg en Simon daarachter volgde, dan wist hij zeker dat hij zijn voeten precies daar zette waar zijn Meester eerder geweest was. Het kruis is een wonderlijk middel om ons in de weg van onze Heere te houden. Terwijl ik dit onderwerp bestudeerde, bedacht ik hoe vaak ik een bewust contact tussen mijzelf en mijn Heere heb gevoeld toen ik om Zijnentwil smaad moest dragen; en hoe ik er op datzelfde moment toe geleid werd om mijn voetstappen voorzichtiger te bewaren vanwege diezelfde smaad. Geliefden, we willen niet onder het kruis vandaan glippen. Als we dat deden, kon het zijn dat we ook bij de Heere vandaan glipten en bij een heilige wandel vandaan. Als we onze schouder onder die heilige last kunnen houden en onze Heere dicht voor ons, dan zullen we de zekerste voortgang maken. Dit dicht bij Jezus zijn is een zalig voorrecht, dat voordelig gekocht wordt voor de prijs van het kruisdragen. Als u Jezus wilt zien, zet uzelf er dan toe aan om voor Hem te werken. Belijd Hem dapper, lijd vrolijk voor Hem en dan zult u Hem zien, dan zult u leren om Hem stap voor stap te volgen. O zalig kruis, dat ons bij Jezus en Zijn weg houdt.

			Verder had Simon de eer dat hij verbonden was met Christus’ werk. Hij kon de zonde niet wegdragen, maar hij kon zwakheid ondersteunen. Simon stierf niet onder het kruis om verzoening aan te brengen, maar hij leefde onder het kruis om te helpen bij het bereiken van het goddelijke doel. U en ik kunnen ons niet mengen in Jezus’ lijden, maar we kunnen met Hem delen in Zijn medelijden. We kunnen geen vrijheid kopen voor de gevangenen, maar we kunnen hun vertellen van hun bevrijding. Het is iets heerlijks om een klein aandeel te hebben in Christus’ werk. Ik nodig de mens die eer en onsterfelijkheid zoekt ertoe uit om die zaken op deze manier te zoeken. Een aandeel hebben in het werk van de Verlosser is aantrekkelijker dan al de pracht en praal van deze wereld en van haar koninkrijken. Waar zijn de hemelsgezinde mensen die ernaar hunkeren om met de Heere verenigd te zijn in deze bediening? Laat hen naar voren treden en zeggen: ‘Jezus, ik heb mijn kruis opgenomen. Voortaan zal ik u volgen. Kome leven of dood, ik zal Uw kruis dragen tot U mij de kroon zult geven.’

			Ik twijfel er niet aan dat Simon, terwijl hij het kruis door de menigte droeg, heel wat trappen en slagen van de ruwe soldaten gekregen heeft. Maar ik weet even zeker dat de lieve Meester soms een blik op hem wierp. Simon genoot Christus’ glimlach. Ik ken de Heere zo goed, dat ik zeker weet dat hij dit gedaan moet hebben. En o, die blik! Hoe moet Simon de herinnering daaraan hebben gekoesterd. ‘Ik heb nooit zo’n lichte last gedragen,’ zegt hij, ‘als die van die morgen; want toen de Gezegende te midden van Zijn smarten naar me glimlachte, voelde ik me zo sterk als Hercules.’ Alexander, zijn oudste, en die roodharige knaap Rufus, achtten het toen ze opgroeiden de eer van de familie dat hun vader het kruis achter Jezus had aangedragen. Rufus en Alexander konden aanspraak maken op de adellijke rang omdat ze de zoons van zo’n man waren.

			Markus merkte op dat Simon het kruis droeg en dat die en die personen zijn zoons waren. Ik denk dat toen de oude man op zijn sterfbed kwam te liggen hij zei: ‘Mijn hoop is gericht op Hem wiens kruis ik heb gedragen. Gezegende last! Leg me in het graf. Mijn lichaam kan niet vergaan, want het tilde het kruis dat Jezus droeg en waardoor Hij werd gedragen. Ik zal weer opstaan om Hem te zien in Zijn heerlijkheid, want Zijn kruis heeft me neergedrukt en Zijn liefde zal me zeker oprichten.’ Zalig zijn we als we terwijl we nog leven Zijn medearbeiders kunnen zijn, zodat we als Hij in Zijn koninkrijk komt, mogen delen in Zijn heerlijkheid. ‘Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.’ God zegene u, en in het bijzondere u die van ver gekomen bent. God zegene u. Amen, ja Amen.

			Christus’ relatie met zondaren de bron van Zijn glorie

			‘Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de buit met de machtigen delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft’ (Jesaja 53:12, Eng. vert.).

			We mogen dit vers beschouwen als een soort verbond dat gesloten is tussen enerzijds de eeuwige God, de oneindige Jehova, en anderzijds onze grote Plaatsvervanger, Middelaar en Verlosser, de Heere Jezus Christus. De mens geworden God moet gekneusd en verwond worden. Hij moet Zijn ziel uitstorten in de dood en door de arbeid van Zijn ziel moet Hij veler zonden dragen; en dan zal Zijn uiteindelijke beloning zijn dat God Hem een deel zal geven van velen en dat Hijzelf de roof met de machtigen zal delen. Let op de dubbele vergoeding en maak verheugd onderscheid tussen de twee verdelingen: de verdeling die Jehovah voor Hem maakt en de verdeling die Hij voor Zichzelf maakt. Onze kampioen moet als een tweede David de grote vijanden van het volk des Heeren het hoofd bieden en overwinnen en dan moet Hij Zijn beloning ontvangen. Anders dan David moet Hij Zijn ziel uitstorten en sterven in de strijd. Dan moet Hij een heerlijk deel van de Vader ontvangen. Hij moet ook zelf het deel van de overwonnen vijand in handen krijgen.

			Op dit moment geniet onze Heere Jezus de beloning die Zijn Vader Hem heeft toebedeeld: ‘Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen.’ Hij wordt niet meer veracht en verworpen. Wie zou zo’n grote majesteit durven onteren? Zie hoe al de hemelse legers Hem aanbidden! Al de pracht der heerlijkheid wordt rondom Hem tentoongespreid. Voor Hem roepen de cherubim en serafijn voortdurend, onophoudelijk aanbiddend en onverdeeld prijzend. De vierentwintig ouderlingen, die de oude en de huidige kerk vertegenwoordigen, werpen kronen aan Zijn voeten; de ontelbare verlosten, wier klederen in Zijn bloed gewassen zijn, storten hun liefde en hun leven uit aan Zijn voeten. Hij heeft Zijn deel met de groten; niemand is zo groot als Hij. Hij is niet alleen Koning, maar ook iemand die koningen maakt, want Hij heeft Zijn geringste volgelingen tot priesters en koningen Gods gemaakt, Zijn koningschap vermenigvuldigt zich in ieder van hen. Mijn tong kan niet beschrijven hoeveel Zijn Vader Hem verheerlijkt. En als ik het al in woorden zou kunnen uitdrukken, dan zou de innerlijke betekenis daarvan nooit begrepen kunnen worden door zulke enge harten als de onze. Hij geniet oneindige heerlijkheid van de grote God. Hij leeft eeuwig, de Koning der koningen en de Heere der heren en alle halleluja’s klinken op voor Hem. De hoogte van Zijn onmetelijke majesteit en geluk is onbereikbaar voor de verbeelding.

			En vanwaar deze eerbewijzen? Wat heeft Hij gedaan om deze onmetelijke glorie te verdienen? Het antwoord is dat Hij deze vier zaken heeft gedaan: ‘Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood; Hij is met de overtreders geteld geweest; en Hij heeft veler zonden gedragen; Hij heeft voor de overtreders gebeden.’

			Naast wat de Vader Hem gegeven heeft is het het overdenken waard dat onze Heere in Zijn levensstrijd een grote buit genomen heeft met Zijn eigen handen. ‘Hij zal de roof met de machtigen delen.’ Hij heeft zonde, dood en hel overwonnen; al de overwinnaars van ons geslacht, de verdervers van de hele wereld. Hij heeft deze drie overwonnen, in elk van deze gevallen heeft hij de gevangenis gevankelijk gevoerd. Wat moet de buit zijn van zulke overwinningen? Al de overwinningsprocessies die ooit de Sacra Via naar het Capitool van Rome gingen, mogen we afwijzen als lege praalvertoningen; al de pracht van Assyrië, Babylon, Perzië en Griekenland zijn vlekken van het wrede verleden, die ons ziek maken als we eraan terugdenken. In die gevallen werd de vrijheid gevangengenomen. Maar toen Jezus ten hemel voer, leidde Hij de gevangenis gevankelijk. Hij zegent allen door Zijn overwinningen en is voor niemand een vloek. Hij beroofde niemand van zijn goederen. Hij bracht alleen de dood ter dood, hij vernietigde de vernietiger en nam de gevangenis gevangen. Van alle buit die hij bijeen heeft gebracht, hebben de mensen voordeel. Daarom, als de mens geworden God de buit verdeelt met de machtigen, mag heel Zijn volk verheugd roepen zonder ook maar enigszins te zuchten over de overwonnenen en beroofden. Dat was een rijke overwinning en de buit die Hij gewon is een buit die vandaag de dag talloze gelovigen verrijkt en die hen zal verrijken door al de toekomende eeuwen.

			En vanwaar deze buit? Wat heeft Hij gedaan? Deze trofeeën, waar zijn ze gewonnen? Wat was de strijd? Hier is het antwoord: “Omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood en met de overtreders is geteld geweest, omdat Hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.”

			Het is iets vreemds dat ik ga verklaren, maar het is niet minder waar dan vreemd: Volgens onze tekst is al de buitengewone heerlijkheid van Christus, als Zaligmaker, verdiend door Zijn relatie met de menselijke zonde. Hij heeft Zijn heerlijkste luister, Zijn helderste juwelen, Zijn goddelijkste kronen ontvangen door in contact te komen met dit arme gevallen ras. Wat is de mens? Wat zijn alle mensen? Niets, onbetekenend. Deze grote aardbol zelf, wat is die vergeleken met Gods enorme schepping? Een vuiltje. Het smalle stof aan de weegschaal is groter vergeleken bij de eeuwige heuvelen, dan deze kleine wereldbol vergeleken bij de grote werelden die tot ons spreken als we onder de nachtelijke hemel staan. Toch vormen alle stralende werelden die we met de telescoop kunnen zien maar een extreem klein deel van de onmetelijke gebieden van de goddelijke schepping. Desondanks weten we er niet van dat Christus ooit ergens met de zonde in contact is gekomen dan op deze kleine aardbol. Ons is niets geopenbaard over enige andere verlossing. Deze duistere planeet is voor het geloof het grootste wonder.

			Hoe zullen we begrijpen dat de eeuwige Godheid hier de gedaante van een mens aannam en dat hij hier in de plaats van de zondaren leed, ‘de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen’? Alle engelenogen kijken in deze richting. Deze verborgenheid is hun te groot. Ze kunnen de volledige betekenis ervan niet bevatten, maar ze zijn begerig om erin te zien. We weten er niet van dat ergens in heel de enorme schepping der wereld ooit iets vertoond is dat aan deze onovertroffen, nooit geëvenaarde daad van genade gelijkstaat; dat de Zoon van God, in machtige liefde, naar de aarde kwam en in contact kwam met de menselijke zonde, opdat Hij haar zou wegdragen. Niemand koestert de gedachte dat onze Heere vaak geleden heeft. Nee, Hij is één keer mens geworden en heeft maar één keer geleden. ‘Eenmaal in de voleinding der eeuwen is Hij geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande.’ En dat voor schuldige mensen! Dit overweldigt me. Ik zou het liefst in stilte neerzitten en ruimte geven aan aanbiddende verwondering.

			Moge de Heilige Geest me nu zelf helpen, want daar heb ik grote behoefte aan! Ik ga, heel kort, over deze vier zaken spreken. Ik heb er niets van mezelf over te zeggen. Ik wil ze u alleen zoveel als ik kan voorstellen in hun naakte eenvoud. Ze bevatten een schoonheid die geen beschrijving behoeft, die onteerd zou worden door enige versiering van de menselijke spraak. Hier zijn vier vuurstenen waaruit u vonken van goddelijk vuur mag slaan, als u hun helderheid maar wilt zien. Deze vier zaken die Jezus deed, de vier redenen waarom Hij gekroond is met zo’n onvergelijkelijke eer zijn verbonden met u, als u maar geloof hebt om de verbinding waar te nemen – zo met u verbonden dat ze u zullen redden, dat ze u zelfs zullen doen delen in de glorie die eruit is voortgekomen.

			Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood

			De eerste bron van de glorie van de Middelaar is dat Hij, uit liefde tot schuldige mensen, Zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onthoud dat de bezoldiging der zonde de dood is. ‘De ziel die zondigt, zal sterven.’ ‘Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.’ Zoals God ons gemaakt heeft, behoefden we niet te sterven. Als de mens in verbinding met God is, is er geen reden of mogelijkheid waarom hij zou sterven; maar zodra de mens in contact kwam met het kwaad, werd hij gescheiden van God en kreeg hij het gif in zijn aderen dat de dood met zich meebrengt, en al de ellende die eruit voortkomt. Jezus Christus, onze Plaatsvervanger, droeg toen Hij Zijn ziel uitstortte in de dood de straf op de zonde. Dit wordt geleerd in de Bijbel; het is in feite het belangrijkste thema van de Heilige Schrift.

			Altijd als de zonde moest worden weggenomen, dan was dat door het offer van een leven. In de hele Joodse wet valt het op dat er ‘zonder bloedstorting geen vergeving is.’ God heeft de mensheid zo doordrongen van deze waarheid dat u nauwelijks naar een land kunt gaan, hoe onwetend ook, of met hun godsdienst is het idee van het offer verbonden en daarom het idee van het offeren van een leven vanwege een gebroken wet. Nu, de Heere Jezus kwam in zo’n relatie met de mens dat Hij de doodstraf droeg die de schuldige mens zich op de hals had gehaald.

			Let op de uitdrukking: ‘Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood.’ Het gebeurde doelbewust. ‘Hij heeft zijn ziel uitgestort.’ 

			Het is een plengoffer dat doordacht en met zorg gebracht wordt; niet enkel het vergieten van Zijn bloed, maar het besliste, vastbesloten uitstorten van Zijn hele leven tot op de laatste druppel – het uitstorten ervan tot in de dood. Nu, het besluit van Christus om voor u en voor mij te sterven was niet dat van een dappere soldaat, die in een moment van opwinding op de kanonnen afrent; maar Hij stortte Zijn leven praktisch uit vanaf de dag dat Zijn openbare bediening begon, zo niet al eerder. Hij stierf altijd door zo te leven dat Zijn ijver Hem verteerde – ‘De ijver van uw huis heeft mij verteerd.’ Vrijwillig, als het ware druppel voor druppel. Zijn ziel viel op de grond tot hij haar uiteindelijk, aan het vloekhout, geheel ledigde en uitriep: ‘Het is volbracht’, en de geest gaf. Toen ‘stortte hij zijn ziel uit in de dood.’

			Het gebeurde niet alleen doelbewust, maar ook op de meest werkelijke en ware wijze. Denk alstublieft niet over het uitstorten van Christus’ ziel alsof het een soort zelfverzaking was; alsof hij een soort extatisch leven in dromenland leidde en alleen maar leed in gedachte, voornemen en medelijden. Mijn Heere leed zoals u lijdt, alleen intenser; want Hij had Zijn lichaam of ziel nooit verwond door enige vorm van buitensporigheid, waardoor Zijn gevoeligheid ook maar enigszins was afgestompt. Hij stortte zijn ziel uit in al de fasen van lijden die een volmaakte ziel kan doormaken. Hij voelde de verschrikking van de zonde op een manier zoals wij zondaren dat niet kunnen voelen, en het zien op het kwaad kwelde Hem meer dan de zuiverste onder ons.

			Hij leed werkelijk, onderging werkelijke armoede en werkelijke vermoeidheid; en toen Hij in Zijn laatste strijd kwam, was Zijn bloedige zweet geen fictie, Zijn uitzonderlijke smart geen verbeelding. Toen de zweepslagen op Zijn schouders neerkwamen, doorstond Hij echte pijn. De nagels, de speer, de spons en de edik duiden op een werkelijk lijden, op een dood zoals u en ik die waarschijnlijk nooit zullen ondergaan. Zeker zullen we nooit dat tot in de dood uitstorten van de ziel ervaren dat aan Jezus was voorbehouden, waarin Hij martelaren in hun grootste smarten ver te boven ging. Zijn dood hield soorten van smart in die Hijzelf en Hijzelf alleen kende. ‘Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood’ in een zeer zware smart – zo zwaar dat menselijk medelijden haar nooit ten volle kan navoelen.

			Dit deed hij, onthoud dat, vrijwillig. Als ik voor iemand van u zou sterven, waar zou dat dan goed voor zijn behalve dat ik de schuld van de natuur iets eerder zou betalen dan dat ik die uiteindelijk betaald zou hebben? Want we moeten allen sterven, vroeg of laat. Maar Christus hoefde helemaal niet te sterven, voorzover het Hemzelf betrof. Er was geen reden in Hem zelf waarom Hij naar het kruis zou gaan om Zijn leven af te leggen. Hij gaf Zich over, een gewillig offer voor onze zonden. Hierin ligt veel van de kostbaarheid van Zijn opoffering voor u en voor mij. Liefde, onmetelijke liefde, bracht de Heere ertoe om voor de mens te sterven. Laat ons hierover denken en laten we wegsmelten in liefhebbende dankbaarheid. Een dood die ondergaan werd uit loutere liefde; een dood die Hij beslist niet verdiend had en inderdaad een overbodige daad, behalve dan dat het Hem betaamde om te lijden om Zijn ambt als Zaligmaker te vervullen en ons dicht bij God te brengen. Dit zou ons hart moeten doen branden van vurige dankbaarheid jegens de Heere Die ons tot in de dood liefhad.

			‘Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood.’ Ik zal er niet meer over zeggen, behalve dat ik u erop wijs hoe compleet deze dood was. Jezus gaf arme zondaars alles. Al Zijn talenten gaf Hij voor hen over. Zelfs van de laatste vodden was Hij aan het kruis ontdaan. Geen enkel deel van Zijn ziel of Zijn lichaam hield Hij achter om het niet op te offeren. De laatste druppel werd, zoals ik al zei, uitgestort tot de beker geledigd was. Hij maakte geen voorbehoud. Zelfs Zijn diepste innerlijk hield Hij niet achter. ‘Hij had Zijn ziel uitgestort in de dood.’

			Beschouw deze twee waarheden samen. Hij is de Heere God Almachtige, voor wie de engelenlegers zich met vreugde neerbuigen; toch stort Hij aan dat kruis Zijn ziel uit tot de dood. En Hij doet het niet omdat er iets in Hem is dat dit noodzakelijk maakt, maar voor u en voor mij – voor de zaligheid van allen die hun vertrouwen op hem stellen. Stel uw vertrouwen op Hem, zonder voorbehoud. Stort uw ziel uit in volledig vertrouwen, zoals Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Kom en rust in Hem, en zie dan de reden waarom Hij gekroond is met majesteit. Zijn dood voor uw zonden is de reden waarom Hij de buit met de machtigen deelt. Hij heeft Zijn deel met de groten omdat Hij ‘stierf, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.’ Dat wat Hem zoveel schande bracht, heeft Hem nu al Zijn heerlijkheid gebracht. Kom en vertrouw op Hem! Kom en vertrouw Hem volkomen! Kom en vertrouw Hem nu!

			Hij is met de overtreders geteld geweest

			In de tweede plaats, en enigszins kort. Uit de tekst blijkt dat onze Heere niet alleen de straf voor zondaren droeg, maar ook werd Hij geteld met de overtreders. ‘Hij is met de overtreders geteld geweest.’ Dit duidt op een vorm van nabij zijn aan de zondaren die in de eerste zinsnede niet te vinden is. Hij draagt de dood voor de zondaren; maar als u het niet gelezen had, had u zich niet kunnen indenken dat Zijn naam geschreven zou zijn in het register van de zondaren. Hij was geen zondaar en kon dat ook niet zijn. Desondanks staat er geschreven: ‘Hij is met de overtreders geteld geweest.’ O zondaar, zie hoe dicht Jezus bij u komt! Wordt er een volkstelling van zondaren gehouden? Dan wordt bij die telling ook de naam van Jezus neergeschreven. ‘Hij is met de overtreders geteld geweest.’ Hijzelf is nooit een overtreder geweest; dat was onmogelijk.

			Het zou godslasterlijk zijn om te zeggen dat de Zoon van God ooit een overtreder was van de wetten van Zijn vader. In Hem was geen zonde, in geen enkel opzicht, in geen enkele vorm of op geen enkele manier. Zijn onbevlekte geboorte, Zijn volmaakte natuur, Zijn heilige leven – alles maakte Hem ‘afgescheiden van de zondaren.’ Hoe werd Hij dan geteld met de overtreders? Dit is des te verbazender omdat het zo pijnlijk is voor een mens die rein is om met de onreinen geteld te worden. Wat zou een vrouw met een prachtige reinheid van geest denken als ze met de prostituees geteld werd? Wat zou een eerlijke man onder ons denken als hij met de dieven geteld werd? Maar dat zou niets zijn vergeleken met de heilige Heere Jezus Die met de overtreders geteld werd; en toch onderwierp Hij Zich hieraan voor ons. Ik zei dat Hij geen overtreder kon zijn, maar in dit opzicht zijn wij anders dan Hij. Ieder van ons zou zowel onrechtvaardig als oneerlijk kunnen zijn, want ach, de zonde woont in ons en de mogelijkheid dat zij tot nog grotere ontplooiing komt. Maar Jezus was zuiver van natuur en zuiver van hart, daarom kon Hij nooit door kwaad besmet worden. Toch zei de geïnspireerde profeet: ‘Hij is met de overtreders geteld geweest.’ Dit was werkelijk neerbuigen! Dit was neerkomen tot waar de zondaar lag en over Hem heen buigen om Hem op te tillen.

			Onze Heere Jezus was met de overtreders geteld, allereerst door de lasterlijke tong. Ze noemden Hem een dronkaard en een wijnzuiper; ze noemden Hem zelfs de overste der duivelen. Dat was al erg genoeg voor Hem Die de engelen groeten als: ‘Heilig, heilig, heilig.’ Beschuldigd van godslastering, opruiing enzovoort had Hij genoeg te verdragen van boze lippen. Niets was te verdorven om Hem mee te beschimpen door hen die zeiden: ‘Laat Hem gekruisigd worden.’ De Vlekkeloze werd niets bespaard, integendeel, Hij werd bespuwd met de giftigste verwijten. Evenals de psalmist was Hij het lied van de dronkaard. Zelfs de dieven die met Hem gekruisigd werden, beschimpten Hem.

			Hij werd ook met de overtreders geteld in het aardse gerechtshof.  Hij stond voor de rechtbank alsof Hij een gewone misdadiger was; toch was Hij de rechter van allen. Hoewel ze geen twee personen konden vinden wier getuigenis overeenstemde, veroordeelden ze Hem toch. Hoewel Pilatus moest zeggen: ‘Maar wat heeft deze voor kwaads gedaan?’, toch werd Hij uitgeleid met twee kwaaddoeners, opdat Hij naast hen zou sterven; en toen, zo vertelt de evangelist ons, werd de Schrift vervuld: ‘Hij is met de overtreders geteld geweest’ (Marc. 15:28).

			Om nog iets verder te gaan, onze Heere Jezus Christus werd, in Gods voorzienigheid, op aarde behandeld zoals overtreders behandeld worden. Overtreders brengen soms armoede, ziekte, schande en verlatenheid over mensen; en Jezus Christus moest Zijn deel van dit alles ontvangen met zondige mensen. Geen koude wind werd dit geschoren lam bespaard. Geen winterse vorst of nachtelijke dauw werd achtergehouden, om Hem te troosten in Zijn verborgen kwellingen.

			De koude bergen en de middernachtelijke lucht
Waren getuigen van Zijn vurige gebed.

			Alle dingen in deze wereld die voor mensen zo pijnlijk en verschrikkelijk zijn, omdat de mens zo schuldig geworden is, waren precies even pijnlijk en verschrikkelijk voor Hem. De zon scheen op Hem tot Zijn tong verdroogd was als een potscherf en aan Zijn gehemelte kleefde, zodat Hij riep: ‘Mij dorst.’ De nagels die Hem doorboorden, reten Zijn tere vlees vaneen zoals ze dat bij een zondig mens zouden hebben gedaan. Koorts deed Hem versmachten, tot Zijn tong aan Zijn gehemelte kleefde. Er was voor deze Man niets verzachtends van de kant van de wetten der natuur omdat Hij nooit gezondigd had; maar Hij moest als zondaar staan waar wij zondaren staan, om te lijden vanwege de gewone wetten van deze om de zonde vervloekte wereld, hoewel Hij geen zondaar was en dat ook niet kon zijn. ‘In Hem was geen zonde’; toch was Hij geteld met de overtreders.

			En zie, broeders, o, wist ik maar hoe ik er op een gepaste manier over moest spreken! De Heilige God behandelde Hem alsof Hij een van ons was, ‘Het behaagde de Vader om Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt.’ God keerde niet alleen de overtreders de rug toe, maar ook Zijn Zoon, Die met de overtreders geteld was. God kan de volmaakt onschuldige nooit verlaten. Toch zei Hij, Die volmaakt onschuldig was: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Verzwakking en geestelijk lijden, zelfs tot de zielendood toe, kunnen een mens die met de volmaakt rechtvaardigen geteld wordt, niet aantasten. Het was omdat Jezus Zich vrijwillig in de plaats van de zondaren stelde dat Hij het oordeel van de zondaar moest dragen. En omdat Hij met de overtreders geteld werd, velde de rechtvaardigheid die zonde neervelt Hém neer. De afkeuring die de zonde ten deel valt, viel Hem ten deel. De duisternis die over de menselijke zonde komt, balde zich in een zevenvoudige nacht samen boven Zijn heilige hoofd. In de dag van de toorn des Heeren ‘is Hij met de overtreders geteld geweest.’

			Omdat dit de reden is waarom Hij nu verhoogd is, denk ik dat u en ik op dit moment een mengeling van vreugde en smart behoren te voelen als u bedenkt dat de Heere Jezus Zich ertoe verwaardigde om Zijn naam bij die van de overtreders te schrijven. U weet wat een overtreder is, of niet? Iemand die verkeerd gedaan heeft, iemand die wetten overtreden heeft, iemand die grenzen te buiten is gegaan en kwaad heeft bedreven. Nu, Jezus Christus zegt: ‘Vader, zet Mijn naam bij die van deze overtreders, opdat Ik hen zou mogen redden.’ Het moest zo zijn dat Hij, staande in hun plaats, hen tot Zijn plaats zou opheffen, Zijn rechtvaardigheid aan hen overdragend zoals Hij hun zonde op Zich nam. Ik zou kunnen huilen als ik u vertel dat ‘Hij met de overtreders geteld is geweest.’ Ik kan niet preken. Dit onderwerp brengt me helemaal van mijn stuk. Ik zou willen dat u er zelf over nadacht. Let niet op mijn woorden. Denk aan mijn Heere en aan deze twee dingen: ‘Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood; en Hij is met de overtreders geteld geweest.’

			Hij heeft veler zonden gedragen.

			Dat brengt me op de derde zaak waardoor de Heere Jezus Christus Zijn strijd gewonnen heeft en loon bij God heeft verdiend. Hij heeft veler zonden gedragen. Nu, denk niet dat dit mijn woorden zijn zodat u ze kritisch kunt bekijken. Let er goed op dat dit de woorden van de Heilige Geest zijn. ‘Hij heeft de zonde gedragen.’ ‘Hij heeft veler zonden gedragen.’ Ze bekritiseren ons omdat we zeggen dat Hij de straf op de zonde droeg. We zullen het er niet minder duidelijk om zeggen, maar we zullen veel verder gaan en benadrukken dat Jezus letterlijk de zonde der mensen droeg. Waarom zou Hij anders gestorven zijn? Waarom stierf Hij eigenlijk? ‘Hij was een mens,’ zegt u, ‘en daarom is Hij gestorven.’ Dat Christus een mens was, was voor Hem geen reden om te moeten sterven, want Hij was zonder het bederf van de zonde geboren en leidde een smetteloos leven en had de wet van God nooit aangetast. Christus’ dood kon niet rechtvaardig zijn als er geen reden voor was die los van Hemzelf stond.

			Het zou een daad van onrechtvaardigheid zijn dat Jezus werd toegestaan om te sterven, tenzij er een reden voor gevonden kon worden die losstaat van Zijn eigen persoonlijke gedrag. Als de dood het gevolg is van de zonde en er geen zonde in Christus is, dan zou het gevolg er niet kunnen zijn zonder de oorzaak. U zegt me dat Hij door slechte handen gekruisigd is. Dat klopt, en toch verzekert de Schrift ons ervan dat dit gebeurde door de raad en voorkennis van God. Hoe had dit kunnen gebeuren als onze Heere geen relatie had gehad met de zonde? Hij hoefde niet persé te sterven omdat Hij een mens was. Hij had in een vurige wagen naar de hemel kunnen zijn gebracht. Of van Hem had gezegd kunnen worden zoals van Henoch: ‘En hij was niet meer, want God nam hem weg.’ Als de ruwe Elia ten hemel voer, hoeveel te meer viel dan te verwachten dat de zachtmoedige, tedere, volmaakte, absoluut volmaakte Christus dit zou doen! Er was in Zijn persoonlijke natuur dus geen reden waarom Hij zou sterven.

			‘Hij stierf,’ zegt iemand, ‘als een voorbeeld.’ Maar, beste vrienden, dat zie ik niet. In Zijn leven is Hij door en door een voorbeeld voor ons, en dat is Hij ook in Zijn dood. Als wij noodzakelijkerwijs moeten sterven, dan is Hij ons ten voorbeeld opdat wij even dapper, even geduldig, even gelovig zullen sterven als Hij; maar wij zijn helemaal niet verplicht om te sterven tenzij God het van onze hand eist. Ja, we zijn gehouden om de dood te schuwen als dat op een deugdzame manier mogelijk is. Zelfbehoud is een wet der natuur en het zou niet te rechtvaardigen zijn als een mens zichzelf overgaf om te sterven zonder een groot doel. Het is vanwege de wet dat we moeten sterven. Soms kan het ons toegestaan zijn om vrijwillig te sterven. De Zaligmaker geeft ons geen voorbeeld in een levenssfeer waarin wij niet kunnen gaan. In dat geval gaat Hij voor ons allen uit en treedt Hij de wijnpers alleen. Hij is een Persoon die we niet kunnen volgen in de hogere gangen waarin Hij zowel God als mens is. In Zijn grote, vrijwillige zelfovergave tot de dood buigt de Zoon van God neer vanaf een positie die wij, die sterfelijk zijn vanwege de zonde, nooit hebben ingenomen.

			‘Nu,’ zegt u, ‘maar Jezus Christus stierf als een toonbeeld van goddelijke liefde.’ Dit is in zeker opzicht waar, maar vanuit een ander opzicht is dit van alles wat ik ooit gehoord heb de meest monsterachtige bewering die ooit te doen valt. Dat Jezus Christus vanwege onze zonden stierf, is een wonderlijk voorbeeld van goddelijke liefde. Dat weet ik, erken ik en ik prijs God erom. Maar dat Christus’ dood een voorbeeld van goddelijke liefde was als Hij niet gestorven was om onze zonden te dragen, dat ontken ik ten stelligste. De dood van Christus zou als Hij niet voor onze zonden gestorven was geen bewijs van liefde zijn, maar een bewijs van iets heel anders.

			De dood van de volmaakte Zoon van God op zichzelf beschouwd, los van het grote doel ervan, toont geen liefde, maar het omgekeerde. Wat? Brengt God Zijn eniggeboren Zoon ter dood, dat volmaakt reine en heilige Wezen? Is dit het einde van een leven van gehoorzaamheid? Nu, dan zie ik helemaal geen liefde in God. Als het zo was, dan was dat volgens mij het omgekeerde van liefde.

			De bewering dat Jezus noodzakelijkerwijs de kruisdood moet sterven om te tonen dat Zijn Vader vol liefde is, is los van het feit dat Hij de zonde droeg volstrekt onzinnig. Maar als Hij in onze plaats stierf, dan is de gave van Jezus Christus door de Vader ongetwijfeld een heerlijk voorbeeld van goddelijke liefde. Zie en verwonder u erover dat ‘God de wereld alzo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ Dit is liefde, zo u wilt; maar niet het enkele feit dat de Zoon van God ter dood werd gebracht. Dat zou iets volstrekt onverklaarbaars zijn, iets wat niet te rechtvaardigen viel, iets wat als een verschrikkelijk mysterie beschouwd moest worden dat nooit te verklaren viel –dat de gezegende Zoon van God moest sterven– als we niet deze afdoende en complete uitleg hadden: ‘Hij heeft veler zonden gedragen.’

			Als het feit dat de Heere onze zonden voor ons droeg het evangelie niet is, dan heb ik geen evangelie te prediken. Broeders, ik heb u vijfendertig jaar bedrogen als dit het evangelie niet is. Ik ben een verloren mens als dit het evangelie niet is; want ik heb geen hoop op iets van de hemel, in de tijd noch in de eeuwigheid, dan alleen in het geloof dat Jezus in mijn plaats zowel mijn straf als mijn zonde droeg.

			Als de Heere onze zonden op die manier droeg, hebben we een krachtig en vreugdevol vertrouwen. God zou geen plaatsvervanger voor ons accepteren om vervolgens ons te kastijden. Als Jezus in mijn plaats leed, zal ik niet lijden. Als een ander naar de gevangenis en de dood in is gegaan voor mij, dan zal ik daar niet heengaan. Als de bijl gevallen is op de nek van Hem Die mijn plaats innam, dan is de gerechtigheid bevredigd, dan is aan de wet genoeggedaan, dan ben ik vrij, vreugdevol, dankbaar en daarom gehouden om Hem te dienen Die mij heeft liefgehad en Die Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

			Ik weet niet hoe u tegen dit leerstuk aankijkt, maar het lijkt mij iets dat de moeite waard is om overal te vertellen. Ik zou willen dat het in de hele wereld bekend werd. Er is een goede en rechtvaardige manier om de zonde te vergeven doordat Jezus de doodstraf heeft gedragen in plaats van de zondaren, opdat wie in Hem gelooft gerechtvaardigd zou worden van alle dingen waarvan de wet hem niet kon verlossen.

			Nu, deze drie zaken – dat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood en zo de straf van de zondaar droeg, dat Hij met de overtreders is geteld geweest en zo zij aan zij met zondaren stond, en vervolgens dat Hij werkelijk hun zonden droeg en zo op een wonderlijke manier in een relatie kwam met de zonde, een manier die Hem niet verontreinigde maar die Hem in staat stelde om de zonde weg te doen die de mensen verontreinigde – deze drie zaken zijn de redenen van de heerlijkheid van onze Heere Jezus. Om deze drie zaken, en om een vierde, zal God Hem de buit laten delen met de machtigen en Hem een deel geven van velen.

			Hij heeft voor de overtreders gebeden

			Het laatste is dit: Hij heeft voor de overtreders gebeden. U ziet voortdurend dat Christus Zijn heerlijkheid ontvangt door naast schuldige mensen te staan. Dit is een bijzondere mijn om goud uit te delven. Ik durf niet te zeggen wat Augustinus ooit, in een uitbarsting van enthousiasme, beweerde. Toen hij sprak over Adams val en vervolgens al de heerlijkheid beschreef die God ontvangt vanwege het zalig maken van de schuldigen, kon die heilige man zich er niet van weerhouden om de volgende onvoorzichtige uitdrukking te gebruiken: ‘Beata culpa!’ ‘Zalige schuld.’ 

			Hoewel ik zo ver niet zou willen gaan, zeg ik dat Christus uit deze mesthoop van zonde deze diamant van Zijn heerlijkheid tevoorschijn heeft gebracht door ons te redden. Als er geen zondaren waren geweest, had er geen Zaligmaker kunnen zijn. Als er geen zonde was geweest, dan had Hij ook Zijn ziel niet uitgestort in de dood. En als Hij Zijn ziel niet had uitgestort in de dood, dan had hij de roof niet met de machtigen kunnen delen. Als er geen schuld was geweest, dan was er geen daad van voldoening geweest. In de wonderlijke daad van voldoening door onze grote Plaatsvervanger wordt de Godheid heerlijker geopenbaard dan in heel de schepping en in al de scheppingen en handelingen van de goddelijke kracht en wijsheid.

			Zonde die deze liefde leek uit te doven,
Deed haar juist des te meer aanwakkeren.
Eden, Bethlehem, Golgotha verkondigen
Meer dan al het andere Zijn lof.

			In de persoon van Zijn stervende Zoon, Die leed voor van de menselijke schuld, heeft God Zijn eeuwige heerlijkheid ten volle geopenbaard. Als u God wilt zien, moet u naar Golgotha kijken. God in Christus Jezus – dat is God werkelijk. God Die in Christus Jezus de zonde draagt en haar wegneemt, dat laat u zien wat God kan doen in onbegrensde liefde. ‘Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze 
Heere Jezus Christus.’

			Maar dit is het hoogtepunt ervan. Hij doet voorbede voor de overtreders. Wie van ons zal de kant van de schuldigen kiezen? Wie zal het voor de schuldigen opnemen? Ik weet dat sommige advocaten hun tong desnoods verkopen voor de meest verdorven mens die er is. Maar als een mens volkomen zuiver was, dan zou u hem geen woord ter verdediging van de schuldigen horen zeggen, of wel soms? Voorzover de aangeklaagde schuldig zou zijn, zou hij niet verdedigd kunnen worden. Tenzij de vrees bestond dat hij te zwaar gestraft zou worden, zou niemand zijn kant kiezen. En zelfs in zo’n situatie zou nog zijn onschuld niet worden bepleit. Voor iemand die schuldig is, kunnen we niet zo pleiten dat we het kwaad ontkennen of vergoelijken. Een rechtvaardig mens zou pleiten voor onschuldigen die vals beschuldigd waren; maar onze Heere bad voor de overtreders.

			Hoe teer ging Hij toen hij op aarde was met zondaren om! Vrouwen die zondaressen waren, verzamelden zich rondom Hem heen en Hij vroeg hun nooit om weg te gaan. Zij die in overspel gegrepen was, o, hoe behandelde Hij haar. Toen Petrus op het punt stond om Hem te verloochenen, zei Hij: ‘Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude.’ Die nachten daar buiten op de koude bergen bracht Hij niet door voor zichzelf, maar voor zondaren. Op Zijn hart droeg Hij de namen van zondige mensen. Hij bepleitte altijd hun zaak, en toen Hij ging sterven zei Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Hij koos hun kant, ziet u. Hij wilde hen onschuldig laten verklaren, als dat mogelijk was.

			Ik durf te beweren dat Hij vaak op die manier voor u heeft gebeden. Toen u de godsdienst verachtte en slechte dingen over uw Heere zei, heeft Hij gezegd: ‘Ach, arme ziel. Het is als het ijlen van een mens met koorts, die niet weet waarover hij het heeft. Hij weet niet wat hij zegt. Vader, vergeef het hem.’

			Onze gezegende Heere pleitte zo toen Hij hier op aarde was; en nu is Hij naar de hemel gegaan en pleit Hij nog steeds voor dezelfde personen. Hoewel we niet door de voorhang kunnen heen kijken die de Onzichtbare voor ons verbergt, is naar ik hoop de blik van het geloof toch scherp genoeg om te zien dat Hij aan de rechterhand van Zijn vader op dit moment voorbede doet voor overtreders. Ik zie niet voor me dat Hij daar veel aandrang gebruikt of dat Hij lijdt onder het pleiten. O nee! Hij doet voorspraak met gezag, want Hij heeft het werk voltooid en Hij maakt aanspraak op de beloning. Ik denk zelfs niet dat Hij woorden gebruikt. Dat zijn de armzalige middelen waarmee mensen bij mensen pleiten. Maar de dood die onze Heere voor de schuldigen verdroeg, pleit bij de Vader. De dood van Christus is een bron van vreugde voor God. De Vader denkt aan wat Christus heeft gedaan om de wet te bevredigen, aan Zijn gehoorzaamheid tot in de dood. In feite bloeden de wonden van Jezus voortdurend. Nog steeds bereiken de roepstemmen van Zijn grote offer het oor van de Vader. De Godheid, voor Wie het een vreugde is om te zegenen, is ermee ingenomen dat Hij de weg om mensen te zegenen altijd open vindt, omdat de verzoening is aangebracht, de zonde is weggedaan.

			Ik kan niet langer doorgaan, vanwege gebrek aan kracht en tijd. Maar ik wil nog zeggen dat ik het zo heerlijk vind dat Jezus pleit voor zondaren. Als u Hem ziet sterven, sterft Hij voor zondaren. 

			Als u Zijn naam in een lijst geschreven ziet, dan is dat de lijst van zondaren. Zijn naam staat daar geschreven om Hem in een positie te laten zijn die gunstig is voor zondaren. Als u Hem ziet pleiten nu Hij is opgestaan, dan is Hij de voorspraak voor zondaren. Hebt u ooit deze tekst in de Bijbel gelezen: ‘Indien iemand niet zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige’. Nee, dat hebt u nooit. Ik zal u vertellen wat u daar leest: ‘Indien iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige?’ ‘Indien iemand zondigt.’ Is hier iemand die nooit gezondigd heeft? Dan is er geen Christus voor u. Hij is nooit voor u gestorven en Hij zal dat ook nooit doen. Bent u schuldig? Voelt u het? Belijdt u het? Erkent u het? Dan is Christus voor u.

			Als een dokter zich in een bepaalde stad zou vestigen, dan zou hij er niet aan denken om een brochure rond te sturen met een tekst als: ‘Henry Smith, arts, vraagt gezonde mensen om bij hem langs te komen, want hij heeft geneeskunde gestudeerd.’ Onder gezonde mensen heeft Henry Smith de arts geen werk, al was hij ook nog zo geleerd. En als hij bekend staat als een zeer bekwaam arts, dan hoeft hij er niet op te wijzen dat zieke mensen bij hem langs mogen komen. Want het feit zelf dat hij arts is betekent dat hij werk zoekt en leeft om zieken te dienen.

			Mijn Heere Jezus, met al Zijn reddende kracht, kan hen niet redden die niet gered hoeven te worden. Als zij geen zonden hebben, dan kan Hij hen er niet van reinigen. Wel soms? Wat hebben sommigen van u dan met de Zaligmaker te maken? U bent heel goede, achtenswaardige mensen, die heel uw leven nooit iets verkeerd hebt gedaan. Wat betekent Jezus voor u? Natuurlijk, u gaat uw eigen weg, en zorgt voor uzelf en verwerpt de gedachte dat u van vrije genade afhankelijk bent. Ach, dit is dwaasheid. Wat dwaas om te denken dat u zo bent – want er is niets van waar. Als u naar binnen kijkt, is uw hart zo vuil als een zwarte schoorsteen die nooit geveegd is. Ons hart is een bron van onreinheid. O, dat u dit kon zien en afstand kon doen van uw valse gerechtigheid! Als u dat niet wilt, dan is er niets in Jezus voor u. Hij ontleent Zijn heerlijkheid aan zondaren, niet aan zelfingenomen types zoals u.

			Maar u, schuldigen, die hun schuld willen erkennen en belijden, u mag zich met vreugde herinneren dat Jezus de vier dingen die Hij deed, deed in verbinding met zondaren, en omdat Hij dit deed in verbinding met zondaren is Hij deze dag gekroond met heerlijkheid, eer en majesteit.

			Jezus schrikt niet terug voor zondaren. En dus? O zondaren, schrik niet terug voor Hem! Als Jezus niet terugschrikt voor zondaren, ik zeg het nogmaals, schrik dan ook niet terug voor Hem. Als we naar die ellendige gebieden in de wereld moesten –het bloed stolt een mens in de aderen bij de gedachte dat er zulke plaatsen zijn– waar melaatsen alleen moeten leven, en als deze arme schepselen op onze weg kwamen, dan zouden we hun iedere zegen en iedere troost toewensen. Maar terwijl we onze vriendelijke woorden uitspraken, zouden we geleidelijk uit de buurt gaan en een afstand laten tussen onszelf en hun verschrikkelijke bederf. Jezus behandelt zondaren anders. Hij komt dichterbij en stelt nooit een barrière tussen Zichzelf en hen. U hoeft niet in quarantaine voor u de haven der zaligheid bij Christus mag binnengaan. Daar is een vuile melaatse zondaar, zo vol met verderf als een ei met struif, maar Jezus komt recht op Hem af en legt Zijn hand op Hem en zegt: ‘Ik wil, word gereinigd.’ Jezus blijft nooit op een afstand van de zondaar.

			Maar stel u voor dat deze arme melaatse bij Hem vandaan begon te rennen. Dat zou heel begrijpelijk zijn, maar ook heel dwaas. Nee, arm schepsel, stop daarmee! Blijf aan Jezus’ voeten! Zie op Hem! Vertrouw Hem! Raak Zijn kleed aan en wees genezen! O, lieve hoorders, op deze preekstoel lijk ik ver bij u vandaan te staan en u van een afstand toe te spreken, maar mijn hart is met u. Wist ik maar hoe ik u moest overhalen om tot Jezus te komen. Ik zou wat liefhebbende logica willen gebruiken, waar ik nog nooit eerder op was gekomen. Hoe hartelijk wil ik u aansporen om de Zoon van God te vertrouwen, die in het vlees gekomen is, die geleden heeft en gestorven is voor schuldige mensen! Als u Hem wilt vertrouwen, zal Hij u niet bedriegen, maar u zult gered worden, voor eens en voor altijd.

			En u die Hem liefhebt en Hem kent, zal ik u één les leren en u vervolgens naar huis laten gaan? Jezus schrikt niet terug voor zondaren, dus doet u dat ook niet. U bent niet zo rein en heilig als Hij was, en toch is Hij in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Ga de wereld in om hen te zoeken. Sommigen van u zijn zo goed geworden dat er niet meer met u te leven valt. U vergat de mesthopen waar u opgroeide en verbeeldt u dat u een engel bent, maar daar klopt niets van. God heeft u iets gemaakt, en nu bent u te achtenswaardig om om te zien naar hen die niet slechter zijn dan u vroeger was.

			Als er iemand zondigt, dan spreekt u niet met hem, om niet verlaagd te worden door zijn gezelschap. Wat een trots! Sommigen van u willen een alcoholverslaafde niet aanspreken, want u bent geheelonthouder. U laat hem links liggen totdat hij verbeterd is en dan zult u met hem spreken. U zult hun goed doen als ze naar u toekomen, maar u gaat niet naar hen toe. U kunt uw ziel er niet toe brengen om de wond te behandelen terwijl hij bloedt en de onreinen aan te raken terwijl ze vuil zijn.

			Sommigen van u zijn te verfijnd en te kieskeurig om naar onbeschofte mensen om te zien. Maar ik durf tegen de onbeschoften, de mensen in vodden, de mensen zonder genade, de goddelozen te zeggen dat ze waarschijnlijk eerder een zegen zullen ontvangen dan de eigengerechtigden. Ik geloof dat het waarschijnlijker is om een openlijke zondaar te bekeren dan om het geweten te roeren van u, heel aardige, nette, hypocriete mensen. Schrik daarom niet terug voor zondaren, want Jezus deed het ook niet. En zoals Hij Zijn heerlijkste eretekenen dankzij hen gewon, zo kunt u dat ook doen. Schaam u niet als men u, doordat u met zondaren praat, voor een zondaar houdt, want uw Heere zelf ‘is met de overtreders geteld geweest; en heeft veler zonden gedragen en heeft voor de overtreders gebeden.’ Laat het uw roeping zijn, als mensen die door het bloed verlost zijn, om ‘de vriend van zondaren’ te zijn, van nu af aan en voor eeuwig. God helpe u om dit te doen!

			O, geliefden, moge God ons in dit uur Zijn zegen zenden. Bid erom. Bid erom. Heere, zend een zegen, om Jezus’ wil. 

			Amen.

			Uitroepen vanaf het kruis

			‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Waarom bent U zo verre van mijn verlossing, en van de woorden mijns brullens?’ (Ps. 22:2, Eng. vert.).

			We aanschouwen de Zaligmaker hier in de diepten van Zijn kwellingen en smarten. Geen andere plaats toont het leed van Christus zo duidelijk als Golgotha, en geen moment op Golgotha is zo vol van kwelling als dat waarin deze uitroep weerklinkt: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Op dit moment ging lichamelijke zwakheid, Hem bezorgd door vasten en geselen, samen met de acute mentale marteling die Hij onderging vanwege de schande en smaad die Hij moest doorstaan; en als het toppunt van Zijn kwellingen leed hij geestelijke smart waar geen woorden voor te vinden zijn, omdat Zijn Vader Zich van Hem terugtrok. Dit was de zwartheid en duisternis van Zijn verschrikking; toen was het dat Hij doordrong tot de diepten van de afgronden van het lijden.

			‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ Iets in deze woorden van onze Zaligmaker is er altijd op berekend om ons goed te doen. Als we het lijden van mensen zien, dan bedroeft en ontzet ons dat; maar het lijden van onze Zaligmaker bedroeft ons niet alleen, maar het heeft ook iets zoets en zeer vertroostends over zich. Hier, zelfs hier in deze duistere plaats van droefheid, ontdekken we onze hemel, terwijl we naar het kruis zien. Dat wat men een verschrikkelijke aanblik zou kunnen vinden, maakt de christen blij en verheugd. Al betreurt hij de oorzaak, toch is hij blij over de gevolgen.

			Drie vragen

			Allereerst zijn er in onze tekst drie vragen waarbij ik uw aandacht zal bepalen. De eerste is: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Deze woorden moeten ons leren dat onze gezegende Heere en Zaligmaker op dat moment meer dan ooit door God verlaten was. In de woestijn had Hij met de verzoeker gestreden, maar hem drie keer overwonnen en ter aarde geworpen. Hij had Zijn leven lang met die tegenstander gevochten en zelfs in de hof had Hij met hem geworsteld tot Zijn ziel ‘zeer bedroefd’ was. Nu echter ervaart Hij een diepe smart die Hij nooit eerder heeft gevoeld. Het betaamde dat Hij in de plaats van zondaren precies zoveel zou lijden als zondaren behoorden te lijden. Het zou moeilijk zijn om een kastijding voor de zonde te bedenken zonder dat het gelaat van de Godheid vertoornd zou toezien. Met misdaad verbinden we altijd toorn. Dus toen Christus stierf, stierf ‘de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.’ Toen onze gezegende Zaligmaker onze Plaatsvervanger werd, werd Hij, voor zolang als het duurde, het slachtoffer van de rechtvaardige toorn van Zijn Vader. Want onze zonden werden Hem toegerekend, opdat Zijn gerechtigheid ons toegerekend kon worden. Hij moest het verlies van Zijn Vaders glimlach voelen – want de verdoemden in de hel moeten die bitterheid eveneens smaken. Daarom sloot de Vader het oog van Zijn liefde, bracht Hij de hand van gerechtigheid voor de glimlach van Zijn gelaat en liet Hij Zijn Zoon roepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

			Geen mens kan de volle betekenis van deze woorden verklaren; niet één, in de hemel noch op de aarde – ik had bijna gezegd, in de hel. Geen mens kan deze woorden in al hun diepte van ellende verklaren. Sommigen van ons denken af en toe dat wij zouden kunnen roepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Soms worden de stralende glimlach van onze Vader verduisterd door wolken en donkerheid. Maar bedenk dat God ons nooit werkelijk verlaat. Het lijkt alleen alsof Hij dat doet, maar in Christus’ geval was het werkelijk zo. Alleen God weet hoe bedroefd we zijn als de Vader Zijn liefde enigszins terugtrekt; maar toen God de Vader Zijn aangezicht werkelijk van Zijn Zoon afwendde – wie zal bevatten hoe diep Hij hierdoor leed, toen Hij uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

			In ons geval is dit een ongeloofsuitroep. Christus echter verwoordde een feit, want God had Zich werkelijk enige tijd van Hem afgewend. O arme, verontruste ziel, die ooit in de zonneschijn van Gods aangezicht leefde maar nu in duisternis verkeert; u die nu wandelt in de vallei der schaduwen des doods: u hoort geluiden en u bent bang. Uw ziel is verschrikt in u. U bent diep bevreesd als u denkt dat God u verlaten heeft! Onthoud dat Hij dit niet werkelijk heeft gedaan, want ‘bergen in de duisternis verborgen zijn even werkelijk als op klaarlichte dag.’

			Als God Zijn aangezicht verhult, is Hij evenzeer onze God als wanneer Hij straalt in al de luister van Zijn goedgunstigheid. 

			Maar als zelfs de gedachte dat Hij ons verlaten heeft ons doet lijden, hoe groot moet het lijden van de Zaligmaker dan niet zijn geweest toen Hij uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

			De volgende vraag is: ‘Waarom bent U zo verre van mijn verlossing?’ Tot hiertoe had God Zijn Zoon geholpen, maar nu moet Hij de pers alleen treden. Zelfs Zijn Vader kan niet met Hem zijn. Hebt u het nooit meegemaakt, soms, dat God u ertoe bracht om een plicht te doen en dat Hij desondanks blijkbaar niet de kracht gaf om haar te volbrengen? Hebt u nooit die hartelijke droefheid gevoeld die u doet uitroepen: ‘Waarom bent U zo verre van mijn verlossing?’ Maar als God wil dat u iets doet, dan kunt u het ook. Hij zal u namelijk de kracht geven. Misschien duizelt het u; maar God heeft bevolen dat u het moet doen, en u zult het doen. Hebt u nooit het gevoel gehad dat u moest verdergaan, hoewel u bij iedere stap die u nam bang was om uw voet neer te zetten, uit angst dat u geen vaste grond zou vinden? Als u enige ervaring in de weg der godzaligheid hebt, dan moet dit zo zijn. We kunnen nauwelijks vermoeden wat onze Zaligmaker voelde toen Hij zei: ‘Waarom bent U zo verre van mijn verlossing?’ Het werk dat Hij deed, kon alleen door een goddelijk Persoon worden volbracht, en toch werd het oog van Zijn Vader van Hem afgewend! Er lag een meer dan Herculische opdracht voor Hem, maar niets van de macht van de Vader werd Hem gegeven. Onder wat een spanning moet hij hebben gestaan! Inderdaad droeg Hij, zoals de dichter Joseph Hart zegt, ‘alles wat de mensgeworden God kon dragen, met kracht genoeg, maar zonder ook maar iets over te hebben.’

			De derde vraag is: ‘Waarom bent U zo verre van de woorden mijns brullens?’ Het woord dat hier vertaald is met ‘brullen’ betekent in het oorspronkelijke Hebreeuws het intense, indrukwekkende gekreun vanwege een ernstige ziekte dat lijdende mensen laten horen. Christus vergelijkt Zijn gebeden met dit gekreun en klaagt dat God zo ver bij Hem vandaan is dat Hij Hem niet hoort. Geliefden, velen van ons kunnen hier met Christus meevoelen. Hoe vaak hebben we geknield om de een of andere gunst van God te vragen en dachten we dat we in geloof vroegen. Toch kwam het gevraagde nooit! Weer gingen we op onze knieën. Er was iets wat het antwoord tegenhield; en met tranen in onze ogen worstelden we opnieuw met God. We hebben gesmeekt om Jezus’ wil, maar de hemel leek als koper. In de bitterheid van onze ziel riepen we uit: ‘Kan er wel een God zijn?’ En we hebben ons omgekeerd en gezegd: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Waarom bent U zo verre van mijn verlossing, en van de woorden mijns brullens? Is dit iets voor U? Wijst U ooit een zondaar af? Hebt U niet gezegd: ‘Klopt, en u zal worden opengedaan?’ Houdt Uw goedertierenheid op? Heeft de toezegging een einde?’ Toen we het bijna wilden opgeven en schijnbaar alles tegen ons was, kreunden we toen niet en zeiden we niet: ‘Waarom bent U zo verre van de woorden mijns brullens?’

			Hoewel we er iets van weten, kunnen we maar weinig begrijpen van de vreselijke smarten en kwellingen die onze gezegende Heere verdroeg toen Hij deze drie vragen stelde: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Waarom bent U zo verre van mijn verlossing, en van de woorden mijns brullens?’

			De antwoorden op deze drie vragen

			Laten we nu in de tweede plaats kijken naar de antwoorden op deze vragen. Het antwoord op de eerste vraag heb ik al eerder gegeven. Het is alsof ik de Vader tegen Christus hoor zeggen: ‘Mijn Zoon, Ik verlaat U omdat U in de plaats van de zondaar staat. Aangezien U heilig, rechtvaardig en waarachtig bent, zou Ik U nooit verlaten; Ik zou Mijzelf nooit van U afkeren; want zelfs als mens bent u heilig geweest, onschuldig, onbevlekt en afgescheiden van de zondaren. Op Uw hoofd rust echter de schuld van iedere boetvaardige, die van hen is overgedragen op U; en U moet haar verzoenen door Uw bloed. Omdat U in de plaats van de zondaar staat, zal ik U niet aanzien tot U het de volle last van mijn toorn hebt gedragen. Dan zal ik u zeer verhogen, ver boven alle overheden en machten.’

			O christen, pauzeer hier en denk na! Christus werd op deze manier gekastijd voor u! O, zie dat gelaat zo verwrongen van verschrikking; die verschrikkingen zijn daar vanwege u! Misschien bent u in uw eigen ogen de meest waardeloze van het huisgezin en de kosten niet waardig. Maar het geringste lam van Christus kudde is evenzeer bij de koop inbegrepen als welk ander lam dan ook. Ja, toen die zwarte duisternis rond Zijn gelaat samentrok en toen Hij in de woorden van onze tekst ‘Eloï, Eloï’ uitriep, opdat de almachtige Heere Hem zou helpen; toen Hij die vreselijk ernstige uitroep deed, toen was dat omdat Hij u liefhad. 

			Het was omdat Hij Zichzelf voor u gaf, opdat u hier geheiligd zou mogen worden en hiernamaals met Hem leven. God verliet Hem dus in de eerste plaats omdat Hij de Plaatsvervanger van de zondaar was.

			Het antwoord op de tweede vraag is: ‘Omdat Ik wil dat U al de eer voor Uzelf zou hebben; daarom zal Ik U niet helpen, opdat Ik anders de buit met U zou moeten delen.’ De Heere Jezus Christus leefde om Zijn Vader te verheerlijken, en Hij stierf om Zichzelf te verheerlijken in de verlossing van Zijn uitverkoren volk. God zegt: “Nee, Mijn Zoon, U zult het alleen doen, want U moet de kroon alleen dragen. U zult al de eretekenen van Uw soevereiniteit dragen. Ik zal U al de lof geven en daarom zult U al het werk voltooien.” Hij moest de pers alleen treden en de overwinning en eer alleen voor Zichzelf hebben.

			Het antwoord op de derde vraag is in wezen hetzelfde als het antwoord op de eerste. Het zou ongepast geweest zijn om Christus’ gebed op dat moment te hebben verhoord. Dat de goddelijke Vader Zich afwendt van het horen van het gebed van Zijn Zoon is in overeenstemming met Zijn toestand. Omdat Hij de Borg van de zondaar was, moest Zijn gebed niet verhoord worden. Om die reden kon Hij zeggen: ‘Nu Ik hier ben, stervend in de plaats van de zondaar, verzegelt U Uw oren voor Mijn gebed.’ God hoorde Zijn Zoon niet omdat Hij wist dat Zijn Zoon stierf om ons tot God te brengen, en daarom riep de Zoon: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

			Een woord van vermaning en waarschuwing

			Ten slotte wil ik een woord van ernstige vermaning en bewogen waarschuwing spreken. Betekent het voor sommigen van u niets dat Jezus moest sterven? U hoort het verhaal van Golgotha, maar helaas, u hebt droge ogen. U weent er nooit over. Betekent de dood van Jezus niets voor u? Helaas, dit lijkt voor velen te gelden. Uw harten hebben nooit gesnikt omdat u met Hem meevoelde. O vrienden, wie van u kan op Christus zien terwijl Hij zo lijdt en kreunt, en zeggen: ‘Hij is mijn Rantsoen, mijn Verlosser?’ Kunt u met Christus zeggen: ‘mijn God’? Of is God van iemand anders en niet van u? O, als u buiten Christus bent, hoor dan dit woord van waarschuwing! Bedenk dat buiten Christus zijn hetzelfde is als zonder hoop te zijn. Als u sterft zonder met Zijn bloed besprengd te zijn, dan bent u verloren.

			En wat betekent het om verloren te zijn? Ik zal niet proberen om u te vertellen wat dat verschrikkelijke woord ‘verloren’ betekent. Sommigen van u kunnen het bij ondervinding weten voor de zon opnieuw is opgekomen. God geve dat dit niet voor u zal gelden!

			Wilt u horen hoe u gered kunt worden? Luister. ‘Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ ‘Die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’ Gedoopt worden is begraven worden in water in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hebt u in Christus geloofd? Hebt u uw geloof in Christus beleden? Geloof is de genade die alleen op Christus rust.

			Als u gered wilt worden, dan is voor alle dingen nodig dat u zich verloren voelt, dat u weet dat u een ellendige zondaar bent. Dan zult u dit moeten geloven: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken’, zelfs de grootste. U hebt geen middelaar nodig tussen uzelf en Christus. U mag tot Christus komen zoals u bent: schuldig, ellendig, arm, gewoon zoals u bent. Zo zal Christus u aannemen. Het is niet nodig om u van tevoren te wassen. U hebt geen rijkdommen nodig; in Hem hebt u alles wat u behoeft. Wilt u iets toevoegen aan alles? U hebt geen kleding nodig. In Christus hebt u immers een naadloos gewaad dat ruimschoots toereikend is om zelfs de grootste zondaar op aarde te bedekken, evengoed als de geringste.

			Kom dan meteen tot Jezus. Zegt u dat u niet weet hoe u moet komen? Kom gewoon zoals u bent. Wacht niet om iets te doen. Wat u nodig hebt, is: ophouden met doen en Christus alles voor u laten doen. Wat wilt u doen als Hij alles heeft gedaan? Al het werk van uw handen kan niet vervullen wat God beveelt. Christus stierf voor zondaren en u moet zeggen: ‘Kom ik om dan kom ik om, maar ik zal geen andere Zaligmaker dan Christus hebben’. Werp uzelf geheel op Hem.

			En wanneer uw geloofsoog zwak is,
Vertrouw dan toch op Jezus, onvoorwaardelijk.
Kniel dan toch nederig voor Zijn troon.

			O zondaar, zondaar, buig u nu!

			Hij is in staat om u op dit moment vergeving te schenken. Sommigen van u weten dat u schuldig bent en treuren erover. Zondaar, waarom wacht u? ‘Kom, en wees welkom’, is de boodschap van mijn Meester tot u. Als u voelt dat u verloren en ellendig bent, is er geen barrière tussen u en de hemel; die heeft Christus afgebroken.

			Als u uw eigen verloren toestand kent, is Christus voor u gestorven. Geloof en kom! Kom en wees welkom, zondaar, kom! O zondaar, kom! Kom! Kom! Jezus vraagt u te komen. En als Zijn gezant vraag ik u te komen. Ik zou desnoods voor uw ziel willen sterven, ik weet hoe ik over u moet treuren en hoe ik over u moet wenen. Ik heb u lief als mezelf. Ik, als Zijn dienstknecht, zeg tot u, in Gods naam en van Christus’ wege: ‘Laat u met God verzoenen’.

			Wat zegt u? Heeft God u gewillig gemaakt? Verheug u dan! Verheug u, want Hij heeft u niet gewillig gemaakt zonder u de kracht te geven om te doen waartoe Hij u gewillig heeft gemaakt. Kom! Kom! Op dit moment kunt u zo zeker zijn van de hemel alsof u er bent, wanneer u zichzelf op Christus werpt en niets dan Jezus hebt om uw ziel aan toe te vertrouwen.

			1 Ofwel: de kroon voor de soldaat die als eerste de muur van een stad beklimt.

			2 Noot vertaler: Uit het volgende blijkt dat Spurgeon de term ‘from the country’ niet opvat als ‘van de akker’, maar als ‘vanuit zijn land’.
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